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Als de ouders naar huis zijn, 

zorgen de grootouders voor de kleine spruit 

 
Foto: Katrien Seynaeve 
Verantw. uitg. Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93 Izegem 051-30 33 28 



Di 20 september 
Grote zaal Dorpshuis, voormalig gemeentehuis,  

Emelgemseplein, 1 te Emelgem  om 14.30 u 
 

Voordacht door Johan Velghe 

“Daens zonder mythes” 
 

Daens situeren op het eind van de negentiende, begin 
twintigste eeuw is correct, maar zorgt voor een onvolledige 
kijk op de man en op het daensisme. De rebelse daensisten 
kwamen niet uit de lucht vallen. De steile neergang van de 
onafhankelijke Vlaamsgezinde christen-democraten is een 
apart verhaal, om het bij een eufemisme te houden. 
De lezing door Johan Velghe, die we kennen als voormalig 
algemeen voorzitter van Vl@s, brengt een breder verhaal 

dan louter het curriculum vitae van Adolf Daens. Hoe zat het met het 
daensisme in West-Vlaanderen? Heeft Daens ideologische erfgenamen? 
Waar diende Daens welgeteld 108 jaar op te wachten,...?  
Je merkt het, over Daens is Johan Velghe, eerder voorzitter van het Priester 
Daensfonds, niet snel uitgepraat. 

Iedereen is welkom 
Deelnameprijs: leden € 7,00 niet-leden € 10,00 

Wij bieden u bij het binnenkomen een kopje koffie of thee aan en 
tijdens de pauze kunnen we gezellig bijpraten bij koffie of thee en 

versnaperingen. 
Breng vrienden en familie mee. 

Indien u graag wilt meerijden met iemand naar de activiteit: 
graag een seintje aan het bestuur ten laatste 2 dagen voordien. 

Meer info bij Katrien Seynaeve,Burg.V.D.Bogaerdelaan 93 
8870 IZEGEM  051-30 33 28 katrien.seynaeve@scarlet.be 

 



Dinsdag 4 oktober 
Bedrijfsbezoek Dominiek Savio, Koolskampstraat 24 te Gits in 

samenwerking met de Vl@s-fietsclub. 

13.15u verzamelen op parking De Leest voor carpooling 

14 u  ontvangst in Hoeve Ter Kerst met koffie 

  Welkom en algemene inleiding met film 

  getuigenis in woord en beeld door bewoner 

16 u  rondleiding over het domein met gidsen 

17u  einde bezoek  

afspraak met Katrien Seynaeve (051 30 33 28) of via e-mail.   

Bijdrage €15 - inschrijven tegen uiterlijk 23 september door storting 

op rekeningnr. BE836 4724 3518 4115 van Vl@s Izegem of door 

betaling op de eerstvolgende bijeenkomst van 20 september. 

 

Vervolg jaarprogramma voor 2022 
Telkens in de Grote zaal Dorpshuis, voormalig gemeentehuis,  

Emelgemseplein, 1 te Emelgem  (uitgezonderd daguitstap) 
18 oktober     Karel Sterckx – Baskenland 
15 november  G.Vandewalle en M. Bruneel -  Twee-acter:            
God en Darwin 
20 december  Jacques Lesage - Kerstmis tussen oorlog en vrede 

 

Meer info bij het bestuur 
Katrien Seynaeve 051-30 33 28 katrien.seynaeve@scarlet.be 

 



 

Ma 12 september in de Plantijnzaal van de bibliotheek om 14u30 
 

“De herinnerde soldaat” - Anjet Daanje  
 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt vlak achter de 
Belgische frontlinie een soldaat gevonden. Hij is niet 
gewond, maar weet niet wie hij is. Men brengt hem 
naar een gesticht voor krankzinnigen. Vier jaar na de 
oorlog zet de directeur van dat gesticht een 
advertentie in de krant, in de hoop op die manier 
familie te vinden. Dan blijkt dat zijn naam Amand 
Coppens is, en dat hij een vrouw, Julienne, heeft en 
twee kinderen. 

 
Anjet Daanje beschrijft het verhaal vanuit het perspectief van Amand, 
waarbij als in een gedachtestroom de gebeurtenissen, herinneringen 
en nachtmerries in elkaar overvloeien. Dat geeft deze roman een 
geheel eigen, sensitieve stijl. Het is een Nederlandse roman van 
Europese allure. 
 

 
Verdere jaarprogramma leesclub 2022 

 
Ma 24 oktober        Bloemblad van zee – Isabel Allende 
Ma 5 december      Bespreking en planning 2023 

 
Telkens in de Plantijnzaal van de bibliotheek om 14u30 
 
Inlichtingen: Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93 
Izegem 051-30 33 28    0499-21 11 49  katrien.seynaeve@scarlet.be 
 
 

mailto:katrien.seynaeve@scarlet.be


Verjaardagen van onze leden in september 

  

  1 sept.   Christiane Vanassche 

  2 sept.   Roos Vingerhoets 

  3 sept.   Josephine Vanderschaeghe 

11 sept.   Eddy Claeys 

14 sept.   Monique De Backer 

20 sept.   Simonne Vandekerckhove 

21 sept.   Gabriël Tack 

22 sept.   Magda Sintobin 

24 sept.   Erna Deboosere 

25 sept.   Rosette Verstraete 

29 sept.   Eric Verhulst 

29 sept.   Gerda Wydaeghe 

 
Wij wensen de vele jarigen een gezellige en fijne verjaardag 

 



 
 



 

Grootouders 
SenNet August 2022, auteur Robert Janssens 

 

Ben jij ook een grootouder? 
Ik mag veronderstellen dat vele lezers van dit magazine grootouder zijn. En 

ik zal er niet ver naast zitten met mijn overtuiging dat het merendeel gelukkig 

is als bomma en bompa, opa en oma of, zoals in ons geval, als opi en omi 

door het late leven te gaan. Om - wat ik ook doe - al eens een vergelijking te 

maken tussen de opvoeding die nu aan kinderen wordt besteed en degene die 

wij hen gaven. Het verschil is natuurlijk enorm, vooral als je de vergelijking 

doortrekt naar onze generatie, die van de ‘oudjes’ dus. 

“Wij hadden weinig of niets in vergelijking met wat de jeugd 

nu aangeboden krijgt. Pas als we achttien geworden waren, 

gingen de dancings voor ons open, tenminste voor hen die 

in de stad woonden. 

 

Thuis om middernacht! 
Nu zijn de discotheken het hele land door open en verdringen in de zomer 

de festivals elkaar op de drukke kalender. Wij, de jeugd van toen en ook 

onze kinderen al zoveel later, moesten ten laatste om middernacht arriveren; 

Nu beginnen de feestelijkheden pas rond dat uur. 

Wij werden thuis vaak opgewacht door vader en/of moeder, nu laten ze die 

achter met de melding dat ze wel bij de een of andere vriendin of vriend 

blijven slapen, als ze dat al niet MET die vriend of vriendin doen. 



Voor ons was zo’n genoegen over het algemeen weggelegd voor de 

huwelijksnacht en wee diegene die deze strenge regel overtrad. Dat alles 

bezorgde ouders slopende miserie, waarvan de pa en de ma van vandaag al 

geen benul meer hebben. Tenzij je nu, door allerlei omstandigheden, een 

kleinzoon of een kleindochter krijgt toegewezen. 

‘Pleegzorggrootouders’ heet dat dan en wie die titel opgespeld krijgt, keert 

ineens terug naar de tijd dat zij over zoon- of dochterlief moesten waken. 

Met voor ons, mijn vrouw en ik, toch het geluk erbij dat de kleindochter 

bijna onwaarschijnlijk braaf en lief en welgezind door het leven gaat. 

Kamperen in Portugal 
En het kleinkind – hoewel al 19 intussen – het nooit erg op uitgaan en fuiven 

bekeken heeft, maar des te meer op, bijvoorbeeld, redelijk avontuurlijk reizen. 

Met een bende gezellen – jongens en meisjes onder mekaar - gaan kamperen 

in Portugal bijvoorbeeld, of gaan logeren bij verre kennissen die een huisje 

hebben in Slovenië. Blijkt dat dit een prachtig, modern geëvolueerd land is 

(met zelfs een paar uitzonderlijk talentrijke wielrenners) maar waar het nog 

altijd niet zo simpel lijkt van in Gent met vliegtuig, trein en bus in een of 

ander afgelegen dorpje aan te landen, voor de kleindochter in kwestie 

helemaal op haar eentje trouwens. 

 

Mijn eerste reis... 
Voor haar bleek dat echter niet het minste probleem om zo’n trip in mekaar 

te steken (de computer, weet je) om er met een gerust gemoed aan te 

beginnen. 



“Ikzelf herinnerde mij daarbij de eerste zogenaamde reis 

die ik mocht ondernemen. Met een goede vriend trok ik met 

de fiets en een tentje als zwaarste bagage naar de Rijnvallei 

in Duitsland. 

 

Wij, destijds, besteedden uren aan het uitstippelen van de route, zij, Zoë dus, 

een half uurtje op het scherm. Ik lag de nacht voor het vertrekuur wakker, mij 

inbeeldend wat ons allemaal kon overkomen onderweg. Niks dus in 

tegenstelling tot Zoë die al in nood geraakte tijdens de treinreis naar de 

luchthaven, maar dat met een nonchalante zwier oploste. Dan wanneer ik elk 

keitje op de weg probeerde te ontwijken. Je moest toch maar een lek rijden 

 

Geen nieuws, goed nieuws 

Toen ik vader was, verliep de vakantieperiode redelijk zorgeloos. Ook toen 

bestonden nog niet zoveel mogelijkheden om er – zelfs als die verlossende 

18de verjaardag al gevierd was – eens voor een weekje of meer op uit te 

trekken. Zonder pa en ma dan, die echter nog wel een tijdje op jeugdkampen 

bleven inzetten. Of op kamperen aan zee, waar vader en moeder hun 

nakomelingen gemakkelijk eens voor een dagje konden bezoeken. En voor de 

rest gold het gezegde dat ‘geen nieuws, goed nieuws is’. Alleen als er iets 

ernstigs gebeurd was, werd er vanuit een cel op straat gebeld, het trouw 

geschreven zichtkaartje arriveerde over het algemeen enkele dagen na de 

terugkeer, als de zorgeloze jeugd dat al niet vergat te posten. 

 

Nu, er rekening mee houdend dat kaartjes schrijven niet meer van deze tijd 

is, is het allemaal zoveel anders geworden. Samenvattend kan men zeggen dat 

nu ‘geen nieuws’ betekent dat er misschien… ‘slecht nieuws’ onderweg is. 



Want vandaag leven we toch in de tijd van verbindingen heel de wereld rond, 

dag en nacht. 

Met dank aan de gsm... (of niet?) 
Met dank aan de gsm of de iPhone, die de thuisblijvende grootvader uren en 

uren van spanning rond de reizende kleindochter doet beleven. Je geeft die, 

bijvoorbeeld, de opdracht haast uur na uur een compleet relaas van de reis 

door te bellen. Van op de trein richting Brussel, van in de luchthaven, van aan 

de gate, van in het vliegtuig enzovoort, tot in het Sloveense huisje. 

 

En zelfs al houdt de kleindochter (of de kleinzoon, zo u wenst) zich stipt aan 

de opgelegde regels, dan nog is de ‘opi’ niet bekwaam gedurende die lange 

dag annex avond ook maar iets behoorlijks te doen. Want als het eerste 

telefoontje gepleegd is, zit hij al rap weer te staren op zijn uurwerk, zich 

afvragend of het nu al geen tijd is om zijn Zoë nog eens te horen. En als daar 

dan al eens enige vertraging opzit, is de arme man amper nog aan te spreken. 

Tot het verlossende bericht van aankomst de thuishaven bereikt. Waarna 

grootvader voor een tijdje toch kan genieten van het mooie weer (‘dat we hier 

ook hebben hoor meisje’), zij het niet te lang. Want rap al vraagt hij zich af 

‘of ze toch al eens iets mocht laten horen’ en vooral ‘dat ze die telefoon niet 

zou oppakken als ze ziet dat het opi is die aan de lijn hangt!’ 

 

“Alsof de jeugd van tegenwoordig niks anders te doen 

heeft dan ‘met die onnodig bezorgde oudjes’ te kletsen! 



24e jaargang 
Beste fietsvrienden 

 
Alles loopt op wieltjes in de fietsclub, we kunnen ons geen beter weer 
wensen en we krijgen telkens veel deelnemers. “We zullen doorgaan” 
zong Ramses Shaffy, en dat zullen we ook doen. 
 
Guido De Muynck en bestuur 
Guido.de.muynck@skynet.be - 051 31 86 33 – 0472 76 83 08 

 
Eerstvolgende activiteiten 

 
Di 6 sept.     seniorendag Izegem kermis  
Di 13 sept.   namiddagtocht met Patrick 
Ma 19 sept. namiddagtocht met Jef 
Di 27 sept.  dagtocht op verplaatsing met Guido en Jef      
7.45 u  verzameling op parking ISO St. -Jorisstraat  
8.00 u  gezamenlijk vertrek naar parking Brielpoort Deinze. 
9.00 u  start fietstocht in de streek van de kronkelende “gouden rivier” 
tussen Deinze en Drongen. Inschrijven ten laatste tegen zaterdag 24 sept. 
met vermelding fietsen op de vrachtwagen of op eigen wagen 
Di 4 okt.    halve daguitstap  met bedrijfsbezoek aan Dominiek Savio Gits.      
We vertrekken per fiets op de grote Markt om 13u stipt. 
Inschrijven bij Guido De Muynck tegen uiterlijk 27 sept. 
zie voor meer detail programma blz 3 
Di 11 okt.  namiddagtocht met José en Marc 

 
Start telkens op de Grote Markt om 14 uur, met uitzondering van 
dagtocht en halve daguitstap;  
 



Verslag vorige activiteiten fietsclub 
 
Dinsdag 9 augustus: een zonovergoten dag met een aangenaam 
briesje die alles nog net draaglijk maakt. Terug een mooie opkomst 
van 42 enthousiaste leden die Patrick onder zijn hoede mag nemen.  
We verlaten Izegem langs de tunnel Ambachtenstraat en rijden 
richting Oekene. Via de lange Klaregrachtstraat komen we langs “St.-
Antonius” in Steenbeekbos terecht. Gezien de warmte houden we er 
een drinkstop. Eerst rijden we een rondje in de schaduw van de bomen 
vooraleer we de hoogte van de watertoren in Gullegem beklimmen om 
zo, met een ommetje in de zomerbar “Summerlake” in St.-Eloois-
Winkel te belanden. 
 

 
Er is voor de groep een 
een plaats voorbehouden zodat we samen op het gemak kunnen 
genieten van een paar verfrissingen, al of niet met een Dame 
Blanche. 



We trekken verder naar de E403 die we volgen tot iets voor Moorsele, 
waar we oversteken en terugkeren aan de overkant tot in “SEW”. Daar 
even links en dan rechts langs “Geuzemisse” en “Den Roobaert” naar 
Oekene waar we het kinderspeelpleintje bezetten voor een drinkstop 
en de groepsfoto. De verdere thuisreis gaat nu langs de Babilliebeek 
naar de  Izegemsestraat, die we volgen tot in de heimat met 42, weer 
eens mooie, km op de teller. 
 
 
Dinsdag 16 augustus: na een lange hittegolfperiode zonder één 
druppel regen krijgen we een iets beter verdraagbare temperaturen. 
 
Het is licht bewolkt en er zou mogelijks een buitje vallen. Weinigen 
laten zich afschrikken, want er komen toch 43 fietsliefhebbers 

opdagen om met 
Guido en Luc de 
rit aan te vatten. 
We verlaten stad 
langs de tunnel 
aan de 

Ambachtenstraat 
en fietsen zo langs 
AZ Delta naar 
Oekene. In een 
grote boog 

omzeilen we Zilverberg en aan de Ruiter slaan we het noorden in met 
in de verte voortdurend de toren van Hooglede in het zicht. Even voor 
de Most houden we een drinkstop om de ergste dorst te lessen. We 
fietsen verder langs Schiervelde en de Zilten om juist voor “Hoog”lede 
rechts af te slaan langs het Duits Militair Kerkhof en even verder dan 
toch de beklimming aan te vatten. Eenmaal boven kunnen we genieten 
van een prachtig panoramisch zicht op het Houtland. Al vlug dalen we, 
met een grote snelheid, af naar het centrum van Gits waar we in een 
zanderige weg (type Strada Bianche) terechtkomen die ons naar de 
hemen van de plaatselijke jeugd leiden. Via een smal paadje komen 
we aan de kerk en onze stopplaats in de ruime cafetaria van de 
sporthal Ogierlande.  



Nauwelijks hebben we ons met een (eerste) drankje wat kunnen 
verkoelen of een stevige (o zo gewenste) bui verplicht ons het 
oponthoud wat te verlengen. 
 

 
Voor de zekerheid trekken de meesten toch maar een regenvestje aan 
als we nadien terug vertrekken richting Mariasteen waar we afslaan 
richting de R32. Ongelofelijk, na een zo lange droogte, moeten we 
even een kleine wegoverstroming trotseren. Door het Beverense 
industriecentrum bereiken we het lange fietspad langs de spoorweg 
die ons aan het station van Roeselare brengt. Met wat geluk geraken 
we, met onze grote bende,  nog tamelijk vlug door de verkeerslichten 
en bereiken zo het kanaal die ons rustig naar Izegem voert met 44 
“tevreden” km op de teller, tevreden over de rit en tevreden omdat het 
eindelijk eens geregend heeft.  
 
Dinsdag 23 augustus: opnieuw mooi en ideaal fietsweer dat zich 
vertaalt met een opkomst van weer eens 47 leden die zich aanmelden 
om met Jef op pad te trekken. Via de tunnel 1 trekken we naar de Klare 
Gracht en de Kwadestraat richting Oekene. 
Door de parking AZ Delta gaat het naar “Den Hukker” en de  kleiputten 
om zo op de Stroroute te komen die we volgen tot aan het 
Vierkavenbos waar we een drinkstop nemen om de eerste dorst te 
lessen. We trekken verder langs de Passendaalse kaasfabriek om te 



belanden aan het “station” van Zonnebeke. Even over het centrum 
komen we via enkele zijstraatjes in het tuinterras  van “d’Oude 
Timmerie” terecht waar we kunnen uitrusten en het nodige vocht 
aanvullen. 
Als we terug vertrekken heeft onze gids nog iets in petto. Aan het 
Memorial Museum slaan we rechts af en belanden in een heuvelig 
landschap dat ons naar het Polygoonbos leidt. 
 Juist voor “De Dreve” houden we halt aan het nieuwe “Brothers in 
Arms Memorial Park” en nemen er bij het prachtig broederbeeld de  

groepsfoto. Door de Lange Dreve verlaten we bos waar we meerdere 
“ups en downs” te verwerken krijgen vooraleer iets verder terug in 
rustiger vaarwater terechtkomen. Via St.-Pieter en Geuzemisse 
belanden we op de Bosmolens en, na een lange namiddag en 52 
mooie km, terug thuis. 
 
 
 
 

 
Hoogteprofiel van de rit 



 
9 aug.in Oekene 

 
 
 
16 aug. in 
Ogierlande 
 
 
 
 

23 aug.in 
Zonnebeke 


