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Donderdag 16 mei
14.30u tot 17.00u

Grote zaal Dorpshuis, Emelgemseplein 1, Emelgem 

Bart Beheydt

“1302, wat is waarheid, wat is mythe?”

Vaak wordt gezegd dat 11 juli  ten onrechte als nationale feestdag
voor Vlaanderen werd verkozen, omdat de Guldensporenslag vooral
een mythe is, slechts een onbelangrijk detail in de geschiedenis en
bovendien  geen  Vlaams-Franse  strijd.  Om  deze  reden  zag  de
Vlaamse regering Dewael in 2002 overigens af van een grote viering
rond 700 jaar Guldensporenslag.

Ik  ben  van  mening  dat  de  Guldensporenslag  wel  een  cruciale
gebeurtenis in de geschiedenis van Vlaanderen was en dat 11 juli
terecht de nationale feestdag van Vlaanderen werd. Natuurlijk dienen
aan het  gekende verhaal  wel de nodige nuances en correcties te
worden aangebracht.

Ik probeer dit aan te tonen met een verhaal, dat niet gefocust is op
de Guldensporenslag zelf, maar de geschiedenis van het graafschap
Vlaanderen  vertelt  vanaf  het  begin  in  de  9de  eeuw  tot  de
Bourgondische periode.  Hierbij  spoel  ik  wel  telkens  door  naar  die
ogenblikken  die  een  zekere  relevantie  hebben  in  de  verhouding
tussen Frankrijk en Vlaanderen.



Volgende activiteiten

18 juni     Daguitstap
17 september   John Huvaere – Schoolmeesters vroeger en nu

Activiteiten Vlaamse actieve senioren in de buurt

Afdeling Ardooie-Koolskamp:
CC ’t Hofland, Oude Lichterveldsestraat 13 Ardooie:
Dinsdag 14 mei van 14.30u tot 17.30u
“Fabels en feiten over voeding en gezondheid”
door Eric De Maerteleire.
Prijs:  leden  €  5,00;  niet-leden  €  7,00.  Koffie  en  versnaperingen
inbegrepen.
Org.: Fons Lammertyn 0477-63 90 84 of flammertyn@gmail.com

Afdeling Ingelmunster:
OC  Bollewerpstraat 3 Ingelmunster: 
Maandag 13 mei van 14.30u tot 17.30u
“Achter de schermen van de modewereld”
Modejournaliste  Veerle  Windels  geeft  ons  inkijk  in  de  bijzonder
evoluerende modewereld.
Het gaat echt over wat er momenteel allemaal aan het gebeuren is in
de mode. Dingen waarvan je denkt: ook dat is mode, ook die issues
zijn in dit wereldje aan de orde.
Inkom leden: € 6 en niet-leden € 10
Info: marleen.tassaert@telenet.be

Dinsdag 14 mei Provinciale wandeldag West-Vlaanderen
Middelkerke (zaal De Stille Meers)

Zondag 2 juni Familiedag Vl@s, een dagje Bellewaerde Park



UITSTAP 18 juni

Noteer alvast het vertrekuur 7.45u ( chauffeur vertrekt )
Afspraak parking Frunpark Izegem ( kant Action )

1. Dagindeling

07.45u: Vertrek uit Izegem, Krekelmotestraat, parking Frun Park
  (nabij Action)

08.45u: Poperinge, koffiepauze in taverne De Leene
09.30u: Poperinge, vrij bezoek aan het infocentrum

   Lyssenthoek Military Cemetry
11.00u: Veurne, geleid bezoek aan het stadhuis o.l.v. 2 stadsgiden
12.00u: Veurne, middagmaal in restaurant Brasserie Excelsior
15.00u: Middelkerke, geleid bezoek aan de Atlantikwall (thema 
Wereldoorlog II) met 2 plaatselijke gidsen + enige vrije tijd op het 
domein (mogelijkheid tot consumptie in taverne Walrave)
18.30u: Torhout, avondmaal in restaurant Wijnendale Wandeling
20.45u: Thuiskomst in Izegem

2. Maaltijden

* koffiepauze: 2 x koffie met koffiekoek

* middagmaal: verse soep van de dag – kalkoenborstfilet, slaatje,
  archiducsaus, frietjes – ijsje –1 consumptie
  (keuze uit pils/water/frisdrank/glas huiswijn) inbegrepen.

* avondmaal: boterham met kaas en hesp, groentjes, aardappelen,
  smout en mosterdBE83 4724 3518 4115

Prijs: 80 euro voor leden, 100 euro voor niet-leden
Betaling: Vl@s-Izegem: BE83 4724 3518 4115 voor 10 juni.



Maandag 13 mei 2024 

In de Plantijnzaal van de stedelijke bilbliotheek om 14.30u 

De grote stilte - John Boyne

1972.  De  jonge  Odran  Yates  gaat  in  het
klooster, omdat zijn moeder hem ervan over-
tuigd heeft dat het priesterschap zijn roeping
is.  Hij  begint  vol  ambitie  en  hoop aan  zijn
nieuwe  leven,  toegewijd aan  zijn  studie  en
open  voor  nieuwe  vriendschappen.  Veertig
jaar later staat zijn vertrouwen in de Kerk on-
der grote druk door de vele onthullingen over
misbruik. Vrienden van hem zijn voor het ge-
recht gesleept, collega's zijn gevangen gezet
en  vele  jonge  parochianen  zijn  getekend
voor het  leven.  Odran vermijdt contact  met
de  buitenwereld  uit  angst  voor  afkeurende
blikken  en  beledigende  opmerkingen.Maar
als  een  familiedrama  oude  wonden  weer

openrijt, voelt hij zich gedwongen om de confrontatie aan te gaan en
zijn eigen rol in de gebeurtenissen onder ogen te zien.

Het heeft vijftien jaar en twaalf romans geduurd voor John Boyne 
over zijn vaderland Ierland kon schrijven. Het resultaat is een van zijn
krachtigste boeken ooit: een verhaal over vriendschap en morele 
moed, en de duistere uithoeken waarin een mens soms terechtkomt.



Volgende activiteiten leesclub

01 juli       1793 - Niklas Natt Och Dag
09 september  1984 - George Orwell

Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93 Izegem 
051-30 33 28    0499-21 11 49 Katrien.Seynaeve@gmail.com



Verjaardagen van onze leden in mei

  5 mei:  Guido De Muynck
  7 mei:  Huguette Oosterlinck
  8 mei:  Winny Smalle
16 mei:  Ingrid Mallisse
17 mei:  Luc Terryn
17 mei:  Agnes De Keyser
21 mei:  Wilfried Desloover
21 mei:  Katrien Debrabandere
24 mei:  Jose Callens
25 mei:  Rita Casteleyn
25 mei:  Francine Vantieghem
26 mei:  Renate Blondeel
26 mei:  Patrick Neyrinck
30 mei:  Caroline Couckuyt

Wij wensen de jarigen een warme en fijne verjaardag.

In memoriam
Erik Vandewalle, eerste voorzitter, stichter van onze fietsclub,

stichter van onze leesclub
bestuurslid van Vl@s

overleden te Izegem op 13 april 2024



Moederdag – zondag 12 mei



26e jaargang

Beste fietsvrienden

Het weer valt de laatste fietsritten niet echt mee maar we mogen niet
klagen. Hopelijk stijgen in mei de temperaturen en kunnen we in T-shirt
of topje fietsen maar met fluo hesje.
Bij  deze  bedank ik  Guido  voor  het  maken  van  de  verslagen  na  de
fietstochten. Moest er iemand zich geroepen voelen om dit ook eens te
proberen, laat het mij maar weten.

Rudy Stockman en het bestuur van de fietsclub.
rudy.stockman@live.be - 0477 36 72 54

Eerstvolgende activiteiten

Dinsdag 07 mei Namiddagtocht met Rik Guillemyn en Kichou Lycke
Dinsdag 14 mei Namiddagtocht met Patrick Wittevrongel
Dinsdag 21 mei Namiddagtocht met José Callens
Dinsdag 28 mei Dagtocht op verplaatsing met Katrien Velghe en 

Geert Maertens
Dinsdag 04 juni Namiddagtocht met Rudy Stockman
Dinsdag 11 juni Namiddagtocht met Jef Deprez

De namiddagtochten starten stipt om 14u. Samenkomst op de Grote Markt.
Voor de dagtocht van 28 mei komen we samen op de parking van De Leest
om 08u.
Wie zelf geen vervoer heeft voor zijn fiets mag dit melden aan Jef. Jef zorgt
voor een kleine vrachtwagen. Deelname in de kosten is 8 € per fiets, te 
vereffenen aan Katrien.



Verslag vorige activiteiten fietsclub     

Dinsdag 2 april

In de voormiddag wat druilig weer en een gevoelige wind maar tegen
de  middag  is  beterschap  beloofd.  Toch  zijn  er  blijkbaar  die  de
buienradar niet helemaal vertrouwen want er komen slechts 20 echte
fietsliefhebbers  opdagen.  We  verdwijnen  onder  leiding  van  Jef
westwaarts langs de tunnel 1 om in de Kerselaardreef de E403 over
te steken. We krijgen onderweg regelmatig een kort snerpend buitje
te  verwerken  en  met  een  serieuze  tegenwind  voelen  we  ons
allesbehalve  in  lentemodus.  Langs  Geuzemissen  komen  we  in
Rollegem-Kapelle en steken door naar Ledegem en Sint-Pieter. Via
rustige landelijke wegen bereiken we met een zeer grote bocht langs
“Waterdam”  onze  stopplaats  in  Moorslede.  Als  we  de  cafetaria
Sportobello  van  het  Sporcentrum  bereiken  is  het  weer  intussen
stilaan  verbeterd  en  komen  we  min  of  meer
“opgedroogd” toe.
Het  is  even  zoeken  naar  een  plaatsje  in  de
reeds druk beklante cafetaria. Met een paar al
of  niet  opwarmende  drankjes  en  voor  de
lekkerbekken zelfs een stukje taart mogen we
wat uitrusten na dit tegenwinds eerste deel van
onze tocht.
Na de plaatselijke groepsfoto, terwijl er een paar leden druk aan het
zoeken zijn naar een verloren fietsslot, kunnen we terug vertrekken
wanneer het ding terug boven water is gekomen.
Even over het  plaatselijk centrum duiken we de velden in en met
volle wind in de zeilen en voor een heel stuk in dalende lijn “vliegen”
we richting huiswaarts. Voor we het wel en goed beseffen zijn we in
recordtempo aan de Zilverberg. 
Het mag niet te vlug naar huis gaan en onze gids loodst ons nog
eerst  door  de “Bergmolenstreets”   om dan langs de kleiputten en
Oekene in de Kwadestraat terecht te komen. Na nog even de Klare
Gracht, de voormalige watertoren en Wallemote aan te doen, komen
we na een goede 43 km droog en wel weer eens tevreden terug
thuis.
gdm



Dinsdag 9 april

In de voormiddag is het nog zonnig maar iets voor het vertrek valt
wat  korte,  lichte  regen.  De  felle  ZW-wind  schrikt  terug  heel  wat
fietsleden af maar toch verzamelen we met 19 op de startplaats om
met Luc en Mario de tocht aan te vatten. We vertrekken langs het
spoor  en  slaan  aan  het  VTI  rechts  af.  Nauwelijks  enkele  km ver
mogen we stoppen voor een buitje.
Dat een licht regenjasje aantrekken als je
volop  in  de  wind  staat  allesbehalve  een
sinecure is,  mag iemand ondervinden die
dat wapperend onding maar niet aankrijgt.
We  volgen  een  zigzaggend  parcours
waardoor het afwisselend trappen is tegen
de  wind  in,  uitbollen  bij  wind  achter  en
schuinfietsen bij zijdelingse wind. We zien
onderweg  de  Doornmolen  en   Holvoets
kapel  op weg naar Hulste en Bavikhove
voorbijschuiven. De “Leiekant” brengt ons
in  Ooigem  waar  we  verder  de  Leie
stroomafwaarts volgen tot over de Quick-
Step-site  waar  we  afslaan  naar  onze
stopplaats  “Brasserie  Mauritz”  in
Wielsbeke.
In de goed verwarmde en reeds gevulde gelagzaal nestelen we ons
aan de overblijvende tafels voor een verdiend drankje.
De terugweg voert ons het noorden in waar we eerst met zicht op het
prachtig gemeentehuis van Wielsbeke de groepsfoto nemen. Dicht
bij  de  Baliekouter  en  na  de  bloeiende  boomgaarden  te  hebben
doorkruist, volgen we de Mandelvallei op weg naar de Paander. Het
is nu volop tegen de wind in en soms bergop, voor de enkele niet
gemotoriseerde medefietsers is het “stoempen’ aan de Kezelberg om
de bende te kunnen volgen.  In  plaats van aan de Wantebrug het
kanaal op te zoeken, waar het met deze wind niet zonder risico is om
te fietsen, brengen onze gidsen ons nog via een omweggetje rond
Ingelmunster  veilig  en  wel  na  een  48  km  terug  thuis.  Voor  de
dapperen toch een spectaculair tochtje om eens goed uit te waaien
en  vermoedelijk  achteraf  goed  te  kunnen  slapen.
gdm



Donderdag 18 april

Na  een  zomers  weekend  met  daarna  2  dagen  met  grillige
voorjaarsbuien is het vandaag wat rustiger. We krijgen afwisselend
zon en bewolking voorgeschoteld met een toch wel fris aanvoelende
noordenwind.

Rudy mag 34 leden vergezellen op zijn
tocht.  We vertrekken door  de tunnel  1
recht  naar  Kortrijk  langs  Lendelede,
Sente en Heule. Langs de paadjes van
Watermolen en het Astridpark bereiken
we de oevers van de Leie die we verder
stroomafwaarts volgen. Ter hoogte van
Harelbeke heeft onze gids een trappartij
uitgekozen voor de groepsfoto. Aan de
Ringlaan  verlaten  we  het  water  en
zoeken  onze  stopplaats  “Chasse
Patatte” op de Dorpplaats in Bavikhove
op.  Met  de  groep  vullen  we  het
wielercafé  volledig  op  voor  ons
traditioneel drankje(s) en wat rust.

Na de opwarming voelt het bij het vertrek toch wat koud aan vooral
als  de  zon  wat  verscholen  blijft.  We  fietsen  huiswaarts  langs  de
rustige Leiekant  met  zijn  restanten van een bloeiend vlasverleden
naar Ooigem. Na een grote krul door de Kei- en Kruishoek steken we
op de Fabiolabrug het kanaal over om wat verder een stuk van de
oude  spoorweg  te  “bewandelen”.  We  zoeken  eerst  nog  de
Mandelvallei  op  om  dan  terug  via  de  Wantebrug  het  kanaal  te
bereiken die ons terug naar Izegem brengt. De  42 km die de teller
aanwijst, heeft ons weer eens deugd gedaan en zo hebben we weer
eens  onze  fysiek  wat  bijgewerkt.
gdm



Dinsdag 23 april

Amper 10° maar gelukkig nu en dan een deugddoende zon bij een
nogal koude noordenwind. 40 leden komen opdagen om de rit met
Eddy te verslaan. We verdwijnen uit stad langs tunnel 1 en langs de
Bosmolens gaat het naar St.-Eloois-Winkel.  Aan de E403 volgen we
met wind achter  bezijden de snelweg de weg naar Moorsele.  We
trekken verder zuidwaarts richting Wevelgem om eens onder de A19
langs de Duitse militaire begraafplaats Menenwald, na wat kronkel,
onze stopplaats “Sfeercafé Ons Dorp” in Menen te bereiken. Helaas,
helaas,  het  “dorp”  blijkt  uitgestorven  en  na  een  paar  vergeefse
telefoontjes zit er niets anders op dan andere oorden op te zoeken
om wat te rusten en ons een beetje op te warmen.
Gids Eddy beslist dan maar de terugweg aan te vatten en onderweg
een andere gelegenheid op te zoeken. We trekken westwaarts naar
Geluwe waar we onverwachts in de lekker verwarmde cafétaria van
het Lokaal Dienstencentrum (LDC) ‘De Spie” vriendelijk ontvangen
worden  door  de  vrijwilligers  van  dienst  die  ons  met  de  glimlach
bedienen.

Intussen is de zon zich gaan verschuilen achter een hoog wolkendek
en moeten we nu wat tegen de wind in de haardstede opzoeken. Via
de  Kezelberg,  met  mooie  vergezichten,  peddelen  we  terug  naar
Moorsele. We blijven wat in de omgeving van de E403, maken nog
een ommetje door Steenbeekbos om dan recht naar Izegem af te
stevenen.  Met  49  km  hebben  we  weer  de  spieren  wat  kunnen
oefenen en niettegenstaande de floppende voorziene stop is alles
nog best meegevallen.
gdm



Denkend aan Erik Vandewalle … De “Erik-methode”

Op een avond zat ik te kijken naar de Slimste Mens. Bij het zoeken
naar vijf begrippen bij een bepaald item, stelde ik me voor dat er een
foto van Erik Vandewalle op het scherm zou verschijnen. Binnen de
kortste keren zou ik vijf woorden vinden die Erik omschrijven:

 doorzetter
 fietser
 veelzijdige initiatiefnemer 
 taal- en cultuurminnaar
 Vlaming in hart en nieren

Mijn allereerste beeld dat ik van Erik heb, is een fietsende Erik (mét
broekklem) die zowat overal in Izegem te zien was. Ik vermoedde
toen dat hij een uiterst sportieve man was die – lang voor de auto
een boosdoener werd - zijn steentje wou bijdragen voor een beter
milieu.  Pas  toen  hij  bij  ons  aanbelde  en  bij  een  glas  Duvel  vol
enthousiasme praatte over het tijdschrift “Wij”, snapte ik dat er ook
andere  motieven  een  rol  speelden.  Hij  raadde  ons  –  geheel
vrijblijvend - aan om het tijdschrift te doorbladeren en te lezen en …
neen,  we  hoefden  niet  meteen  te  beslissen.  Hij  gaf  ons  enkele
exemplaren, stopte er de weken daarop een paar in onze bus en
twee maanden later was hij daar terug. “Of we het tijdschrift gelezen
hadden ?”,“Of we het ook interessant vonden ?”,“Of we bereid waren
een abonnement te nemen ?” 
Jaren later vertelde Erik me dat hij – na tien jaar – eraan dacht om
niet langer voorzitter van Vl@s-Izegem (Vlaamse actieve senioren –
vroeger VVVG) te zijn wegens … het starten met een nieuw project
(ANV). Er was dus een andere voorzitter nodig voor Vl@s-Izegem.
“Als ik daar eventjes over wou nadenken ?”,  “Jouw vader was de
eerste voorzitter van onze Vl@s-afdeling, de traditie voortzetten, zou
mooi  zijn  …”.  Geregeld  herinnerde  hij  me  daar  aan.  Gevolg:  “Ik
volgde Erik op als voorzitter”.
Dit noem ik “de “Erik-methode”: op een heel geduldige, maar tegelijk
doortastende  manier  naar  een  doel  toewerken  en  het  gewenste
resultaat bereiken.



Erik ken ik ook als initiatiefnemer. Tijdens zijn periode als voorzitter
van Vl@s-Izegem zorgde hij ervoor dat een bestaande fietsclub zich
integreerde in Vl@s. Hij  ondervond aanvankelijk  grote tegenstand,
maar Erik zette door en nu is de Vl@s-fietsclub - 25 jaar jong - een
belangrijk onderdeel van onze Vl@s-afdeling. Veel van onze leden
verkennen nu wekelijks  per fiets  een stukje Vlaanderen en vieren
jaarlijks hun fietsprestaties met een “hutsepot”- etentje al dan niet in
het gezelschap van Erik.
De cultuurminnende Erik had voor de lezers onder de Vl@s-leden
ook  iets  in  petto:  een  tweemaandelijkse  “lezersbijeenkomst”.  Hij
schakelde de stedelijke bibliotheek in, contacteerde de bibliothecaris
voor alle praktische regelingen en op maandag 03.03.2003 besprak
hij  op  een  deskundige  manier  het  boek:  “Lijmen/Het  been”  van
Willem  Elsschot. Hetzelfde jaar nam hij nog zes boekbesprekingen
voor zijn rekening. 
Ondertussen  zijn  er  140  boeken  gelezen,  geanalyseerd,
becommentarieerd en Erik was bijna altijd  present  en leverde zijn
deskundige commentaar.
Eric  leidde  de  namiddagen  van  de  boekbesprekingen  met  veel
passie  en  liefde.  Als  geen  ander  is  hij  een  literatuurkenner  en
vertelde hij uitgebreid over de auteur en de situering van het werk
binnen de literatuur.
In  boeken  met  een  geschiedkundige  achtergrond  kon  hij  zich
helemaal  verliezen  en  samen  met  hem  doken  we  in  de
middeleeuwen,  maakten we een stukje oorlog mee,  ontdekten we
minder gekende episodes uit de Europese en Vlaamse geschiedenis.
Tijdens die boekbesprekingen was hij ook weer op en top een leraar
die  zijn  betoog  illustreerde  met  diverse  naslagwerken,  foto’s,
atlassen …
Hij verloor daarbij  de tijd uit het oog, maar niemand vond het een
bezwaar dat de leesclub langer duurde dan gepland.”(Christine Pot,
lid van het eerste uur van leesclub Vl@s)

Denkend aan Erik hoor ik ook elke keer weer zijn correcte taal en
mocht  ik  meer  dan  eens  ervaren  hoe  hij  enkele  van  mijn
manuscripten onder het taalmes fileerde. 

Denkend aan Erik duiken bij mij de woorden op van “Gebed voor
het vaderland”:



Heer, laat het prinsenvolk
der oude Nederlanden
niet ondergaan in haat,

in broedertwist en schande.
Maak dat uit d’oude bron

nieuw leven nogmaals vloeit
schenk ons de taaie kracht

om fier vol vroom vertrouwen
met nooit gebroken moed
ons land herop te bouwen

tot statig als een eik
voor U ons volk herbloeit.

Denkend aan Erik zeg ik heel gemeend : 
“Dank je, Erik.  Het huidige, rijke culturele leven in Izegem zou veel
minder rijk geweest zijn zonder jou”

Katrien Seynaeve
Vlaamse actieve senioren 


