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Dinsdag 19 september 2023
14.30u tot 17.00u

Grote zaal Dorpshuis, Emelgemseplein 1, Emelgem 

Voordracht door Ann Vanpoucke 
“Alles over kruiden”

"Hoe ons wapenen tegen de winter?"

Uitleg over etherische oliën en kruiden die kunnen helpen om herfst
en  winter  goed  door  te  komen.  Verschillende  kruiden  worden
besproken en we kunnen ruiken, voelen en ... proeven.

Ann Van Poucke is natuurgids, herboriste en kruidenverwerkster.
Ze volgde diverse opleidingen o.a."Voeding als medicijn" bij dr. Geert
Verhelst en "Etherische oliën" bij Frank Vandaele, aromatherapeut.

Iedereen is welkom

Deelnameprijs: leden € 7,00, niet-leden € 10,00
Wij bieden bij het binnenkomen een kop koffie of thee aan en tijdens
de  pauze  kunnen  we  gezellig  bijpraten  bij  koffie  of  thee  en
versnaperingen.
Breng vrienden en familie mee. Indien u graag wilt meerijden met
iemand  naar  de  activiteit:  graag  een  seintje  aan  het  bestuur  ten
laatste 2 dagen voordien.

Meer info bij Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93
8870 IZEGEM  051-30 33 28 katrien.seynaeve@scarlet.be



Volgende activiteiten

  3 oktober:   Bedrijfsbezoek aan Roularta Media Group
17 oktober:    Carine Caljon: “Woordenschat uit onze schoolperiode”
21 november  40-jarig bestaan van Vl@s - feestmaal
12 december  Kerstfeest
16 januari   Nieuwjaarshappening

Halvedag uitstap dinsdag 3 oktober 2023

Bedrijfsbezoek aan Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 
Roeselare.

Duurtijd: 2 tot 2,5 uur - bezoek ziet eruit als volgt:
 start om 14u30 – Inkomhal Roularta,
 bedrijfsfilm,
 bezoek aan de drukkerij,
 afsluiten met een drankje.

Er wordt tevens voor iedere deelnemer een lezerspakketje voorzien.

Het  maximum aantal  deelnemers per  bezoek  beperken we tot  50
deelnemers. Twee groepen van 25 personen met elk één gids.
We geven wel graag mee dat er een aantal trappen zijn gedurende
de rondleiding, vandaar misschien dat het bedrijfsbezoek niet voor
iedereen geschikt is.

De kosten worden betaald door de kas van Vl@s en van de fietsclub.
Wel inschrijven vooraf via Guido De Muynck of Katrien Seynaeve.

De deelnemers van de fietsclub starten om 13u30 op de Grote markt
in Izegem.
Wie met de auto (carpooling) komt, verzamelt op de parking van de
Leest om 14u en vertrekt dan samen naar Roeselare. Parkeren op
de grote parking rechts naast het hoofdgebouw in de Meiboomlaan.



Activiteiten Vlaamse actieve senioren in de buurt

Afdeling Ardooie-Koolskamp: dinsdag 12 sept. om 14u30
CC ’t Hofland, Oude Lichterveldestraat 13 Ardooie: 
“Zuid-West-Vlaanderen en de Romeinse beschaving” door Philippe 
Despriet.
Prijs: leden € 5,00; niet-leden € 7,00. Koffie en versnaperingen 
inbegrepen.
Org.: Fons Lammertyn 0477-63 90 84 of flammertyn@gmail.com

Afdeling Ingelmunster: vrijdag 15 sept. van 7u30 tot 21u30
Busreis naar Zeeland met stuurgroep.
We bezoeken mosseldorp Yerseke.
Met de gids op de bus via de Deltaroute over Schouwen-Duiveland 
naar de grootste stormvloedkering ter wereld.
Over Neeltje Jans naar Veere voor een stadsbezoek met gids.
Info: marleen.tassaert@telenet.be



Maandag 11 september 2023 

In de Plantijnzaal van de stedelijke bilbliotheek om 14.30u 

Zeg me wie ik ben - Julia Navarro

Julia Navarro (Madrid, 1953) is schrijver en
journalist. Haar boeken worden uitgegeven
in  meer  dan  dertig  landen.  Van  de
historische  roman  “Zeg  me  wie  ik  ben”
(2012)  werd  in  2021  de  goed  bekeken
televisieserie “Tell Me Who I Am” gemaakt.
Verder  verschenen  ook  “Het  bloed  van
onschuldigen”  (2014)  en  “Schiet  maar,  ik
ben toch al dood”(2015).

Een  onvergetelijke  vrouw:  minnares,
spionne, revolutionair, moordenares.

Als  in  Spanje  de  burgeroorlog  dreigt,
ontvlucht Amelia Gararoya haar vaderland
en laat ze man en kind achter. Haar leven

speelt zich daarna af in de grote brandhaarden van de 20ste eeuw:
stalinistisch  Rusland,  nazi-Duitsland,  fascistisch  Italië  en  het
naoorlogse Berlijn tot aan de val van de Muur in 1989.
Vier mannen veranderen haar leven voorgoed: een zakenman met
wie ze een verstandshuwelijk aangaat, een revolutionair met wie ze
Spanje ontvlucht, een journalist die haar bij de Britse geheime dienst
introduceert  en  een  nazi  met  onvoorwaardelijke  trouw  aan  zijn
vaderland maar met een grote afschuw van Hitler.
Geconfronteerd met alle onrechtvaardigheid en onvrijheid besluit de
strijdvaardige Amelia, zelf het slachtoffer van een fatale keuze die ze
vroeg in haar leven heeft gemaakt, het heft in handen te nemen...



Volgende activiteiten leesclub

23 oktober      De stem van Tamar - David Grossman
11 december  Zeepbellen voor Noa - Katrien Seynaeve

Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93 Izegem 
051-30 33 28    0499-21 11 49  katrien.seynaeve@scarlet.be



Verjaardagen van onze leden in augustus 
en september

  2 augustus:    Willy Noyez
  2 augustus:    Geert Vermeersch
10 augustus:    Lena Pattyn
14 augustus:    Christ'l Van de Mosselaer
15 augustus:    Germain Vanwynsberghe
15 augustus:    Erna Lefevere
18 augustus:    Hans Lakiere
19 augustus:    Bart Sinnesael
20 augustus:    Annemie Willaert
22 augustus:    Georgette Lycke
25 augustus:    Tine D'Hooghe
26 augustus:    Odette Zwaenepoel
26 augustus:    Carina Nyffels
27 augustus:    Geert Maertens
  1 september:  Christiane Vanassche
  2 september:  Roos Vingerhoets
  5 september:  Josephine Vanderschaeghe
11 september:  Eddy Claeys
14 september:  Monique De Backer
21 september:  Gabriel Tack
22 september:  Magda Sintobin
24 september:  Erna Deboosere
25 september:  Rosette Verstraete
26 september:  Simonne Vandekerckhove
29 september:  Gerda Wydaeghe
29 september:  Eric Verhulst

In memoriam
José Vandenbogaerde, echtgenoot van Hilde

Vandermersch, gewezen bestuurslid van Vl@s-fietsclub,
overleden te Kachtem op 2 juli 2023.

Yolande Verbeke, gewezen lid Vl@s, zus en schoonzus
van Joris en Renate Verbeke – Blondeel,
overleden te Ingelmunster op 20.08.2023



Wist-je-dat-je

Jubilea – Benamingen en kleuren

Iedere huwelijksdag is (zolang de relatie nog goed is) reden voor een
feestje.  Tijdens huwelijksjubilea wordt  men soms gefeliciteerd met
een papieren, zilveren, kristallen of gouden huwelijk. De benamingen
zijn afhankelijk van het aantal jaar dat men getrouwd is.

Huwelijksjubilea hebben vaak een aparte naam om de verschillende
mijlpalen in het huwelijk extra te markeren en te vieren. Dit gebruik
zou  al  uit  de  Middeleeuwen  dateren  toen  echtparen  tijdens  hun
vijfentwintigste huwelijksdag een krans van zilver kregen en tijdens
de vijftigste huwelijksdag een van goud. Na verloop van tijd werden
er steeds meer huwelijksverjaardagen gevierd en kwamen er nieuwe
namen  en  symbolen.  Hieronder  is  een  lijst  te  vinden  van
veelgebruikte namen. Die benamingen zijn overigens niet officieel.
Echte regels zijn er niet en per regio kunnen namen variëren.

Achter de namen vermelden we hieronder tussen haakjes ook de
kleuren die soms aan de jubilea verbonden worden.

Van papier tot graniet

Sommige  aanduidingen  (zoals  bijvoorbeeld  tin,  koper  en  brons)
worden vaker gebruikt. Over het algemeen wordt het materiaal dat
aan  de  huwelijksdag  is  verbonden  steeds  sterker,  net  zoals  het
huwelijk geacht wordt robuuster te worden naarmate de echtelieden
langer  samenleven.  Zo  heeft  men  twee  weken  na  de  trouwdag
slechts een ‘papieren huwelijk’ en na vijftig jaar een veel moeilijker te
verbreken ‘gouden huwelijk’.

Tijd, naam (en kleur) van het huwelijksjubileum

14 dagen Papieren huwelijk
1 jaar Katoenen huwelijk (goud of geel)
2 jaar Papieren of kartonnen huwelijk (rood / linnen wit)
2½ jaar Aluminium huwelijk
3 jaar Leren huwelijk (wit / jade Groen)



3⅛ jaar Blikken huwelijk
4 jaar Zijden huwelijk (limoengroen)
5 jaar Houten of plastic huwelijk (blauw, roze, turquoise)
6 jaar Gipsen, ijzeren of suiker huwelijk (paars, wit, turquose)
6¼ jaar (75 maanden) Blikken of tinnen huwelijk
7 jaar Wollen, bronzen, koperen of nikkel huwelijk (gebroken 

wit)
8 jaar Bronzen huwelijk (brons)
9 jaar Aardwerken huwelijk (terracotta)
10 jaar Kristallen, tinnen of stalen huwelijk (zilver, blauw)
11 jaar Koralen of stalen huwelijk (turquoise)
12 jaar Zijde of linnen huwelijk (oesterwit)
12½ jaar (150 maanden) Koperen huwelijk
13 jaar Kanten of lelie huwelijk (antiek wit)
14 jaar Ivoren of loden huwelijk (ivoor)
15 jaar Kristallen of porselein huwelijk (robijnrood)
16 jaar Saffieren huwelijk (rood)
17 jaar Rozen huwelijk (geel)
18 jaar Turkooizen huwelijk (blauw)
19 jaar Linnen huwelijk (brons)
20 jaar Porselein huwelijk (smaragdgroen of wit)
25 jaar Zilveren huwelijk (zilver)
30 jaar Ivoren of parelen huwelijk (groen)
35 jaar Koralen of robijnen huwelijk (koraal)
37½ jaar Aluminium huwelijk
40 jaar Robijnen, smaragden of doublé huwelijk (robijnrood)
45 jaar Saffieren huwelijk (saffierrood)
50 jaar Gouden huwelijk (goud)
55 jaar Orchidee of smaragden huwelijk (smaragdgroen)
60 jaar Diamanten huwelijk (diamant Wit)
62½ jaar Diamanten huwelijk
65 jaar Briljanten of ijzeren huwelijk (hemelsblauw)
70 jaar Platina huwelijk (platina)
75 jaar Albasten of rodium huwelijk (diamant Wit)
80 jaar Eiken of plutonium huwelijk (robijnrood)
90 jaar Granieten huwelijk (robijnrood)

https://historiek.net/jubilea-benamingen-en-kleuren



Wat is de oorsprong van “au bain-marie”?

“au  bain-marie”  bekom je  door  een recipiënt  met  de  ingrediënten
boven of in een kom met heet water te zetten.

“Bain” is een bad, maar wie is Marie? Omdat het hier om een heel
zachte manier van koken gaat, lag voor sommigen de associatie met
Maria, de moeder van Jezus, voor de hand. Maar de ware identiteit
van Marie voert ons naar de duistere praktijken van de alchemie. In
de vierde eeuw n. Chr. leefde er in Alexandrië een grote alchemiste,
Maria,  bijgenaamd de  Jodin.  In  latere  tijden  werd  ze  nogal  eens
verward met de bijbelse profetes Miriam, zuster van Mozes. 

Zoals  al  haar  collega’s  was ook deze Maria  een ingewijde in  het
Grote Werk, la Grande Oeuvre: het maken van goud met behulp van
de  Steen  der  Wijzen.  Maar  de  grote  bekommernis  van  deze
Alexandrijnse  alchemiste  was  het  verbeteren  van  haar
laboratoriumtoestellen.  Zij  schreef  hierover  zelfs  een  onder
alchemisten zeer gewaardeerd werk. Het bainmarieprocédé zou aan
deze Maria zijn naam te danken hebben 

In  de  15de  en  16de  eeuw  duikt  de  werkwijze  dan  op  onder  de
Latijnse benaming balneum mariae.

Vroeger werd er veel meer gewerkt au bain-marie. Nog tot voor de
Tweede Wereldoorlog waren de meeste fornuizen voorzien van een
ingebouwd  warmwaterreservoir  waarin  gerechten  konden  warm
gehouden worden of zachtjes opgewarmd.

Mevr.Vence, culinair journaliste, Parijs
Uit: “De groote magazijnen 2”, p.227 



25e jaargang

Beste fietsvrienden

Na een echte  kwakkelzomer is  er  eindelijk  een echte  ouderwetse
nazomer beloofd. We nemen de weervoorspellers op hun woord.

Guido De Muynck en bestuur
Guido.de.muynck@skynet.be - 051 31 86 33 – 0472 76 83 08

Eerstvolgende activiteiten

Dinsdag 29 aug.        namiddagtocht met Kichou Lycke en Marc Porteman
Dinsdag 5 sep.          seniorendag Izegem kermis
Dinsdag 12 sept.       namiddagtocht met Mario Derluyn en Luc Pattyn
Donderdag 21 sept.  namiddagtocht met Kichou Lycke en Rik Guillemyn
Dinsdag 26 sept.       dagtocht naar Zevenkerke met José Callens en
                                  Marc Porteman. inschrijven ten laatste tegen 
                                  zaterdag 24 sept. bij José of Marc.
Dinsdag 3 okt.           halve daguitstap met Vl@s naar Roularta 
                                  Roeselare.  Zie voor meer details voorin ledenblad.
Dinsdag 10 okt.         namiddagtocht met Eddy Claeys

Start namiddagtochten om 14.00u, dagtocht om 9.00u,  telkens op de
Grote Markt te Izegem.



Verslag vorige activiteiten fietsclub     

Dinsdag 27 juni
Stipt om 9.00u kunnen onze gidsen Antoon, Gerda en Wilfried met
de groep van 35 ingeschrevenen onze derde dagtocht starten. Er is
prachtig fietsweer beloofd: 23°, afwisselend zon/wolken en een licht
westelijk briesje. 
We verlaten de stad door tunnel 1 om via Wolvenhof, Geuzemiss en
Sint-Pieter  naar  Slijpskapelle  te  fietsen.  Dat  het  einde  van  het
schooljaar er bijna opzit, merken we onderweg als we in één uur tijd
een zestal enthousiaste groepen fietsende, wandelende en wuivende
schoolkinderen op onze wegen tegenkomen. 

Langs  een  ommetje  door  landelijke  wegen  bereiken  we  onze
voormiddagstop,  “café  De Elfpenner”  in Beselare.  Een verfrissend
drankje doet alvast al deugd
Maar nu begint het serieuze werk. Door het golvend landschap gaat
het  “op en neer en op en neer” naar  “De Reutel”, het Polygoonbos
en  door  verschillende   bosjes  naar  de  het  provinciaal  domein
Palingbeek. Onderweg vinden we de gedenksite ”Hill 60” in Zillebeke
een geschikte plaats voor een mooie groepsfoto. Na het doorkruisen



van de plaatselijke goedlopende grindpaadjes van het natuurdomein
volgen  we  het  fietspad  langs  de  restanten  van  het  nooit
gefunctioneerde kanaal Ieper-Leie tot in Ieper. In het centrum van de
kattenstad,  aan  de  voet  van  de  imposante  Halletoren,  vinden  we
onze middagstop “t Ganseke” waar twee leden onze groep komen
versterken.
Na  een  vlot  bediend  aperitiefje  en  een  gesmaakte  driegangen
dagschotel, met een bijhorend drankje, is iedereen  opnieuw klaar
voor de namiddag. We zoeken opnieuw het water op en volgen nu
het  Ieperleekanaal  tot  in  Boezinge  waar  we  voor  de  rustige
Vrijbosroute kiezen tot in Langemark. We doen even Poelkapelle aan
om dan via de Oude Kaasmakerij, na een pittig klimmetje naar het
Canadian  Memorial,  onze  namiddagstop  “Café  Sint-Joris”  op  de
plaats in Passendale te bereiken.
Lekker onder de zonneschermen op het buitenterras laten we ons
verwennen  met  een  paar  drankjes  door  de  nieuwe  uitbaters
vooraleer  het  laatste  stuk  af  te  werken.  We  laten  ons  uit  het
hooggelegen centrum afglijden langs de Kraaiveldstraat en zoeken
de Stroroute op die we volgen tot aan de Zilverberg. Nog even langs
het Sterrebos om dan via het centrum van Rumbeke naar Izegem te
fietsen waar we met een goede 80 km echt  voldaan na een zeer
geslaagde, mooie en goed ingedeelde rit (4X20 km), thuiskomen.

Dinsdag 4 juli
Een bewolkte  dag met nu en dan een beetje zon en daarbij  een
zuidwest  briesje.  Goed  fietsweer.  José  mag  met  44  deelnemers

vertrekken langs het kanaal.
Met  windvoordeel  gaat  het
rustig langs het  water  tot  in
Ooigem  waar  we  de  Leie
een  stuk  stroomafwaarts
volgen  tot  aan  Sint-Baars-
Vijve.  De pontonbrug op de
oude Leiearm aan het André
Demedtshuis  kunnen  we
moeilijk  links laten liggen  al
moeten we enkelen wel een
beetje  helpen  om  die  te
overbruggen. 



Via het centrum steken we aan de Leie over om aan de in opbouw
zijnde nieuwe sluis op de oude Leiearm in Sint-Eloois-Vijve,  onze
stopplaats te vinden. Op het buitenterras van tearoom  “Port de Vive”
kunnen we genieten van wat rust en een glaasje nat.
Na de groepsfoto kiezen we voor het jaagpad langs de Leie, dat we
stroomopwaarts  volgen tot  aan de  nieuwe Vlasbrug om daar   de
waterloop over te steken. Wegens wegenwerken worden we langs
een  omleiding  door  een  paar  wegeltjes  naar  het  centrum  van
Bavikhove geloodst. Om de tot nu wat rustige rechtlijnige wegen wat
te  onderbreken  brengt  onze  gids  ons  langs  zigzaggende
binnenwegen  in  de  omgeving  van  Klein  Harelbeke,  De  Krieke,
Doornmolen  en  de  St.-Raphaelswijk  naar  huis.  Op  de  grens  van
Izegem begint het warempel, een paar uur vroeger dan voorspeld, te
regenen waardoor iedereen de kortste weg zoekt naar huis en de
ene al wat natter dan de andere na een 42 km thuiskomt. Een mooie,
rustige rit met de ontdekking van  enkele nog onbekende wegen.

Dinsdag 11 juli
Terug  prachtig  fietsweer,  27°  en  een  afkoelende  Z-W  wind.  41
deelnemers mogen op Vlaanderens feestdag met Jef op pad.
We vertrekken met tegenwind door tunnel
1 langs Wolvenhof naar de Klare Gracht,
Duizendzinnen  en  Beitem.  We  steken
verder  door  naar  de  Bloemhoek,  de
Waterdam,  de  Keiberg  en  Molenaarelst
naar onze bestemming “D’Oude Timmerie”
in  Zonnebeke.  We  nestelen  ons  op  het
tuinterras  om  te  genieten  van  een
verfrissend natje. Naar jaarlijkse gewoonte
wordt de groep op deze feestdag door de
clubkas eens getrakteerd. 
Na de groepsfoto aan het kinderspeeltuig
in de tuin vertekken we terug huiswaarts
langs de Stroroute die we volgen tot aan
het  Vierkavenbos.  We richten ons op de
Zilverberg,  maar  aan  de  Duivelshoek
kiezen  we  voor  Bergmolen  en  de
kleiputten,  die  we  netjes  omzeilen,  om  zo  in  Oekene  terecht  te
komen.  Helaas  moeten  we  een  paar  km  ervoor  Kichou,  met



onherstelbare bandenpech achterlaten. Via de parking van AZ Delta
rijden we op het fietspad langs de  Rijksweg om zo na een 45 km
thuis te belanden. Zoals beloofd mag Jef onze ongeluksfietser nog
eerst afhalen aan de kerk van Oekene en afzetten bij hem thuis.
Heerlijk fietsweer, mooie fietsrit, en zo hebben we op deze 11e juli
een “goedendag” beleefd.

Dinsdag 18 juli
Lekker  weer,  25°,  een  licht  briesje  uit  het  westen  en  wat  hoge
bewolking, maar veel zon. Kichou en Rik mogen de groep van 46
fietsgrage leden begeleiden op hun tocht. We vertrekken door tunnel
1 naar  de Bosmolens en stevenen dan recht  op Kortrijk  af.  Maar
eerst  maken  we een  ommetje  langs  Heulebos,  Steenbeek  en  de
watertoren  op  weg  naar  Gullegem  centrum.  Daar  volgen  we  de
mooie paadjes langs de Heulebeek, groeten even Peetjes molen en
haasten  ons  dan  via  Watermolen  en  het  Park  naar  Kortrijk.  De
Collegebrug  pikken  we  mee  alvorens  langs  de  Leie  naar  onze
stopplaats “De Leiemeers” te peddelen. 
Het  is  er  zoeken  naar  een  plaatsje  op  het  buitenterras  of  in  de
gelagzaal  in de reeds druk beklante taverne.

Na een  deugddoende verfrissing en de groepsfoto,  met  de  jarige
Martine in het midden,  trekken we langs “de Kuurnse Groene Long”
naar Bavikhove,  Hulste en de historische Holvoets Kapel.  Na nog



even uitzwermen tot tegen de grens van Lendelede keren we terug
richting thuisland langs de St.-Raphaëlwijk.
Een  prachtige  rit  van  een  42km  onder  gedroomde
weersomstandigheden.

Dinsdag 25 juli
In  een  periode  met  iedere  dag
kwakkelweer  en  nog  regen  een
beetje  voor  onze  start  zijn  de
weergoden ons bijzonder gunstig
gestemd  met  een  19°  en  een
matig noordelijk briesje.
Onze dagtochtgids Jef zet de 33
deelnemers  ietwat  op  het
verkeerde been als we eerst een
ommetje  maken  in  een  ietwat
andere richting vooraleer we aan
het  kanaal  terechtkomen.  We
volgen het water tot aan de Sluis
van  Ooigem,  steken  daar  over
om de Leie te volgen tot aan de
N382.  Door  het  centrum  van
Wielsbeke gaat het naar Wakken
waar we onze voormiddagstop in
het  Provinciedomein  “De
Baliekouter” vinden.

Na een drankje zoeken we terug de Leie op die we eerst langs de
linkeroever  en  heel  wat  km  verder,  iets  voor  Deinze,  op  de
rechteroever volgen op zoek naar het centrum. Het bruggetje aan de
parking Brielpoort brengt ons net op tijd langs het gemeentehuis in
onze middagstop “Brasserie  Bruno”.  Samen met  twee “nakomers”
schuiven we aan de tafels voor een aperitiefje en vooraf individueel
gekozen  en  gesmaakte  dagschotel.  Als  dessert  krijgen  we  een
drinkbus aangeboden.
De zon is er intussen volledig doorgekomen en met wind in de rug is
de terugweg een fluitje van een cent. We kunnen het niet laten en
zoeken opnieuw het water op. Via de lange Grote Markt van Deinze
en  de  brug  over  het  Schipdonkkanaal  komen  we  terug  op  de
linkeroever van onze Leie. Na enkele km duiken we  het landelijke



Gottem in. Bijna tot aan de Ginste doorkruisen we een voor ons nog
onbekende  en  dun  bevolkte  landelijke,  godverlaten  streek.  We
voelen  ons  bijna  de  enigen  op  aarde  die  op  weg  zijn,  van
tegenliggers dus niet veel last. 
Aan  de  Mariagrot  naast  de  kerk  van  De  Ginste  in  Oostrozebeke
vinden we in Café “De Grot” onze derde stopplaats. Een beetje rust
en een drankje plus een koekje aangeboden door een vriendelijke
waardin  doet  bijzonder  deugd.  Omdat  we  nog  niet  veel  bergen
voorgeschoteld  kregen,  bestijgen  we op  weg naar  huis  eerst  nog
eens de Ketelberg om dan via het sportcentrum in Ingelmunster en
het  rustige  “Wandel  op  de  Mandel”-pad  na  78  prachtige  en
aangename  km voldaan te landen.

Dinsdag 1 augustus
Na  een  der  natste  julimaanden  sedert  lang  en  na  een  super
kletsnatte 31e juli is er vandaag geen regen voorspeld. Patrick mag
de 39 opgekomen leden begeleiden. Gezien de voorziene stop niet
zo heel ver is, mogen we ons aan enkele “omleidingen” verwachten.
We  vertrekken  langs  de  Gentseheerweg,  slaan  eerst  eens  de
kasteelwijk in alvorens aan het rondpunt zuidwaarts in te slaan tot
aan de ovale rotonde in Lendelede. Na een serieuze kronkel naar de
Westhoek  richten  we  ons  op  Heule.  Aan  de  Ringlaan  gekomen
volgen we deze een stuk om dan Gullegem centrum op te zoeken.
Omdat we nu voldoende km hebben afgelegd brengt onze gids ons
naar de Pop-up Bar “Summerlake”. 



Met zicht op de prachtige vijver mogen we genieten van de rust en
een drankje (of twee voor de dorstigen).
Na een plaatselijke groepsfoto brengen we eerst nog een bezoek
aan het Gullegemse Industriecentrum. Na een zijsprongetje langs de
E403  en  een  stukje  op  weg  naar  Rollegem-Kapelle   slaan  we
resoluut  de  velden  in  langs  Geuzemisse  en  de  Roobaard  naar
Oekene. Blijkbaar hebben we gelukkig iets gemist, want de wegen
liggen er nogal nat bij. Via de Kwadestraat en het Westwingpark met
zijn nogal  opvallende W-tower rijden we op het  fietspad naast  de
Rijksweg om zo, na een goeie 40 km, droog in Izegem aan te komen.
Een  mooie  rit  met  hoe  kan  het  anders  een  paar  onbekende
wegeltjes.

Dinsdag 8 augustus
Van een overgang van een “herfstperiode” naar een laat zomertje is
vandaag nog niet veel te merken. Een matige temperatuur, een goed
voelbare  westenwind  en  regen  beloofd  naar  de  avond  toe.  Eddy
Claeys, die nog vlug een nieuwe tocht uit zijn mouw moest schudden
na een late afzegging van de uitbater van de voorziene stopplaats in
Torhout, ziet 36 leden opdagen voor zijn rit.

We vertrekken noordwaarts naar Tinnepot. Iets over de Kleine Tove-
naar slaan we rechts af naar de Brugsebaan om langs een zijweg
aan Ter Borcht te komen. Met een ommetje naar het centrum van
Meulebeke en dan met  een grote krul naar Marialoop zoeken we



heel landelijke, onbekende wegen op die ons uiteindelijk naar onze
stopplaats leiden op grondgebied Tielt.
In de ”Belle Vue” mogen we genieten van een verdiend versterkend
drankje. Dat drankje hebben we nodig want onze gids laat ons on-
middellijk  kennis maken met het  “gebergte”  rond de Poelberg.  Na
een klimmetje laten we ons afzakken naar het industriegebied-zuid.
Wat  verder brengt een wegel, met prachtige vergezichten, ons naar
Marialoopkouter. Intussen is het wat beginnen te miezeren terwijl we
westwaarts  een donker gehemelte tegemoet rijden. Eens de Brug-
sebaan over zoeken we het tuincentrum Ardoplant op waar we nog
vlug een groepsfoto nemen om dan, via een ommetje rond de vijver
aan de Bosstraat en de Wezestraat zo vlug mogelijk onze stede op
te zoeken. Want intussen is het “steeds een beetje meer” gaan rege-
nen zodat we, na 45km,  bij thuiskomst toch nog serieus nat gewor-
den zijn.Niettemin, een mooie rit met weeral enkele nieuw ontdekte wegen
in de streek van Tielt

Twee wijzen



Een goede reden om te gaan fietsen


