
Maandelijks ledenblad

40e jaargang nr.4

April 2023

Verantw. uitg. Katrien Seynaeve, Burg. Vandenbogaerdelaan 93 Izegem 051-30 33 28

Innemend Italië



Dinsdag 18 april

Grote zaal Dorpshuis, voormalig gemeentehuis, 
Emelgemseplein, 1 te Emelgem  om 14.30 u

Voordracht door Marc Vandenbon 
“Innemend Italië”

Ontdekkingsreis door Italië

Marc Vandenbon neemt je mee op een verbazingwekkende tocht door Italië
dat hij tientallen keren bezocht heeft. Hij kijkt, hij zoekt, hij snuffelt, hij
peutert. En bovenal, hij legt alle stukjes samen en stelt vast dat de chaos één
geheel vormt: de onovertroffen puzzel Italië. Zijn bevindingen schreef hij
neer in zijn boek Innemend Italië dat in 2011 verscheen en overal onthaald
werd als “verrassend nieuw”.



Als een ontdekkingsreiziger opent hij deuren die doorgaans gesloten blijven.
Zijn pad is niet uitgestippeld, zijn nieuwsgierigheid is zijn leidraad en zijn
kompas. Hij hopt en zapt, staat stil bij het échte Italië, het Italië van elke
dag.

Zijn  lezing  is  geenszins  een  aaneenschakeling  van  mooie  plaatjes  die
iedereen toch al kent, maar hij presenteert ons zijn visie op Italië op een
eigenzinnige manier, doorspekt met anekdotes en tips voor de toekomstige
reiziger.  Hij  spreekt  zoals  hij  schrijft:  gedreven  en  vaak  met  humor  en
ironie.  Daarbij  schuwt hij  geenszins zijn kritische kijk op het  land. Heel
belangrijk vindt hij dat de reiziger ook eens moet kijken naar de achterzijde
van elk monument want daar tref je het echte Italië aan. Zonder toeristen.
Zoek een eigen invalshoek en maak iets unieks van je reis.

Marc  Vandenbon werd  in  1952  geboren  in
Zedelgem (W-Vl). Hij woont in Brugge en was
lesgever  Maatschappelijke  Vorming  aan  de
voedingsschool Ter Groene Poorte in Brugge.
Sinds 1 september 2012 is Marc een ‘gelukkig
gepensioneerde’.  Meestal  trekt hij  samen met
zijn  echtgenote  naar  het  schiereiland,  soms
voor  meerdere  weken,  dan  weer  voor  maar
enkele dagen. 

Iedereen is welkom

Deelnameprijs: leden € 7,00, niet-leden € 10,00
Wij bieden bij het binnenkomen een kop koffie of thee aan en tijdens
de  pauze  kunnen  we  gezellig  bijpraten  bij  koffie  of  thee  en
versnaperingen.

Breng vrienden en familie mee.
Indien u graag wilt meerijden met iemand naar de activiteit:

graag een seintje aan het bestuur ten laatste 2 dagen voordien.

Meer info bij Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93870
IZEGEM  051-30 33 28 katrien.seynaeve@scarlet.be

mailto:katrien.seynaeve@scarlet.be


Volgende activiteiten

16 mei  Daguitstap naar Bergen, hoofdstad van Henegouwen
28 juni Gevaren van het internet – Kurt Himpe
19 sept Kruiden

“Ann Vanpoucke vertelt u alles over kruiden.”

Dinsdag 16 mei 2023

Uitstap naar Mons en Doornik

 7u45 bijeenkomst aan De Leest
 9u koffie + gebak
10u               video: “De wonderlijke geschiedenis van Doornik” 
10u30 bezoek aan de schatkamer van de kathedraal
12u30 middagmaal in Mons
14u30 vertrek naar Silex’s in Spiennes
16u30 bezoek aan het CID in Grand-Hornu
17u30 avondmaal op Kluisberg
21u thuiskomst
Prijs: 80 euro voor leden

90 euro voor niet-leden

Uiterste inschrijvingsdatum: 2 mei
Rekeningnummer: Vlaamse actieve senioren
BE83 4724 3518 4115 met vermelding “uitstap 16 mei”



Provinciale wandeldag West-Vlaanderen
23 mei 2023 - Middelkerke (zaal De Stille Meers)

9 uur: verwelkoming met koffie, thee en koffiekoek
10 uur: start wandeling: 4, 6 of 8 km
12.15 uur: aperitief
13 uur: BBQ (zalm – kippenbrochette – BBQ worst of

groenteburger – groentebrochette)

€25,00 voor volledige dag (€ 20,00 voor maaltijd)
Inschrijven via afdelingsbestuur voor 1 mei 2023

Dinsdag 30 mei 2023 ledendag in het kader van
jaarthema 2023-2024:

‘Luister naar het gefluister van je lijf’ 
(zodat het niet hoeft te schreeuwen)

Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61 in 2390 Malle

Activiteiten Vlaamse actieve senioren in de buurt

Afdeling Ardooie-Koolskamp: dinsdag 11 april om 14.30 u
CC ’t Hofland, Oude lichterveldestraat 13 Ardooie: 
Het varken in de kunst door John Huvaere. 
Prijs: leden € 5,00; niet-leden € 7,00. Koffie en versnaperingen 
inbegrepen.
Org.: Fons Lammertyn 0477-63 90 84 of flammertyn@gmail.com

Afdeling Ingelmunster: donderdag 20 april
Lente uitstap met bedrijfsbezoek Roeselare
met Martine Omeye
Leden: € 50 en niet-leden € 55
Info: marleen.tassaert@telenet.be

mailto:flammertyn@gmail.com


Volgende activiteiten leesclub

15 mei     Radetzkymars – Joseph Roth
19 juni      In ongenade – J.M. Coetzee (in Dorpshuis-benedenzaal)
11 sept      Zeg me wie ik ben - Julia Navarro

Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93 Izegem 
051-30 33 28    0499-21 11 49  katrien.seynaeve@scarlet.be



Verjaardagen van onze leden in april

De langste lijst van het jaar!

  2 april:  Leona Deprez
..3 april:  Ludwina Lahousse
..3 april:  Frans Desmet
..5 april:  Monique Maertens
..5 april:  Hilde Declerck
..6 april:  Lena Delaere
..6 april:  Jean-Pierre Doom
..9 april:  Raf Stragier
10 april:  Kichou Lycke
12 april:  Raf Dujardin
14 april:  Mia Rijckaert
15 april:  Christiane Schelpe
16 april:  Marcel Vandommele
16 april:  Dirk Loosveld
19 april:  Valere Strynckx
19 april:  Hendrik Desmet
19 april:  Michael Van Wilgen
20 april:  Lucas Rosseel
20 april:  Krista Deblauwe
24 april:  Trui Maertens
30 april:  Patrick Wittevrongel

Wij wensen de jarigen een warme en fijne verjaardag.



Waarom aan successieplanning doen?
Bron: Notaris.be - Maart 2023

Nadenken over je eigen overlijden, is niet prettig. Maar bij belangrijke
momenten in het leven kan het nuttig zijn om elkaar extra te 
beschermen. Door aan successieplanning te doen neem je zelf de 
touwtjes in handen. 

Waarom aan successieplanning doen?
Hopelijk ben je nog in goede gezondheid en staan je nog veel 
gelukkige jaren te wachten. Nadenken over je eigen overlijden is niet 
gemakkelijk. Maar bij belangrijke momenten in het leven kan het 
nuttig zijn om elkaar extra te beschermen. Je zal het zelf niet meer 
meemaken, maar met je erfenis plant je een zaadje voor de 
toekomst... 

Successieplanning draait dan ook niet altijd rond het besparen van 
successierechten. Door een huwelijkscontract op te stellen, een 
schenking te doen, een testament op te stellen... neem je zelf de 
touwtjes in handen. 



1. Omdat erfenissen laat komen…

Erfenissen komen vaak te laat, wordt wel eens gezegd. In artikels 
spreken we vaak over de ervende kinderen, maar vaak zijn de 
“kinderen” al in de veertig wanneer ze voor de eerste keer erven. Op 
het moment dat ze erven, hebben ze meestal hun leven al 
uitgestippeld: ze zijn gesetteld, ze hebben een woning aangekocht, 
ze zijn een zaak begonnen…

Kinderen krijgen dus vaak een erfenis op latere leeftijd en dus op een
ogenblik dat ze die misschien minder nodig hebben. Als de ouders 
de successie plannen, kunnen ze al een deel van het opgebouwde 
vermogen bij leven aan de kinderen doorschuiven. 

2. Omdat het fiscaal interessant is

De successierechten (in Vlaanderen erfbelasting) worden wel eens 
de ‘verdriettaks’ genoemd. Na een leven lang hard labeur komt de 
fiscus je zuurverdiende spaarcenten afromen… Dat vinden veel 
burgers onrechtvaardig. Daarom nemen meer en meer mensen 
maatregelen tijdens hun leven. Op die manier betalen je dierbaren 
zich niet blauw aan successierechten.

Zo kunnen ouders kiezen om te schenken. De schenking aan een 
kind betekent voor dat kind een financieel duwtje in de rug. 
Bovendien betaalt het kind op dat geschonken deel ook geen 
belastingen meer wanneer het zal erven van de ouder.

3. Omdat de wet kiest wie van je erft

Successieplanning gaat niet alleen om het vermijden van een fiscale 
kater. Voor sommige mensen is het nadenken over het lot van hun 
vermogen een echte must. In onze moderne maatschappij, waar niet 
iedereen voor het huwelijk kiest en waar sommigen  bewust vrijgezel 
blijven, is er soms de nood om niet-wettige erfgenamen financieel te 
beschermen. Denk aan een goede vriend, een feitelijk 
samenwonende partner of aan stiefkinderen. Dankzij 
successieplanning kan je ook aan die mensen iets nalaten.



4. Omdat het gaat om de zorg voor je persoon

Successieplanning evolueert constant. De laatste jaren zijn er dan 
ook tal van nieuwe instrumenten ontwikkeld die niet alleen 
anticiperen op de verdeling van je vermogen, maar ook rekening 
houden met het beheer van je vermogen en zelfs het beheer van 
persoonlijke zaken. Het gebruik van de schenking of het testament is
gekend, maar vandaag kan je ook een zorgvolmacht opstellen, of 
een erfovereenkomst laten opmaken.

5. Omdat duidelijkheid latere conflicten vermijdt

Bekvechterij over erfenissen is een fenomeen van alle tijden. Op 
voorhand nadenken over welke goederen je aan welke erfgenaam 
nalaat of welke mate van bescherming je aan je partner wil 
toekennen, kan veel duidelijkheid brengen en kan toekomstige 
conflicten vermijden.

Hoe worden successietarieven berekend op roerende en onroerende
goederen?

In tegenstelling tot wat het geval is bij schenkingsrechten, gelden er 
geen aparte successietarieven voor roerende of onroerende 
goederen. De hoogte van de verschuldigde successierechten 



hangen enerzijds af van de verwantschap (een kind valt onder 
minder hoge successietarieven dan bijvoorbeeld een neef) en 
anderzijds van de omvang van de nalatenschap. Bovendien gelden 
in Vlaanderen andere successietarieven dan in Wallonië of Brussel. 
Vind hier (https://www.notaris.be/mijn-erfenis/successierechten-en-
erfbelasting) alle tarieven terug. 

Hoe weet je welke successietarieven dan op jou van toepassing zijn?
Van belang is de laatste fiscale woonplaats van de overledene. De 
laatste fiscale woonplaats is het gewest waar de overledene het 
langst zijn woonplaats had in de laatste vijf jaar van zijn leven. Het is 
de plaats waar de erflater zijn familie, zijn thuis en het centrum van 
zijn private werkzaamheid en gevoelsleven had. Meestal valt die 
feitelijke woonplaats samen met de wettelijke, ‘officiële’ woonplaats.

Paul heeft altijd in Brugge gewoond. Aangezien hij af en toe naar 
Brussel gaat, heeft hij op termijn een appartement gekocht in de 
hoofdstad. De laatste drie jaren van zijn leven verbleef Paul voltijds 
in zijn appartement in Brussel omwille van zijn fysieke achteruitgang. 
Het zijn dus de Brusselse successietarieven die van toepassing 
zullen zijn op de erfenis van Paul.

De Vlaamse splitting

In Vlaanderen wordt het successietarief afzonderlijk toegepast op 
enerzijds het netto-actief van de onroerende goederen en anderzijds 
op het netto-actief van de roerende goederen. Het roerend en 
onroerend vermogen van de erflater wordt apart belast, wat een 
belangrijke positieve invloed heeft op de belastingdruk.

Deze zogenaamde ’splitting’ zorgt ervoor dat een erfgenaam minder 
snel in de hogere tariefschijven terecht komt en dus minder 
erfbelasting moet betalen. Elke erfgenaam kan immers € 50.000 
onroerende goederen erven aan 3% en, daarnaast nog eens € 
50.000 roerende goederen erven aan 3%, dus samen € 100.000 aan 
3%.



25e jaargang

Beste fietsvrienden

Was de start van ons nieuwe fietsjaar in februari een droomstart dan
zijn de weergoden in maart ons allesbehalve goedgezind. Het is nu
welletjes geweest en we laten ons niet meer ontmoedigen. Weer of
geen weer, fietsen zullen we.

Guido De Muynck en bestuur
Guido.de.muynck@skynet.be - 051 31 86 33 – 0472 76 83 08

Eerstvolgende activiteiten

Dinsdag 4 april namiddagtocht met Mario Derluyn en Luc Pattyn
Dinsdag 11 april namiddagtocht met Patrick Wittevrongel
Donderdag 20 april namiddagtocht met José Callens
Dinsdag 25 april dagtocht met Jef Deprez
Dinsdag 2 mei namiddagtocht met Rik Guillemyn en Luc Pattyn
Dinsdag 9 mei namiddagtocht met Patrick Wittevrongel

Start namiddagtochten op de Grote Markt om 14.00 u.
Start dagtocht op de Grote Markt om 9.00 u.



Verslag vorige activiteiten fietsclub     

Dinsdag 28 februari:  de laatste dag van de kortste maand toont dat de
winter  nog  niet  voorbij  is.  Enkele  sneeuwvlokken  in  de  voormiddag  en
slechts enkele graden boven nul, maar gelukkig weinig wind en… na de
middag zon. José mag toch 33 leden, goed ingeduffeld tegen de koude,
begeleiden  op  zijn  tocht.  We  vertrekken  langs  Vijfwegen  en  rijden  het
noorden in langs Leister en de Cultuurkapel “De Schaduw” waar we rechts
afslaan.Het kasteel van Ardooie laten we rechts van ons liggen om zo aan
het industrieterrein van Rysselende terecht te komen. We steken verder
door tot voor de Egemse kleiputten waar we de richting van Koolskamp
inslaan. Als we op een honderdtal meter van onze stopplaats komen en de
koffie reeds kunnen ruiken, loodst onze gids de groep terug weg van het
centrum.  Eerst  moeten  we  nog   een  serieus  ommetje  maken  richting
Zwevezele  en  Mosko  vooraleer  te  mogen  genieten  van  een  paar
opwarmende drankjes in de goed verwarmde gelagzaal van “Den Uil”.

We vertrekken  terug  naar  “Transvaal”  waar  we  op  de  hoogvlakte  even
stoppen aan een mooie dreef voor de groepsfoto. Met wind achter en tegen
de zon in blijven we een hele tijd in de omgeving van de E403 fietsen om
zo via Ysselmeer en Tinnepot, na een 39 mooie en gezonde km, tevreden
terug onze haardstee te bereiken.

Dinsdag  7  maart:  de  ganse  voormiddag  lichte  regen  en  met  een
gevoelstemperatuur van nauwelijks 2° en een koude, vochtige westenwind
is het bepaald geen ideaal fietsweer te noemen. En toch verschijnen  er 5
leden ( 4 heren en 1 dame ) aan de startplaats die zelfs,  hoe zot ook,
besluiten zich toch aan een ritje te wagen. Mario en Luc die de gidsen van
de dag zijn nemen de 3 anderen  mee naar Ardooie waar ze in “De” groene
Dreve” zich  kunnen laten drogen en opwarmen bij een paar drankjes. Een



rustige, weliswaar,  ingekort ritje van 27 km waarbij ze, naar het schijnt,
weinig last hebben gehad van fietsende tegenliggers.

Vier van de vijf helden van de dag

Dinsdag 14 maart:  de weergoden, die blijkbaar tot verschillende partijen
behoren, zijn de laatste tijd serieus aan het bakkeleien over welk weer ze
moeten loslaten boven onze streek.  In een etmaal tijd krijgen we zowel
winter- als lenteweer voorgeschoteld. De hele voormiddag koud en regen
plus slechte vooruitzichten voor de eerste uren schrikt  iedereen af om te
gaan fietsen. De drie leden die toch opgekomen waren, geven er wijselijk
dan ook maar de brui aan.



Donderdag 23 maart:  hoera ‘t is lente of beter het zou moeten lente zijn.
Niettegenstaande het zeer wisselvallig voorspelde weer laten 26 leden zich
niet meer afschrikken en staan klaar op de Grote Markt om Rudy te volgen.
De stopplaats ligt slechts op enkele km maar eerst moeten we nog iets
meer dan 20 km trotseren voor we zo ver zijn. Met een gevoelige ZW-wind
in de rug gaat het naar Meulebeke, waar de groepsfoto wordt genomen op
een mooi brugje. We steken door tot in Marialoop om met een grote boog
tot dicht bij Rijsseleind te komen. Via ’t Veld komen we in onze stopplaats
“’t Veldkruis” waar we in een goed verwarmde gelagzaal van wat rust en
een natje kunnen genieten. 
Als we terug vertrekken zit de lucht dreigend zwart maar de gids heeft geen

medelijden  met  zijn
schapen  en  brengt
zijn  kudde  met  een
paar lussen tot tegen
Ardooie centrum om
ze dan pal tegen de
wind  in  naar  het
kanaal  te  loodsen.
Aan  de  Schaapbrug
wippen  we  op  de
kanaalweg om zo na
42  stevige  km  met
veel  geluk droog en
voldaan  terug  thuis
te komen.

Dinsdag 28 maart: serieuze koude zuiderwind met in de late namiddag
lichte regen voorspeld en toch komen 35 leden opdagen. José heeft de
goede keuze gemaakt. Eerst wind tegen en de terugtocht met wind achter.
We vertrekken langs de tunnel 2 naar de “Klare Gracht” waar we de E403
oversteken. Via Vossemolen en Beitem komen wij eerst met een grote lus
en dan met een kleine lus rond Slypskapelle op onze stopplaats “Bistro Du
Chêne” in Deizel terecht. Gelukkig is een plaatsje vrijgehouden in de goed
beklante gelagzaal waar we in de warmte kunnen uitrusten en genieten van
een  drankje.  Als  we  terug  vertrekken  begint  het  inderdaad  lichtjes  te
regenen maar nu met rugwind kan ons dat weinig deren. Onze gids heeft
de kortste weg gekozen via Slypskapelle en Geuzemisse naar huis waar
we na een 40-tal km veilig en wel maar toch niet meer helemaal droog
aankomen.Dat  er  naast  beleefde  autobestuurders  ook  soms  nog
gevaarlijke  gekken  op  de  baan  zijn  hebben  we  vandaag  ondervonden,
gelukkig met maar lichte schade aan een van de fietsen.



Fotograaf Mario mag er ook eens op staan

Foto s Vl@s izegem’


