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Di 18 oktober 

Grote zaal Dorpshuis, voormalig gemeentehuis,  
Emelgemseplein, 1 te Emelgem  om 14.30 u 

 

Karel Sterckx “Baskenland, nieuwe wegen” 
 

Sinds de definitieve ontwapening van ETA in 
2017, is er voor het eerst sinds de 
Middeleeuwen geen gewapende strijd meer in 
Baskenland. De eerste generatie Basken die 
niet opgroeit met geweld, is geboren. Voor de 
oudere generaties is dat wennen en zoeken 
naar nieuwe wegen. Wat met vallen en 
opstaan lukt.  
In Vlaanderen kennen we meer dan 50 jaar 
solidariteit met de Basken en hun strijd, in 

verschillende vormen. Van uitwisselingen, vakantiekampen, 
solidariteitsfeestjes, steunacties tot verregaande parlementaire 
initiatieven. De interesse in de Baskische kwestie is altijd heel groot 
geweest onder Vlamingen, en werd gevoed door mensen als Willy 
Kuijpers, Walter Luyten en Ludo Docx. Menig Volksunie-lid werd 
verliefd op dat land. Zo ook onze gastspreker, die ondertussen zelf 
een kwarteeuw actief is in de solidariteitsbeweging, er gewoond en 
gewerkt heeft en de taal zeer goed kent. 
Tijdens onze gespreksnamiddag laten we u kennismaken met de 
rijke, woelige geschiedenis van Baskenland en hoe Vlaamse 
solidariteit nodig blijft, nu de Basken nieuwe wegen zoeken om hun 
plaats als natie in Europa te bekomen. Maar we vertellen ook over de 
taal, de media, de cultuur, de natuur en waarom het meer dan de 
moeite loont om er eens op reis te gaan. 
 



Iedereen is welkom 
Deelnameprijs: leden € 7,00 niet-leden € 10,00 

Wij bieden u bij het binnenkomen een kopje koffie of thee aan en 
tijdens de pauze kunnen we gezellig bijpraten bij koffie of thee en 

versnaperingen. 
 

Breng vrienden en familie mee. 
Indien u graag wilt meerijden met iemand naar de activiteit: 

graag een seintje aan het bestuur ten laatste 2 dagen voordien. 
Meer info bij Katrien Seynaeve,Burg.V.D.Bogaerdelaan 93 
8870 IZEGEM  051-30 33 28 katrien.seynaeve@scarlet.be 

 
Dinsdag 4 oktober 

Bedrijfsbezoek Dominiek Savio, Koolskampstraat 24 te Gits in 

samenwerking met de Vl@s-fietsclub.(Zie ledenblad september) 
 

Vervolg jaarprogramma voor 2022 

Telkens in de Grote zaal Dorpshuis, voormalig gemeentehuis,  
Emelgemseplein, 1 te Emelgem  (uitgezonderd daguitstap) 

 
15 november  G.Vandewalle en M. Bruneel -  Twee-acter:            
God en Darwin 
20 december  Jacques Lesage - Kerstmis tussen oorlog en vrede 

 

Meer info bij het bestuur 
Katrien Seynaeve 051-30 33 28 katrien.seynaeve@scarlet.be 

 



 
Ma 24 oktober in de Plantijnzaal van de bibliotheek om 14u30 
 

“Bloembad van zee” – Isabel Allende  
 

Aan het eind van de gruwelijke Spaanse Burgeroorlog 
wordt de jonge arts Víctor Dalmau samen met zijn 
vriendin, de pianiste Roser Bruguera, gedwongen om 
Barcelona te verlaten en te vluchten naar Frankrijk. Met 
nog tweeduizend andere Spaanse vluchtelingen gaan ze 
aan boord van de Winnipeg, een schip dat is gecharterd 
door de Chileense dichter en consul Pablo Neruda, op weg 
naar Chili. Tot hun grote verrassing worden ze ontvangen 
als helden in hun nieuwe thuisland - dat 'langgerekte 

bloemblad van zee', in de woorden van Neruda. Ze bouwen er een nieuw 
leven op en worden volwaardige Chilenen. Maar in 1973 gebeurt het 
onvoorstelbare: er breekt een dictatuur uit en weer moeten Víctor en Roser 
huis en haard verlaten. 
 
'Bloemblad van zee' is een reis door de twintigste eeuw aan de hand van 
onvergetelijke personages. Ze ontdekken dat een mens steeds weer aan een 
nieuw leven kan beginnen. Een prachtige historische roman over 
ballingschap en liefde. 
 

Verdere jaarprogramma leesclub 2022 

 
Ma 5 december      Bespreking en planning 2023 

 
Telkens in de Plantijnzaal van de bibliotheek om 14u30 
 
Inlichtingen: Katrien Seynaeve, Burg.Vandenbogaerdelaan 93 
Izegem 051-30 33 28    0499-21 11 49  katrien.seynaeve@scarlet.be 

mailto:katrien.seynaeve@scarlet.be


Verjaardagen van onze leden in oktober 
 

  2 okt.   Christine Pot 

  3 okt.   Marie Verhelst   

  4 okt.   Erik Vandewalle 

  4 okt.   Luc Pattyn 

  6 okt.   Jenny Dewaele 

  7 okt.   Mario Derluyn 

  9 okt.   Monique Dekeyzer  

12 okt.   Dany Masschelin 

14 okt.   Herman Vandamme 

17 okt.   Noël Soetaert 

 

19 okt.   Danny Decommere 

20 okt.   Pierre Decoene 

27 okt.   Raf Sabbe 

27 okt.   M.J. Vandenberghe 

28 okt.   Magriet Seynaeve 

29 okt.   Eric Vanderheere 

29 okt.   Roger Bostoen 

31 okt.   Rik Declercq 

31 okt.   Dirk Lybeer  

 

 
Wij wensen de vele jarigen een gezellige en fijne verjaardag 

 
In memoriam 

14 september: Tillo Werbrouck, gewezen 

lid vanaf het eerste jaar van de fietsclub 

en vele jaren bestuurslid  

 
 



De herfst blaast op de horen 

 

De Herfst blaast op de horen 

en ’t wierookt in het hout; 

de vruchten gloren. 

De stilten weven gobelijnen 

van gouddraad over ’t woud, 

met reeën, die verbaasd verschijnen 

uit varens en frambozenhout, 

en sierlijk weer verdwijnen - 

De schoonheid droomt van boom tot boom, 

doch alle schoonheid zal verdwijnen, 

want alle schoonheid is slechts droom, 

maar Gij zijt d’ Eeuwigheid! 

Heb dank dat Gij mijn weemoed wijdt 

en zegen ook zijn vruchten. 

Een ganzendriehoek in de luchten; 

nu komt de wintertijd. 

Ik hoor U door mijn hart en door de rieten 

zuchten. 

Ik ben bereid. 

Felix Timmermans 

https://www.gedichten.nl/schrijver/Felix+Timmermans


 

Woordenboekje voor de winter 

Wouter Deprez in de – 22/09/22De Standaard 

Aircomigratie: tegengestelde migratiebeweging aan de chauffagemigratie, 
waarbij gezinnen uit het Zuiden de zomermaanden doorbrengen in het 
frissere Noorden, om hoge aircokosten te vermijden.  

Batterijgeluk: het onbeschrijfelijke gevoel van blijdschap als je in een 
vergeten lade nog een pakje volle batterijen terugvindt.  

Chauffagemigratie: migratie van seizoenwerkers die vanuit het Noorden 
in de wintermaanden naar het Zuiden trekken vanwege de lagere 
verwarmingskosten. Begon na tweet van econoom Peter De Keyzer.  

Cultuuropwarming: fenomeen waarbij zelfs de meest obscure 
voorstellingen van experimentele dans volle zalen trekken, omdat de 
verwarming in de zaal op 21 graden staat. 

Douchecheque: verloningsvorm waarbij de werkgever de werknemers 
deels uitbetaalt in warm water. 

Elektrofysiek contact: uitgeblust koppel met elektrische verwarming dat 
mekaar noodgedwongen opnieuw begint vast te pakken, om 
lichaamswarmte te delen. 

Energiebesparing: woord dat meestal samen voorkomt met de zinsnede 
‘we zouden moeten’. 

Gasjas: extra overjas die men draagt vanwege de hoge gasprijzen.  

Gaskastelen bouwen: rekenen op buitenlandse energie zonder de 
politieke macht uit te bouwen om de toevoer te behouden, ‘De Europese 
Unie bouwde jaren gaskastelen’. 

Groepsdouche: douche waarbij het ganse gezin gezamenlijk een douche 
neemt. In de door de regering aanbevolen opstelling staat het langste 
gezinslid het dichtste bij de douchekop, daarna de andere gezinsleden in 



volgorde van grootte, zodoende kan het warme water van boven naar 
beneden stromen met het grootste reinigende effect. 

Middelisolatie: vetrolletjes in de heupstreek. Werden vroeger pejoratief 
of spottend bekeken als ‘love handles’, tegenwoordig nagestreefd als middel 
om het eigen lichaam op te warmen.  

Minimumdouche: douche, bestaande uit twee sproeibeurten van vijf 
seconden. 1) zo snel mogelijk natmaken van het lichaam, zodat shampoo en 
zeep aangebracht kunnen worden, en 2) afspoelen van shampoo en zeep. 

Negentieners: jonge mensen die veel beter tegen koude kunnen dan de 
weke generatie van hun ouders, na twee covidwinters met open klasramen, 
en één winter met de verwarming op negentien graden.  

Nuclibocht: switch van tegenstander van kernenergie naar voorstander. 
Overkomt iedereen op bepaald moment. Bijwerking 1: zodra iemand de 
nuclibocht neemt, vergeet hij dat hij vroeger tegenstander was en 
beschimpt diegenen die na hem de nuclibocht nemen, of de nuclibocht nog 
niet namen. Bijwerking 2: na de nuclibocht vergeten veel mensen dat 
uitbreiding van zonne- en windenergie nog steeds broodnodig is. 

Paneelspijt: gevoel van spijt bij vermogende mensen dat ze in de jaren 
voor de energiecrisis geen zonnepanelen hebt gelegd omdat ze ‘de 
terugverdientijd te lang vonden’.  

Terugverdientijd: woord waarmee je mensen met paneelspijt zichzelf 
voor de kop kunt doen slaan.  



 

Steeds meer Belgen sluiten een zorgvolmacht af  
SeniorenNet september 2022 
 

In ons land werden al 25.000 zorgvolmachten afgesloten. Het is een 
manier om vooruit naar de tijd dat je niet meer voor jezelf kan instaan 
en zo je omgeving te ontlasten.  

 
In ons land werden al ruim 250.000 zorgvolmachten afgesloten. 

Anticiperen op de dag dat het niet meer lukt en voorzorgen 

nemen, zit duidelijk in de lift. Een zorgvolmacht opstellen bij de 

notaris  heeft veel praktische voordelen én het biedt 

gemoedsrust. 

Notarissen merken dat mensen nog meer dan vroeger bezig zijn met 
hun gezondheid. Dankzij een zorgvolmacht kan je jezelf beschermen 
indien een ziekte of een ongeval ertoe leidt dat je niet meer in staat 
bent om zelf je vermogen te beheren. 

Eén of meerdere personen 
Je kan één of meerdere personen aanduiden om bv. je facturen te 
betalen, je bankrekeningen te beheren, je huurgelden en pensioenen 
te innen, je belastingaangifte op te maken of de belastingen te 
betalen. 

Voorwaarden bepalen                                                                       
In een zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke 
voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen 

https://notaris.be/familie/je-naasten-beschermen/anticiperen-met-een-zorgvolmacht


of verhuren. In de praktijk wordt zo’n volmacht vaak toegekend aan 
de partner of aan één of meerdere kinderen. 

Bewindvoerder 

Is er niets op voorhand geregeld met een zorgvolmacht, dan zal een 
bewindvoerder het vermogen beheren wanneer je niet meer in staat 
bent om je belangen te behartigen. De aanstelling gebeurt dan via de 
rechtbank. 

 

 
 

 



24e jaargang 

Beste fietsvrienden 
 

We zijn de herfst ingetreden en dat ondervinden we met het weer. De 
dagen worden korter en eind oktober moeten we alweer 
overschakelen op winteruur. We hopen toch nog  volop te mogen 
genieten van onze resterende fietstochten vooraleer op winterslaap te 
gaan. Maar ons jaarlijks etentje komt er eerst nog aan natuurlijk. 
 
De Muynck en bestuur 
Guido.de.muynck@skynet.be - 051 31 86 33 – 0472 76 83 08 

 
Eerstvolgende activiteiten 

 
Di 4 okt.    halve daguitstap  met bedrijfsbezoek aan Dominiek Savio Gits.      
We vertrekken per fiets op de grote Markt om 13u stipt. 
Di 11 okt.   namiddagtocht Jef 
Ma 17 okt.  namiddagtocht met Rudy 
Di 25 okt.   namiddagtocht met Patrick  
Di 8 nov.    namiddagtocht met Jef 
Ma 14 nov. namiddagtocht met Gerda en Trui als afsluit fietsjaar 

 
Start telkens op de Grote Markt om 14 uur. 
 

Formulieren – met vermelding van je naam – voor 
tegemoetkoming van je ziekenfonds voor aansluiting bij onze 
fietsclub in 2022, kunnen ingediend worden bij Jef Deprez of 
Guido de Muynck. 



Verslag vorige activiteiten fietsclub 
 
Dinsdag 30 augustus: opnieuw een dagtocht onder ideale 
omstandigheden. 34 leden hebben zich ingeschreven voor de rit met 
José en Marc. Het is nog tamelijk fris als we stipt om 9u starten en ons 
via de tunnel 1 naar de Mol begeven. We doorkruisen St.-Eloois-
Winkel en komen langs de E403 in Moorsele terecht. We pikken nog 
een stukje van de Kezelbergroute mee om dan via woonwijken, 
speelpleinen en wegeltjes aan het station van Menen terecht te 
komen. Via enkele drukkere straten komen we aan de Grote markt in 
onze stopplaats ’t Zwaanje waar we alle stoelen en tafels innemen om 
wat uit te rusten en onze dorst te lessen. 
Na dit oponthoud zakken we af naar een oude Leiearm richting Wervik. 
Na enkele km slaan we in naar Geluwe. Dat we in een dun bewoonde 
streek terechtkomen ondervinden we soms aan de staat van de weg. 
Het gaat ook regelmatig goed op en neer, weliswaar beloond met 
mooie vergezichten op de omgeving. Aan het Congobos steken we de 
A19 over op weg naar “Ter Hand”. Vanaf hier richten we ons op de, 

van ver zichtbare, toren 
van de Basiliek van 
Dadizele die ons 
uitnodigt om in haar 
schaduw onze 
middagstop te houden. 
In “De Historic” mogen 
we, in een “stampvolle” 
gelagzaal, genieten van 
een welgekomen en 
gesmaakte 3-gangen 

dagschotel overgoten met wat aanvullend vocht. 
Na een wat uitgelopen stop zetten we de tocht verder, bij een 25° naar 
Slypskapelle, waar we opnieuw westwaarts inslaan en dit betekent 
regelmatig opnieuw wat klimwerk, gelukkig gevolgd door afdalingen.  
Na een mooie trip komen we aan “Tine Cot” waar we beneden de 
begraafplaats de groepsfoto nemen. Naar onze namiddagstop in Sint-
Joris in Passendale is het maar een stapje meer. Iedereen kan zich op 
het buitenterras nestelen onder de zonneschermen voor andermaal 
een welgekomen drankje. 



Met een goed voelbare warme NO- wind en nog een nijdig klimmetje 
in Moorslede gaat het langs De Koekuit en Beitem  naar huis waar we 
na 77 mooie km weer eens van een aangename dagtocht hebben 
mogen genieten.   
 
Dinsdag 6 september: wegens seniorendag Izegem kermis Is er 
traditioneel deze week geen fietsrit voorzien. 
 
Dinsdag 13 september: vandaag een sterk bewolkte hemel, maar 
toch nog aangename fietstemperaturen. Niettegenstaande er voor de 
ganse namiddag motregen is voorspeld komen toch 38 fietsers 
opdagen om met Patrick op tocht te vertrekken. 
We steken de brug over naar het Merelbos. We passeren ’t Bloemgat 
en ’t Veldkruis en komen met een boogje langs de E403 terecht die 
we noordwaarts volgen. Dicht bij de Meiboom in Zwevezele zwenken 

we af en aan de “Col De La 
Lichtervelde” steken we de 
snelweg over om via de 
Bossneppe op onze 
stopplaats Vakantiehoeve 
Bouckenhove te belanden 
waar we in het droge het 
overdekt buitenterras 
helemaal vullen.  
Als we terug vertrekken is de 

lichte motregen overgegaan op echte regen, dus best eerst wat 
regenkledij aantrekken. Enkele honderden 
meters verder stappen we al terug af om aan 
de Heihoek de groepfoto te nemen. We steken 
door naar de hoogvlakte van Gits waar we 
kunnen genieten van het glooiend landschap. 
We laten ons afzakken en komen zo aan de 
Heirweg op de Ventweg Noord terecht die we 
volgen tot aan de eerste lichten in Beveren waar we oversteken. Onze 
gids, hoe kan het anders, weet ons nog door een wegeltje te loodsen 
om zo na een tijdje in de Roeselaarse Havenbuurt te komen. Via het  
Rhodesgoed en Kachtem komen we na 45 toch weer mooie km, 
weliswaar niet helemaal droog maar voldaan, thuis. 



Maandag 19 september: op de dag dat Queen Elisabeth in Londen 
begraven wordt in aanwezigheid van 500 staatshoofden en 
regeringsleiders en 4 miljard kijkers aan de TV gekluisterd zijn  komen 
toch 33 leden opdagen om met Jef de rit aan te vatten. 
We steken de brug over, duiken aan de Dam in het park langs het 
kanaal tot in Emelgem en verder naar Ingelmunster. Daar slaan we 
het noorden in naar ’t Bloemgat en ’t Veld om dicht bij Rijselende af te 

slaan naar de Krieke en 
Marialoop. Zo belanden 
we in het Vissershoveke 
waar we het buitenterras 
volledig vullen om wat 
uit te rusten en van een 
drankje te genieten. 
Voor we vertrekken 
nemen we eerst nog aan 

de visvijver de groepsfoto. Na 50 m mogen we terug halt houden want 
Antoine heeft een lekke band. Dank zij een paar handige mecaniciens 
uit de groep is de klus nog rap geklaard en kunnen we verder naar de 
Ginste. We krijgen de Keiberg en Ketelberg voorgeschoteld, waarna 
we  de mooie Mandelvallei in Oostrozebeke aandoen. Aan de 
Wantebrug steken we nog eens door tot dicht bij de Doornmolen om 
zo terug in Izegem te belanden met 46 mooie km op de teller. 
 



Dinsdag 27 september: brrrrr  echt herfstweer als  we onze laatste 
dagtocht op verplaatsing  hebben. Na meerdere afzeggingen tot op 
het laatste ogenblik wordt, niettegenstaande serieuze regen, om 8u 
toch beslist te vertrekken met de wagens naar onze startplaats in 
Deinze. 9u in Deinze: fietsen worden afgeladen, maar het blijft maar 
regenen. Uiteindelijk beslissen de 22 aanwezigen om de fietsen terug 
op te laden en met de wagens te vertrekken naar onze 
voormiddagstop in het clubhuis “Vosselare Put”. Bij een snel 
aangestoken kachel doet het  koffietje of een geestrijk drankje deugd. 
Intussen is het opgeklaard, maar wel wat laat om nog terug te keren 

naar de startplaats 
waar fietsen in de 
camionette zijn 
achtergebleven om van 
daaruit te vertrekken 
naar onze geplande 
middagstop. Dus terug 
de auto’s in en op weg 
naar “Restaurant ’t 
Smaakt” in Drongen. 
Een aperitiefje en een 
lekkere dagschotel 
vallen iedereen best in 
de  “smaak”. 
Wat nu?, de buienradar 
en voorspellingen zien 
er niet te best uit. De 
meerderheid verkiest 
er de brui aan te geven. 
De namiddagstop 
wordt afgezegd en 
iedereen vertrekt terug 
naar huis.  

Jammer, de mooie landschappen en het bewonderen van de chique 
villa’s aan de oevers van de afgesneden kronkelende Leiearmen  met 
een eigen aanlegsteiger en daar uiteraard bijhorende plezierboot 
zullen dan maar voor volgend jaar zijn. 
 
 



30 aug.: aan 
“Tine Cot” in 
Passendale 
 
 
 
 
 
13 sept.: aan de 
“Heihoek” in 
Lichtervelde 
 

19 sept.: aan “’t Visserhoveke” op Verre-Ginste 
Foto’s Vl@s Izegem 


