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Beste Vrienden, 

 

December is de maand waarin we even stilstaan bij wat geweest is maar is ook de tijd om te genieten 

van de laatste activiteiten van 2021. De Noordzeequiz is afgelast, maar alle andere activiteiten kunnen 

blijven doorgaan, rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. 

 - Iedereen houdt het mondmasker op bij het binnenkomen van het gebouw en tijdens alle 

verplaatsingen. Eenmaal je neerzit, mag het eventueel uit. 

 - Aan de ingang toon je je lidkaart naast je Covid safe ticket, op je smartphone of op papier, om te 

laten scannen. 

 -  Handen ontsmetten is eveneens belangrijk. 

Wij willen jullie bij voorbaat hartelijk danken voor jullie medewerking. 

 

We zien zoals altijd, jullie komst met plezier tegemoet. Hartelijke groeten. 

Het bestuur 
 

Dit staat op ons programma voor december 2021 - januari 2022 

Woensdag 1 december Causerie “De Baltische Staten” – J.-P. Demarsin & M. Opsomer 

Vrijdag 3 december  Leesclub 

Vrijdag 10 december  Seniorenfeest in restaurant De Normandie 

Zaterdag 11 december Musical Daens - uitverkocht - info vertrekplaats en -uur volgt nog 

Dinsdag 21 december *da’s TOF* Daguitstap Brugge, gegidste wandeling en bezoek Choco-story 

Woensdag 19 januari  Statutaire vergadering - viering jubilarissen - jaarprogramma 2022 

Andere activiteiten: 

Woensdag 16 december Bingo in Witte Burg Oostduinkerke -Vl@s Oostduinkerke 

 

NIEUWS UIT ONZE AFDELING 
 

In het tornooi van 14 oktober behaalde ons team met Maria 
Verheyen, Lutgart Verheyen en Anny Cuvelier een mooie 6e plaats. 

Waarvoor proficiat! Onze andere teams deden ook hun best, maar 

waren minder succesvol. 
 

De winterreservatie voor de petanquers van de Kerkepanne  
(2e en 4e donderdag) kon voor november en december in de Bolledroom 

niet meer gereserveerd worden.  

Er is wel een reservatie in de Bolledroom vastgelegd voor januari, 
februari en maart. De 1ste, 2e en 3e donderdag van april zijn ook 

gereserveerd daar de Kerkepanne dan niet beschikbaar is. 
 

 

Voorzitter: Janine Jacquemyn  tel. 058 51 62 23  janinejacquemyn@hotmail.be 
Secretaris: Christine Bruynooghe  tel. 058 51 93 34 bruynooghe.christine@gmail.com  

Info: https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde 

mailto:janinejacquemyn@hotmail.be
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde
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NOORDZEEQUIZ IN KOKSIJDE 
Vrijdag 26 november 2021 om 14u00 in de Kerkepannezaal 

 

Met heel veel spijt en pijn in het hart dringt een moeilijke doch noodzakelijke 

beslissing zich op. De Noordzeequiz wordt afgelast, in de eerste plaats voor de 
maanden november - Koksijde en december - Oostende. 

Waar niemand hoopte dat deze maatregel nodig zou zijn wordt dat toch realiteit. Gelet op de 

ongunstige epidemiologische coronasituatie en de oproep van medische experten tot extra 

waakzaamheid en voorzichtigheid, willen wij ten opzichte van jullie gezondheid geen risico’s nemen. 

Hopelijk zijn de coronabesmettingen in januari toch weer gunstig genoeg geëvolueerd, dat 

samenkomen voor een namiddag quizzen opnieuw mogelijk is. We houden jullie op de hoogte. 

 

Causerie - DE BALTISCHE STATEN 

“ESTLAND, LETLAND en LITOUWEN”  door J.P. DEMARSIN – M. OPSOMER 

Woensdag 1 december 2021 om 14u30 – zaal Kerkepanne 

 

 
De voordrachtgevers reisden meermaals door de drie Baltische staten, reden langs uitgestrekte velden 

en bossen, bezochten de nationale parken en gingen op zoek naar cultureel erfgoed uit verschillende 

periodes. De zwarte bladzijden van de Sovjettijd worden niet uit de weg gegaan en ook de tradities 

van etnische minderheden worden belicht.  

Een grensverleggende reportage, het ontdekken meer dan waard!  

 

Toegang: € 5,00 (1 consumptie inbegrepen). 

Info: Luc Vanden Berghe tel. 058 62 34 53 

 

 
Aperitief met duo van lekkere hapjes 

Tomatenroomsoep met balletjes 
Beste van het rund met eigen jus en groentenkrans - béarnaise 

Dame Blanche 
Koffie met versnaperingen 

(Wijnen en gewone dranken aan tafel inbegrepen) 
 

INSCHRIJVING - Uitnodiging zat in bijlage bij onze nieuwsbrief november 2021 - 

Door overschrijving van € 55,00 p.p. op bankrek.nr. BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde ten 

laatste op maandag 6 december 2021 met vermelding van de namen van de deelnemers. 

Niet-leden Vl@s-Koksijde kunnen deelnemen aan € 65,00 p.p. 
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*da’s TOF* 

GEGIDSTE WANDELING door 

BRUGGE 

 en bezoek 

CHOCOLADEMUSEUM 

Dinsdag 21 december 2021 

Voormiddag: 

We slenteren door de middeleeuwse straten en steegjes van de binnenstad en ontdekken stap voor 

stap wat Brugge zo bijzonder maakt. We snuiven de bijzondere sfeer op en ontdekken wereldberoemde 

bouwwerken en bezienswaardigheden. Na deze heerlijke wandeling begrijp je waarom de Brugse 

binnenstad op de werelderfgoedlijst van Unesco prijkt.  

Lunch: 

De Duc de Bourgogne staat bekend als één van de meest romantische restaurants in het land. En 

gelukkig hoeft de keuken niet onder te doen voor het weelderige kader.  

 

Menu 

Vissoepje met rouille en broodkorstjes 

---- 
Licht gebakken zeebaarsfilet op een bedje van zuiderse groenten, 

blanke botersaus met citroengras 
---- 

IJsparfait 

 
Dranken aan tafel niet inbegrepen. 

Namiddag: 

Bezoek aan het Chocolademuseum of kortweg Choco-Story. Dat is gevestigd in een 15e-eeuwse 

vroegere wijntaveerne, het Huis De Croone. 

Choco-Story brengt de geschiedenis van chocolade tot leven in woord, beeld en smaak. Het museum 

dompelt je volledig onder in de boeiende wereld van chocolade en laat je een zintuiglijke reis doorheen 

de tijd beleven, waarbij je niet alleen kijkt, maar ook ruikt en proeft! 

 

Afspraak: 

Vergeet vooral niet jullie mondmasker, Covid safe pas en jullie identiteitskaart mee te brengen 

 

Gelieve zelf en tijdig in te staan voor uw treinticket. Indien problemen bij aankoop, geef gerust een 

seintje. Breng ook uw pasje voor de Lijn mee. 

- Vertrek vanuit Koksijde - trein van 08u56 -Toeslag betalen op seniorenticket want vertrek voor 9u! 

- Vertrek vanuit Veurne - trein van 09u01 (gratis parking aan het station) 

- Voor diegenen die op eigen houtje naar Brugge gaan, afspraak om 10u15 aan de hoofdingang van 

het station waar de gids ons opwacht 

 

Deelname: € 45,00 (gids, middagmaal en bedrijfsbezoek met proeverij en attentie)  

Inschrijven vóór maandag 13 december, door overschrijving op rek. nr. BE05 4748 1867 4175 

van Vlas-Koksijde met vermelding “daguitstap Brugge”.  

 

Info:  Vera Beckx tel. 0495 82 67 47 - vera.beckx@icloud.com 

 Christine Bruynooghe - tel. 058 51 93 34 - bruynooghe.christine@gmail.com 

mailto:vera.beckx@icloud.com
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
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DORDOGNEREIS VAN 12 tot 18 juni 2022 
 

De reis naar de Dordogne was al voorbereid… maar het coronavirus beperkte onze vrijheid.  

In juni 2022 gaan we deze ellende vergeten in een mooi gelegen hotel met lekker eten. 

Met VL@S kan je rekenen op kwaliteit. 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de broodjesmaaltijd werd de Dordognereis voorgesteld. Kon u er niet bij zijn en wenst u meer 

inlichtingen dan kan u het gedetailleerde programma opvragen bij hilde.peeters10@gmail.com  of 

telefonisch een gedrukt exemplaar vragen (tel. 058 52 32 93). 

 

De kostprijs bedraagt € 1.050 per persoon op basis van een tweepersoonskamer. 

Volpension, gidsen, toegangstickets, fooien en reisverzekering inbegrepen! 

Voor een éénpersoonskamer bedraagt het supplement €180. 

 

Uw plaats op de bus wordt gereserveerd zodra het voorschot betaald is op de rekening van 

VLAS-KOKSIJDE   BE05 4748 1867 4175 

Het voorschot bedraagt  € 500 per persoon op basis van een tweepersoonskamer 

    € 600 per persoon op basis van een éénpersoonskamer 

 

Wij hopen, samen met u, van deze reis te kunnen genieten. 

 

Hilde PEETERS 

 

NIEUWS UIT ANDERE AFDELINGEN 

 
“Afdeling Oostduinkerke”, donderdag 16 december om 14u00  

Bingo-namiddag in zaal Witte Burg 

 

Inschrijven vóór 13 december 2021 noodzakelijk. Deelname € 5,00 voor 6 spelletjes, een leuke 

activiteit in een gezellige sfeer. Balpen nodig!  

Info: freddy.bockstael@skynet.be  - tel. 058 51 27 20  

mailto:hilde.peeters10@gmail.com
mailto:freddy.bockstael@skynet.be
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DIVERSE 
 
Het dialectgenootschap Bachtn de Kuupe brengt op zaterdag 11 december 2021 om 20u00 een 

concert met ‘Oltied Groeëne Liedsjes’ door het Veurns Vocaal Ensemble in de de Gemeentelijke 

Feestzaal De Panne. Evergreens in nuuze taale, oover nuuze streeke, esjchreevn deur Dirk Pauwels. 

Kaarten in VVK leden DBdK € 12 - niet-leden € 15. 

Kaarten kunnen enkel besteld worden via Suzy Feys - tel. 058 31 20 85 - suzwil@skynet.be 

 

Rubriek “LIMERICKS” cf. oproep  naar “taalspeelse leden” van Marcus
 

Wulpen ligt dan wel niet aan het strand 
Toch vinden ze dat zeker niet ambetant. 

Want het opgewaaide zand blijft in Koksijde 

En de gemeentebelasting is ook hier nul, dit terzijde. 
Zijn er dan ook fiscale vluchtelingen aangeland? 

Aangespoelde VL@SSER 

  
Halloween is al een maand voorbij 

en Sint Maarten maakte de brave kindjes blij 
Misschien brengt Sinterklaas nog wat lekkers mee 

En daarna de Kerstman cadeautjes op zijn slee 

Hopelijk houden ze het allemaal corona-vrij ! 
L. Snoeper 

  

 Ierland 

Een zatte Ier uit Limerick 

had last van een fikse hik. 

Zei vrouwtje Iness : 

“Too much Guiness 

is not good for you, slimmerik”. 

Markus Superbus, Romeins patriciër in ongenade gevallen bij keizer Nero 

  

 

 

 

OVER   HET   TAPPEN   VAN   MOPPEN 

(en andere riskante bedrijvigheden in ons gedrag) 

 

 

Deze rubriek is altijd een ernstig onderdeel van de Nieuwsbrief geweest waarin geen plaats is voor 

moppen, laat staan flauwe moppen. Schrijver dezes is bekend als een ernstig persoon en wenst dit ook 

zo te houden. Lezers van deze rubriek die gedacht hadden onder deze titel een reeks dijenkletsers te 

kunnen degusteren, zullen teleurgesteld zijn want ook hier geldt mijn lijfspreuk : “moppen zijn opium 

voor het volk”. Niettemin wou ik zeker zijn omtrent de betekenis van het woordje “mop” en daarom 

dook ik in enkele woordenboeken, van Nederlandse uitgeverijen, om alle misverstanden uit de weg te 

ruimen. Het kleine Prismaatje gaf “grapje” als mogelijk synoniem. De “dikke van Dale” daarentegen - 

het standaardwerk voor schrijvers - gaf meerdere betekenissen waaronder bijvoorbeeld “grote 

gebakken metselsteen” of “hard en/of langwerpig koekje”. Allemaal dingen die in Nederland misschien 

wel voor de hand liggen maar waar wij geen barst mee opschieten. Maar toch, in een van de volgende 

verklaringen stond ook het woord “grapje” net zoals bij Prisma en daaraan toegevoegd als synoniem : 

“aardigheidje”. 

mailto:suzwil@skynet.be


             

VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN – afdeling KOKSIJDE 

 

Pagina 6 van 6 

 

 

En hier nijpt het schoentje : “aardigheidje”.  Het lijkt me dat veel van die aardigheidjes leiden tot 

narigheidjes. 

Het tappen van moppen was tot voor korte tijd een vrij onschuldig tijdverdrijf. Maar langzamerhand 

zijn intellectuelen met hogere morele standaarden tot de bevinding gekomen dat heel wat van die 

aardigheidjes heel wat minder onschuldig zijn dan wij, minder begaafden, ons inbeelden. Er wordt ons 

gewezen op het feit dat moppen heel dikwijls kwetsend kunnen zijn voor minderheden. Dit is juist, 

want moppen zijn doorgaans ten koste van personen die al eens een minderheid vormen in onze 

samenleving. En onze hedendaagse samenleving krioelt nu eenmaal van minderheden. Vroeger was dit 

niet het geval : Marokkanen woonden in Marokko, zwarten in Afrika, Turken in Turkije, Zwarte Piet in 

de hemel en socialisten in de hel. Het waren eenvoudige tijden. 

Dit is niet langer zo. Nu wonen ze onder ons en we moeten ons daar bewust van zijn, alzo spreken 

onze verstandige beleidsmakers en hun eveneens verstandige media. Zoroaster indachtig. Even een 

overzicht : 

Er wordt best niet meer gelachen met mensen van andere origine want dan betreden we het pad van 

het vreselijk racisme.  Hergé met zijn “Kuifje in Congo” heeft al moeten opletten. Goed, Hergé was dan 

nog wel vriendelijk maar wàt als men Marc Sleen eens onder ogen neemt uit diens  eerste jaren ? Ik 

hoop dat men deze werken niet vlug onder de loep neemt want dan is het zeker hommeles. “Beo de 

Verschrikkelijke”, verschrikkelijk ! Lees zoiets niet meer ! 

Neen, grapjes over mensen van andere origine doen we niet langer. Gedaan met geestigheden zoals 

indianenverhalen, negermoppen, spleetoogjeshumor en dergelijke ; dit laten we achterwege. Evenals 

de ongepaste flauwe kul over de zuinigheid van Schotten of Hollanders, over domme Belgen of zatte 

Zwitsers. Natuurlijk wordt dit een beetje anders wanneer iemand van deze categorieën een mop tapt 

over een persoon van dezelfde origine. Er is geen racistisch vuiltje aan de lucht wanneer bijvoorbeeld 

een Marokkaan een grapje maakt over Sihame El Kaouakibi of wanneer premier Decroo een 

geestigheidje produceert over Petra Desutter. Maar toch, hier belanden we in een ander gevoelig 

domein, namelijk dat van seksisme. 

Zoals veel van die woorden die op -isme eindigen is seksisme een te vermijden onderwerp in datgene 

dat voor humor wil doorgaan. En het is bekend dat vrouwen dikwijls hiervan het onderwerp en 

bijgevolg ook het slachtoffer zijn. Talloos zijn de flauwiteiten over hun stuurmanskunst in de auto of de 

verwrongen sketches over de domme blondjes. Nochtans zijn vrouwen geen minderheid op deze 

aardbol ; ik las meermaals dat ze hier de meerderheid uitmaken op deze wereld. Nu is het zo dat ik als 

man steeds dergelijke ongepastheden heb moeten horen uit de mond van andere mannen. Vrouwen 

doen zo iets niet, natuurlijk niet, het zou dom zijn en dat zijn ze niet. Ik weet dus niet of vrouwen 

onder mekaar eveneens dergelijke onzin over mannen vertellen. Hoe het ook mag wezen, seksistische 

moppen zijn uit den boze, net zoals de racistische varianten. We kunnen dus tot de conclusie komen 

dat het best is om dubieuze aardigheidjes helemaal achterwege te laten wanneer ze gaan over origine, 

huidskleur, mannen en vrouwen. Blijft dan nog over, de mensen die zich niet in deze categorieën thuis 

voelen. Ik heb het hier over de Lgbtqia+ gemeenschap. Dit is een vrij recent letterwoord waarbij elke 

letter uitdrukking geeft aan de innerlijke geaardheid van deze personen die zich niet geroepen voelen 

onder de welkomstgroet : “Dames en heren”. 

Ook hier worden grapjes over gemaakt. Al sinds onheuglijke tijden. Eveneens ongepast ! Hier wordt 

beter uit een ander vaatje getapt ! 

De beperkte ruimte in dit blad verhindert me om de lijst van mogelijk gekwetste personen door 

moppen, hier te vermelden. Gehandicapten, zieken, religies, Vl@ssers, klimaatdeskundigen en vul zo 

maar aan. Maar ik denk dat deze meestal ook onder één van de hierboven vermelde categorieën 

vallen.  

Ik zou dan ook de lezers van deze rubriek willen waarschuwen voor de populaire maar niet onschuldige 

leuze : “Lachen is gezond”. Mijn advies luidt : lach alleen als het politiek-correct verantwoord is. 

Mindere geesten dienen zich te onthouden. 

 

Markus   

mailto:Vl@ssers

