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Beste Vl@s-vrienden, 

 

In de nacht van zaterdag op zondag (29/30 oktober 2022) schakelen we over van zomertijd op 

wintertijd (standaardtijd). De donkere dagen komen er weer aan. De wintertijd zal duren tot 26 maart 

2023.  
 
In oktober konden we onze kennis bijspijkeren wat de verkeersregels betreft, aan de hand van een 

uiterst gesmaakte verkeersquiz.  

 

Tijdens de tweede ronde van de Noordzeequiz, die plaats vond in de Witte Burg in Oostduinkerke, 

behaalden zowel de officiëlen als de deelnemers aan de officieuze ploeg (quizzers en sympathisanten) 

een 1ste plaats. Samen sterk! We nodigen iedereen uit om massaal aanwezig te zijn op de volgende 

editie die doorgaat in de Kerkepanne op vrijdag 25 november om 14u00. 

 

Op donderdag 14 oktober vond het petanquetoernooi Schepen van Sport plaats in de Bolledroom. De   

5 deelnemende tripletten van Vl@s-Koksijde, konden terugblikken op een sportieve en gezellige 

namiddag en kregen een medaille als aandenken. 

 

Voor het najaar bieden we jullie nog een aantal leuke activiteiten. We hopen jullie dan ook talrijk te 

mogen verwelkomen. Ondertussen werken we voor 2023 een gevarieerd programma uit met heel wat 

perspectieven.  

 

Hartelijke groeten, 

Het bestuur 

 

Ons programma voor het najaar. Meer details vinden jullie in onze maandelijkse nieuwsbrief. 

 

Vrijdag 25 november  Noordzeequiz in zaal Kerkepanne 

Woensdag 30 november Causerie - De bende van Bakelandt door J. Lesage  

 

Vrijdag 9 december  Seniorenfeest  

Donderdag 15 december Reünie deelnemers meerdaagse reis naar de Dordogne 

Dinsdag 20 december *da’s TOF* daguitstap Brugge: Historische wandeling, middagmaal in 

    rustiek kader en bezoek aan het Chocolademuseum 

Andere interessante activiteiten: 

 

Woensdag 9 november Brood en Spelen door Vl@s-Oostduinkerke 

Woensdag 7 december Noordzeequiz in Oostende 

 

Website: https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde 

Covoorzitters: Christine Bruynooghe - tel. 058 51 93 34 - bruynooghe.christine@gmail.com 

 Luc Buelens - tel. 058 52 32 93 - luc.buelens@telenet.be  

https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
mailto:luc.buelens@telenet.be
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NIEUWS UIT ONZE AFDELING 
 

Lidgeld 2023 

 

Het jaareinde komt stilaan in zicht 

En de penningmeester doet zijn plicht! 
Hij vraagt u om het lidgeld te betalen 

Doe dit dan maar zonder dralen 
Want hij is niet voor prijsverhogingen gezwicht! 

 
 De Luc 
 

Het is weer tijd voor de ledenhernieuwing. Eerst en vooral hartelijk dank aan alle trouwe Vl@s-leden 

en uiteraard ook aan alle nieuwe leden. Het bedrag van het lidmaatschap van Vl@s blijft ook in 2023 

ongewijzigd. We kijken ernaar uit om iedereen opnieuw te mogen verwelkomen op tal van toffe 

activiteiten die we voor jullie in petto hebben. 

Individueel lidmaatschap : € 20 

Gezinslidmaatschap : € 35 (ongeacht het aantal gezinsleden, doch wonend op hetzelfde adres). 

Gastlid : 12 €  - voor een bijkomend gastgezinslid  8 €  (gastleden zijn mensen die ergens lid zijn 

van Vl@s maar ook willen genieten van de voordelen die de leden van Vl@s-Koksijde genieten).  

 

Betaling op rekening BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde met de vermelding “lidgeld 2023 +  

namen van de leden”. 

NIEUWS VAN DE NOORDZEEQUIZ  
 

Vrijdag 25 november 2022 om 14u00  

in zaal Kerkepanne 

 

Na de openingsquiz in Gistel en de tweede ronde in Oostduinkerke waar we een fantastisch resultaat 

neerzetten, staan we met onze “officiëlen” op de 2de plaats en met de officieuzen op de 3de plaats in 

het voorlopig eindklassement.  

Hierbij een warme oproep aan zowel spelers als supporters om onze ploeg te versterken.  

Iedereen welkom! 

Deelname : 2 € aan de kassa te betalen.  

Info: Roger tel. 058 51 03 93 

  
 De laatste  Noordzeequiz was één groot feest, 
 want onze officiëlen en  officieuzen eindigden eerst! 
 Daarom valt onze afwezigheid in Gistel te betreuren 
 We mogen dat zeker nooit meer laten gebeuren. 
 Op 25 november komen quizzen en punten scoren om ter meest. 
 
    Quiz Master 
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Causerie “DE BENDE VAN BAKELANDT”  

door Jacques Lesage 

 

woensdag 30 november 2022 - 14u30 

zaal Kerkepanne 

 

Ludovicus Baekelandt was de leider van een roversbende die op het einde 

van de achttiende eeuw in West-Vlaanderen actief was. 

Jacques Lesage sleurt het publiek mee in de avonturen van de schurken in 

een boeiend historisch verhaal, met geregeld een flinke knipoog, zoals 

alleen de betere vertelkunstenaars het kunnen. 

 

Toegang: leden € 5,00 - niet-leden € 8,00 (1 consumptie inbegrepen). 

Info: Luc Vanden Berghe - tel. 058 62 34 53 

 

DIVERSE 

BROOD & SPELEN 

Woensdag 9 november 2022 om 12u00  

in zaal Witte Burg - Oostduinkerke 

Onze collega’s van Vl@s-Oostduinkerke organiseren voor de 19de maal deze leuke activiteit. 

Programma: 

 12.00 uur: aperitief 

 12.30 uur: Vlees-, vis- en kaasbuffet met drankje naar keuze 

 14.00 uur: volksspelen 

 15.30 uur: koffie en gebakje 

 16.30 uur: prijsuitreiking 

De eerste 50 met de meeste punten hebben een prijs !!! 

 

Deelname : 35 € ( 40 euro voor niet-leden Vl@s ) 

Overschrijven tot 2 november 2022 op rekening Vlas-Oostduinkerke BE31 4764 3255 8155  

Betaling geldt als inschrijving ! 

 

Rubriek “LIMERICKS” cf. oproep  naar “taalspeelse leden” van Marcus. 

Northstream één en twee zijn gesaboteerd 
Poetin heeft zijn lesje nog niet geleerd 
Het is echt niet om te gibberen, 
We zullen deze winter bibberen! 
onschuldigen moeten sterven, en dat is verkeerd.  
 
Dokter Bibber 

Ogenschijnlijk interesseert het Poetin geen fluit, 
Maar de Krimbrug werd gesaboteerd van Rusland uit… 
De nieuwe  tsaar wil het maar niet begrijpen 
Dat het volk terug de macht kan grijpen 
Omdat het zo erg snakt naar Belgisch fruit. 
 
De fruitboer 
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B A K K E R IJ G E S P R E K 

 

– Hé Pol, verbaasd om je hier al terug te zien ! Ik dacht dat je pas volgende week terug kwam uit Tirol 

met je caravan… 

– Zwijg Markus, zwijg. Martha en ik zijn moeten terugkeren na een ongeval in Duitsland. 

– Oei, dat is slecht nieuws. Toch niet te erg hoop ik. 

– Gelukkig geen gekwetsten, dat niet, maar mijn caravan is er slechter aan toe zodat we rechtsomkeer 

dienden te maken. 

– Aiai, vakantie om zeep dus. Hoe is dit dan gebeurd ? 

– Wel, we zijn ‘s avonds vertrokken met de bedoeling ‘s nachts te rijden om drukte te vermijden. Ik 

zou als eerste rijden tot ergens tussen Frankfurt en München, terwijl Martha in de caravan zich wat te 

slapen kon leggen, om nadien het stuur van mij over te nemen voor het laatste traject. 

– Begrijpelijk, maar je weet toch Pol, dat je vrouw niet in de caravan mag zijn terwijl er gereden 

wordt ? 

– Ja, dat weet ik, maar ja…  Naderhand beschouwd ware het beter geweest indien we dit niet gedaan 

hadden want uiteindelijk is dit de oorzaak van het ongeval geworden. 

– Dat begrijp ik niet goed. Vertel eens verder. 

– Dat zat zo : net voorbij Wiesbaden, richting Frankfurt, stopte ik even op een parkeerterrein van een 

zogenaamde Raststätte, voor een sanitaire stop. Je weet wel. Martha moet hierdoor waarschijnlijk 

wakker geworden zijn en heeft van de gelegenheid willen gebruik maken om ook een plasje te gaan 

doen.  Alleen was zij slechts gekleed in een nachthemd en pantoffels. Hierdoor kon ze zich niet naar 

het gebouw begeven en dook dan maar ergens weg tussen de struiken in de omgeving. 

Ik wist dit natuurlijk niet en me onbewust van de situatie ben ik vertrokken vóór ze terug was….. 

– Jezus Christus ! Wat een situatie ! 

– Zeg dat wel. Een gesticulerende vrouw in nachtkleed en op pantoffels ‘s nachts op een vrijwel 

verlaten parkeerterrein is natuurlijk iets dat de aandacht trekt. Voor zo ver uiteraard dat er daar 

iemand is. 

– En was daar iemand, Pol ? 

– Gelukkig wel, Markus. Een Amerikaans luchtvaartofficier, hij bleek Joe te heten, merkte haar op en 

vroeg haar naar informatie over deze toestand. Gelukkig spreekt zij een aardig woordje Engels en 

legde haar situatie uit aan hem. Ik zou hem nu omschrijven als “an officer and a gentleman” want hij 

schoot, zoals het een militair kenmerkt, onmiddellijk in actie. 

– Hij nam haar aan boord van zijn wagen en startte de achtervolging ? 

– Precies ! Maar dan begon de situatie voor mij verwarrend te worden. Ik tufte dus nietsvermoedend 

voort op de snelweg richting Frankfurt tot wanneer ik in mijn achteruitkijkspiegel lichtgeknipper 

opmerkte, blijkbaar voor mij bedoeld want er was geen ander verkeer. Ik checkte even mijn 

instrumenten en mijn eigen lichten en zag dat alles in orde was. Ik besliste het geknipper te negeren. 

- Begrijpelijk. En wat dan met het ongeval ? 

– Kijk, Joe moet aan Martha de opdracht hebben gegeven naar de achterbank te klauteren waarna hij 

me claxonnerend voorbij stak  en voor me uit ging rijden en vertragen. Het resultaat laat zich raden : 

de, in mijn ogen, gekke chauffeur of wegpiraat, knippert met zijn lichten, claxonneert en snijdt me de 

pas af. Maar wat me nog meer de adem afsneed was het zicht op het gelaat van mijn eigen paniekerige 

vrouw door zijn achterruit !!! Hallucinant ! 

- Dat geloof ik ! En hoe reageerde je ? 

– Ik reageerde helemaal niet ! Ik begon aan mijn verstand te twijfelen waardoor ik zelf ook vergat te 

remmen en tegen zijn auto inreed met alle nare gevolgen van dien. Nu ja, arme Joe reed met een 

zware Amerikaanse slee en had weinig schade, net als mijn auto die nog rijklaar bleek maar  onze 

caravan was verwrongen en alles wat er los in lag lag overal rondgestrooid. We hebben het in der 

minne geregeld via verzekering, zonder politie en de caravan dan maar weer huiswaarts gesleept. 

- Intriest verhaal Pol, vooral omdat ik weet dat je zo uitkeek naar je vakantie in Tirol die nu in’t riool is 

beland. 

– Probeer je soms geestig te zijn Markus ? 

- Neen Pol, mijn excuses, het was een ongewilde woordspeling. Maar kijk, de bakkerin doet teken dat 

het jouw beurt is. 

– En wat zal het zijn voor meneer Pol ? 

– Tweemaal Apfelstrudel mit Sahne en een doosje Mozart-Kugeln. Als ik ze ginder niet kan krijgen zal 

ik ze hier maar naar binnen spelen. Zucht… 

 

Markus 


