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Beste Vl@s-vrienden,  
 
In september gingen we van start met een aantal toffe activiteiten. Tijdens de reünie n.a.v. 

de meerdaagse reis “Loire Atlantique 2023” werden, bij een hapje en een drankje, 
herinneringen opgehaald en werd onze bestemming voor de meerdaagse reis 2024 bekend 

gemaakt. We trekken van 2 juni 2024 - 8 juni 2024 door de Elzas, de Vogezen en de Jura. 
De reis wordt in detail voorgesteld, met toelichting door de reisorganisatie, op 10 november 
2023. Voor info/inschrijving kan je nu al terecht bij Pierre. Tel. 0475-58 99 06 of via mail 

naar  pierre.de.neef@telenet.be 
 

Het kaartseizoen is opnieuw gestart en ook de causerie en de uitstap met *da’s TOF* naar 
Ieper werden zeer gesmaakt.  
 

Elk jaar opnieuw zien we in de herfst de bomen verkleuren en de dagen korter worden, maar 
niet getreurd… De binnenactiviteiten hebben geen last van wind en regen. Het is best leuk om 

op dinsdag in de Bolledroom petanque te spelen of op donderdag in de Kerkepanne samen te 
kaarten, scrabble te spelen, te breien of gewoon wat bij te praten. De bar is open! 

De buitenactiviteiten zoals, wandelen op maandag en donderdag blijven doorgaan, net als het 
fietsen op maandag en de petanque op donderdag aan de Kerkepanne, maar het is best om 
bij twijfel omtrent het weer, toch even navraag te doen bij de verantwoordelijke. 

  
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op een van onze volgende activiteiten.  

 
Warme groeten, 
Het bestuur  

Aurèle, Christine, Fernande, Luc B., Luc VdB., Marguerite, Pierre, Piet, Roger. 
 

Programma van oktober - december 2023. Details via onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Woensdag 11 oktober  Noordzeequiz in Oostduinkerke 

Dinsdag 17 oktober  Petanquetornooi “Wisselbeker schepen van sport” 

Woensdag 18 oktober  *da’s TOF* Gegidst bezoek aan de lopende tentoonstelling in 

     Mu.Zee Oostende - Anna Boch “een impressionistische reis”  

      

Vrijdag 10 november   Herdenking overleden leden en voorstelling reis 2024 /  

     koekestuten 

Woensdag 15 november Reisreportage “Portugal” door J.P. Demarsin en M. Opsomer 

Vrijdag 24 november  Noordzeequiz in Koksijde 

 

Woensdag 6 december  Noordzeequiz in Oostende 

Vrijdag 8 december  Seniorenfeest Normandie - muzikale omlijsting ‘Marco Rossi’ 

Maandag 18 december  *da’s TOF* daguitstap Roeselare (eigen vervoer of trein)   

     Erfgoedwandeling in de sporen van Albrecht Rodenbach -  

     Lunch in brouwerij Rodenbach  + bezoek brouwerij met  

     degustatie 

mailto:pierre.de.neef@telenet.be
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Lidgeld 2024 

 

Het is tijd om de centjes voor het lidgeld neer te tellen 
Dat dit verhoogd werd kon zelfs het kleinste kind voorspellen 
Ik word echter stilaan tot de wanhoop gedreven 
Want het bestuur in Antwerpen heeft toch overdreven 
Lokaal blijven wij zeker mooie activiteiten bestellen. 
 
Luc, uw wanhopige penningmeester 
 

Eerst en vooral hartelijk dank aan alle trouwe Vl@s-leden en de leden die wij dit jaar mochten 
verwelkomen. Jullie hebben dit werkjaar massaal deelgenomen aan onze talrijke activiteiten. 

Het was ook steeds een uitdaging om de stijgende kosten onder controle te houden en te 
zoeken naar betaalbare alternatieven waar het kon. 
 

Het lidgeld echter wordt vastgelegd door het hoofdbestuur, en daar hebben we geen greep 
op! Ze hebben zelfs de afdelingen niet geraadpleegd bij het vastleggen van de nieuwe 

tarieven (waarvan de lokale afdelingen 2/3 moeten afstaan!). Het zal u dan ook niet 
verwonderen dat het lokale bestuur dit verder zal aankaarten. 
 

Individueel lidmaatschap: € 25 
Gezinslidmaatschap: € 43 (ongeacht het aantal gezinsleden, doch wonend op hetzelfde 

adres). 
 
Gastlid: 12 € (niet verhoogd!)- voor een bijkomend gastgezinslid 8 € (gastleden zijn mensen 

die ergens lid zijn van Vl@s maar ook willen genieten van de voordelen die de leden van 
Vl@s-Koksijde genieten). 

 
Graag betaling op rekening BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde 
 met de vermelding “lidgeld 2024 + namen van de leden”. 
 

 

NIEUWS UIT ONZE AFDELING 

 
André Liberloo (11/12/1935 - 29/08/2023)  
André was een zachtaardig, minzaam man met veel interesse voor het 
wel en wee van de mensen met wie hij in contact kwam. Met zijn 
glimlach wekte hij bij iedereen veel vertrouwen. Wij zullen hem 

missen in ons gezelschap. 
Aan zijn partner, Mevrouw Annie De Rijck, en aan de familie bieden we 

onze welgemeende deelneming aan. 
 
Marie-Georges Offergeld (08/07/1927 - 01/09/2023) 

Mevr. Offergeld was jarenlang lid van onze vereniging, zelfs nadat ze Koksijde verlaten 
had.  Zij bereikte de leeftijd van 96 jaar. Zij is overleden en begraven in Heerlen (Nederland) 

Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.  
 
Website: https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde 

Covoorzitters: Christine Bruynooghe - tel. 058 51 93 34 - bruynooghe.christine@gmail.com  

 Luc Buelens - tel. 058 52 32 93 - luc.buelens@telenet.be 

https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
mailto:luc.buelens@telenet.be
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Nieuws van de wandelaars - deelname aan de wandelzoektocht Koksijde. 

 

Wandelen is gezond! Combineer je dit met een zoektocht, dan wordt het bovendien leuker. 

Natuur, cultuur en plezier in één zo bleek.  

 

Een dikke proficiat aan de speurneuzen. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is!  

                   

NIEUWS VAN DE NOORDZEEQUIZ 

 

OOSTDUINKERKE, woensdag 11 oktober 2023  

Om 14u30 in zaal Witte Burg 

 

Iedereen is van harte welkom, zowel quizliefhebbers als supporters! 

 

Deelname: € 2,00 aan de kassa te betalen.  

Info: Roger tel. 0486 35 47 72 

  

Hierbij dan de uitslag van de eerste ronde van onze NZQ 2023-2024 te Gistel van afgelopen 

donderdag 21 september. In het voorlopig eindklassement staan we op een gedeelde 4de 

plaats!  

 

1 MIDD. WESTENDE-
LOMBARDS. 

43 

2 WEST-VLAANDEREN 41 

3 VEURNE 40 

4 KOKSIJDE 38 

4 GISTEL 38 

6 OOSTDUINKERKE 36 

7 LEFFINGE 34 

7 OOSTENDE 34 

  

 

Petanquetornooi “Wisselbeker Schepen van Sport” 

in de Bolledroom – Oostduinkerke 

 

Dinsdag 17 oktober 2023 om 14u00 

 

 

Recreatief tornooi voor triplettes (3 spelers per ploeg). Wij mogen 5 triplettes inschrijven, maar 

mogelijk is er ruimte voor ‘reserve’ tripletten. Deelname is gratis. 

 

Praktische regeling voor onze petanquers: Ofwel zelf een triplette samenstellen in onderling overleg en 

de namen doorgeven aan Roger. Ofwel gewoon je naam opgeven aan Roger en die stelt dan de 

teams samen (ook in overleg).  

 

Inschrijving ten laatste dinsdag 10 oktober 2023 via e-mail claesrog@outlook.com of mondeling, 

telefonisch op het nummer 0486 35 47 72  

mailto:claesrog@outlook.com
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*da’s TOF* 

Woensdag 18 oktober 2023 om 14 uur 

 

GEGIDST bezoek lopende tentoonstelling Anna BOCH, 

een impressionistische reis. 

“Mu.ZEE” Oostende 

 

Verzamelen: om 14u aan het Museum, Romestraat 11 in Oostende 

 

   

 

 

 

 

Met werk van Vincent van Gogh, Paul Signac, Paul Gauguin en vele anderen. 

De impressionistische reis focust zich op Anna Boch als kunstenaar, filantroop, mecenas, 

melomaan én als vrouw aan het einde van de negentiende eeuw in België, dit 175 jaar na 

haar geboorte. Ze stond bekend als zeer vooruitstrevend: ze bezat een auto, reisde veel en 

vaak alleen – niet evident als vrouw in die tijd. De tentoonstelling toont haar als kunstenaar 

én als verzamelaar, met haar liefde voor muziek, architectuur en reizen. 

Een fantastische reis doorheen het impressionistische oeuvre van deze Belgische kunstenares 

aangevuld met uitzonderlijke bruiklenen van werk van Vincent van Gogh, Paul Signac, Paul 

Gauguin, Théo van Rysselberghe, Victor Horta, Maurice Denis en vele andere grote namen uit 

de kunstgeschiedenis van het einde van de 19e en begin 20e eeuw.  

 

Ook jij kunt getuige zijn van de schoonheid van deze tentoonstelling! 

 

Deelname 

€ 7,00 Gidsbeurt houders van een museumpas (identiteitskaart + museumpas 

meebrengen)  

 

€ 20,00 Gidsbeurt + inkom deelnemers zonder museumpas 

Inschrijven door overschrijving op rek.nr. BE05 4748 1867 4175  van Vlas-Koksijde en dit 

vóór woensdag 11 oktober 2023.  

Het Mu.Zee ligt op 10 min. stappen van het Marie Joséplein Oostende en op 15 min. stappen 

van het station Oostende. Opgelet indien je gebruik maakt van de kusttram, even vooraf de 

haltes checken, daar er werken zijn aan tramlijn van 04/09/23 - 09/02/24. 

Info: Janine - tel. 058 51 62 63  
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Activiteiten van onze bevriende verenigingen 

Vl@s-De Panne Adinkerke Info: Jacqueline Ballieu tel. 058 62 36 06 

20 oktober om 14u30 - Lezing: Eric De Maerteleire over “Magnesium, het vergeten mineraal”  

 

Vl@s-Oostduinkerke Info: Bockstael Freddy tel. 058 51 27 20  

11 oktober 2023 om 14u30 - Noordzeequiz in zaal Witte Burg  

 

Davidsfonds Doornpanne Info:davidsfonds@gmail.com of tel 058.51.38.65 

19 oktober: Sound of the Sea, causerie in de bibliotheek Koksijde 

 

Cultuursmakers Info: Cultuursmakers.be of Marcel Neyt tel 0473-81.99.01 

28 oktober 2023 - Smullen in de boomgaard in Vleteren 

 

Dialectgenootschap i.s.m. de SAR: 

TONEEL “ERNST & VERMAAK” do. 19 oktober 2023 in het CC Casino Koksijde 

om 15u Kaarten VVK € 24 via suzwil@skynet.be tel. 058 31 20 85 

Rubriek “LIMERICKS” cf. oproep  naar “taalspeelse leden” van Marcus. 

Ik vind het toch wel ongepast 

Dat een minister doet alsof hij plast 

Het was luchtgitaar volgens zijn vriend 

Die had wel geen BOB sleutel verdiend 

En de politiecombi was ook niet vast 

Een AA’er 

 

De intresten waren bijna tot nul procent gedaald 

Daarom de centen van het spaarboekje gehaald 

De staatsbon belooft blijkbaar volledige garantie 

Goed nieuws dus op het einde van de vakantie 

Want met mijn Arco aandelen heb ik toch gebaald 

Anoniem (*) 

(*) naam gekend bij de redactie   
 

Ze spelen met onze voeten, De Lijn 

Zeker als we in Veurne moeten zijn 

Ze willen samen met ons naar minder CO-twee 

Maar hun service valt absoluut niet mee 

En dat doet ons, senioren, toch wel pijn 

Een misnoegde reiziger (*) 

(*) deze naam is ook gekend bij de redactie 

 

DE  (ZEER)  WARME BAKKER 

 

Menigeen die nachtarbeid verrichtte zal bekend zijn met het feit dat de oogjes wat kleiner worden op 

het einde ervan en met blijde verwachting de ochtendploeg zien binnenstromen. Zo ook toen ik die 

ochtend vaststelde dat de bijna hele ploeg compleet was op één na: de chef, mijn aflosser, de 

Brusselaar Michel die pas een kwartier later arriveerde. Hij zag er wat beteuterd uit en na een paar 

verontschuldigingen voor zijn laattijdigheid vroeg hij me of ik hem nog even kon helpen in verband 

met zijn auto op het parkeerterrein. Bij een dergelijke aflossing van de wacht in de luchtverkeersleiding 

worden meestal vragen gesteld over luchtdruk, activiteiten van luchtmachtbases en meteorologische 

omstandigheden. Niets daarvan bij Michel. Hij vroeg me of ik nog even met hem naar zijn auto kon 

gaan en hem te helpen met een emmer water, een spons en misschien ook nog een dweil.  

 

mailto:suzwil@skynet.be
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Zeer ongebruikelijk, om niet te zeggen bizar natuurlijk en omdat ik merkte dat hij een kleine rode 

bloeduitspatting tussen zijn haar vertoonde vroeg ik hem of hij een ongeval had gehad. 

”Ja en neen, Markus”, was zijn antwoord. Ik liet het er maar bij want ik zag dat de oorzaak van zijn 

moeilijkheid hem zelf nogal ongemakkelijk over kwam. Op weg naar de lift vonden we in het hokje van 

de kuisvrouw het benodigde materiaal waarmee we naar het parkeerterrein togen. 

Hij hoefde me daar niet te tonen welke zijn auto was, ik zag het meteen: ruiten en koetswerk waren 

besmeurd met een brij in allerlei kleuren gaande van zuiver wit, wit met bruine strepen, roze, 

chocolade, pistache en varianten daarvan. Eens dichterbij zag ik ook nog restanten van ananas, 

banaan, aardbeien en abrikozen. 

“Michel”, zo zei ik, “wat is hier in ‘s hemelsnaam gebeurd? Waar ben je nu tegen gereden?” 

“Ik ben nergens tegen gereden Markus, maar wel bijna...” 

“Bijna ??, maar al dat gebak dan?” Hij slikte een paar keer en begreep dat hij enige uitleg mijnentwege 

wel verplicht was indien ik hem ter hulp wou komen. 

“Het zit zo: ik was vrij laat vertrokken uit Brussel, was daardoor een beetje gehaast en reed nog nogal 

vlug door de straten waarbij ik een voorrang van rechts negeerde. Zo vroeg in de ochtend verwacht 

men geen verkeer op zondag. En komt daar nu juist een bestelwagen van rechts uitgereden. Ik klap de 

remmen toe en de bestuurder van de bestelwagen idem. Resultaat, géén botsing, maar wel bijna. We 

stonden op enkele centimeters van mekaar stil.” 

“Maar hoe kom je nu aan die smurrie?” 

“Wel, die bestelwagen was van een bakker die allerlei taarten en gebakjes wou leveren aan zijn klanten 

en door het hevige remmen is daar alles naar voor gevlogen en blijkbaar overal tegenaan gebotst 

zodat het niet voor consumptie vatbaar was, althans niet wat de presentatie betreft.” 

“Je bedoelt, al zijn koopwaar was naar de Filistijnen?” 

“Naar wie?” 

“De Filistijnen”. 

“Wie zijn de Filistijnen ????” 

“Mesopotamiërs, tiende eeuw voor Christus, in conflict met de Israëlieten onder Saul. David volgde 

hem op en kreeg het aan de stok met Goliath terwijl...” 

“Markus! Heb jij gedronken misschien? Het gaat hier over een ernstige zaak! Bezie mijn auto! En zit 

daar niet te lullen over Menapiërs.” 

“Dronken? Maar ik ben helemaal niet lazarus, Michel, ik wou alleen maar antwoorden op je vraag.” 

“Lazarus??? Wie verdomme is Lazarus???” 

Ik begreep dat het weinig zin had om ook nog eens de etymologie van het verhaal van Lazarus uit de 

doeken te doen. Michel had blijkbaar geen kennis van het Oude noch het Nieuwe Testament. Daarom 

schakelde ik weer over naar de praktijk. 

“Na die bijna-botsing Michel, hoe verliep het dan verder?” 

“Wel, hij is uit zijn bestelwagen gestapt en ik draaide mijn venstertje omlaag om mijn 

verontschuldigingen aan te bieden maar alvorens ik iets kon zeggen kreeg ik een taart in mijn gezicht. 

Toen ben ik maar braaf blijven zitten want de man zag er nogal kwaadaardig uit en was een kop groter 

dan ik.” 

“Dus niet zozeer een warme bakker maar eerder een heetgebakerde?”, poogde ik geestig te zijn. 

“Hang de flauwe niet uit Markus.  Ik poogde weg te rijden maar ondertussen had hij al zijn patisserie 

uit de bestelwagen gehaald en te pletter geslagen op mijn voorruit en koetswerk. Ik zag geen steek 

meer voor mijn ogen en het gebruik van de ruitenwissers resulteerde in een soort ondoordringbare 

mist. Pas nadat hij vertrok en na intensief gebruik van mijn ruitenwissers ben ik tot hier geraakt. 

Met water spons en dweil hebben we zijn wagen rijklaar gemaakt waarna ik huiswaarts toog. Met de 

emmer in de hand zag ik hem naar boven trekken terwijl ik hem nog nariep: “Michel, er zit nog een 

kriekje in je haar!!!”.         

 

Markus 


