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Beste leden,  

 

Het bestuur heet alle nieuwe leden van harte welkom en dankt bij voorbaat ook de andere leden voor 

het hernieuwen van hun lidmaatschap. 

 

Wie graag vrienden maakt en interesse heeft voor goede voordrachten, wie houdt van cultuur en 

uitstappen, zin heeft in een ontspannende praat- of hobbynamiddag is bij ons op het juiste adres. Er 

zijn vast nog heel wat 60-plussers die op zoek zijn naar leuk sociaal contact. Ken jij zo iemand? 

Breng hem/haar mee naar onze activiteiten. 

‘Leden werven leden: vaar mee met Vl@s in 2022’ 

 

    Wij voelen ons door het coronajaar bekocht 

    Ondanks dit, moet ik opnieuw op bedeltocht 

    Wij zien uw lidgeld dus graag komen 

    En steunen de activiteiten waarvan we dromen 

    Zo blijven jullie hopelijk aan Vl@s verknocht! 

     

    Uw penningmeester. 

 

• iedereen die nieuw lid wordt van Vl@s vanaf 1 juli 2021, blijft lid tot 31 december 2022 

(echt nieuwe leden, geen mensen die ooit al eerder lid waren of mensen die er na het 

coronajaar 2020 even tussenuit glipten); 

 

Onder deze nieuwe leden en de personen die ze aanbrachten, zal een reis verloot worden. 

De namen van de nieuwe leden en hun aanbrengers gaan in een pot en hieruit wordt op 

16 januari 2022 de winnaar getrokken van een riviercruise van Reizen Lauwers. 

o Strauss riviercruise voor twee personen in Nederland in maart 2022 

o Vier dagen volpension (drank niet inbegrepen) 

o Een optreden van Guy Cosemans (artiestennaam Guy Neve) met muziek van Strauss 

• de actie loopt nog tot en met 31 december 2021. 

 

Het lidgeld “Vl@s 2022” blijft ongewijzigd en het af te dragen deel aan Vl@s-nationaal blijft 

onveranderd. 
Individueel lidmaatschap : € 20 

Gezinslidmaatschap : € 35 (ongeacht het aantal gezinsleden, doch wonend op hetzelfde adres). 

Gastlid : 12 €  - voor een bijkomend gastgezinslid  8 €  (gastleden zijn mensen die ergens lid zijn 

van Vl@s maar ook willen genieten van de voordelen die de leden van Vl@s-Koksijde genieten).  

 

Te betalen op rekening BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde met de vermelding “lidgeld 2022 +  

namen van de leden”. 

 

 

Voorzitter: Janine Jacquemyn  tel. 058 51 62 23   janinejacquemyn@hotmail.be 
Secretaris: Christine Bruynooghe  tel. 058 51 93 34   bruynooghe.christine@gmail.com  

https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde 

mailto:janinejacquemyn@hotmail.be
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde
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NIEUWS UIT ONZE AFDELING 

 
Het doet ons ontzettend veel genoegen om te kunnen mededelen dat er vanaf 1 oktober 2021 geen 

beperkingen meer zijn m.b.t. de organisatie van activiteiten of vergaderingen in groepsverband, in het 

bijzonder georganiseerd door een vereniging.  

 

Als algemene regel geldt echter nog steeds: wie zich ziek voelt, blijft thuis. Wij zorgen voor de nodige 

veiligheidsmaatregelen bij de binnenactiviteiten in de Bolledroom en in de Kerkepannezaal.  

 

Dit staat op ons programma voor oktober - november 

Vrijdag 1 oktober  “Hommage à Brel” door Filip Jordens en muzikanten in CC CasinoKoksijde 

Woensdag 6 oktober  Causerie “Hoe maak ik mijn stamboom op?” - Joeri Stekelorum 

Donderdag 21 oktober Toneel dialectgenootschap i.s.m. SAR - “Weekendje Bouillon” 

Woensdag 27 oktober *da’s TOF* - Gegidste “Erfgoedwandeling Veurne” met als afsluiter  

    pannenkoeken smullen in De Loft, Veurne 

Vrijdag 12 november  Herdenking overledenen – broodjesmaaltijd – voorstelling reis 2022 

Zaterdag 13 november Vlaams familiefeest i.s.m. VVB 

Vrijdag 26 november  Noordzeequiz in de Kerkepannezaal Koksijde 

 

Vooruitblik naar ons programma voor december 

Woensdag 1 december Causerie “De Baltische Staten” – J.-P. Demarsin & M. Opsomer 

Woensdag 8 december Noordzeequiz in Oostende 

Vrijdag 10 december  Seniorenfeest in restaurant De Normandie 

Zaterdag 11 december Musical Daens 

Dinsdag 21 december *da’s TOF* - daguitstap Brugge 

 

Ter herinnering voor wie al tickets had… Eindelijk is het zover!  

“Hommage à Brel” door Filip Jordens en zijn muzikanten 

vrijdag 1 oktober - in het CC Casino-Koksijde 

  

CAUSERIE “Hoe maak ik mijn stamboom op?” 

door Joeri Stekelorum 

 

woensdag 6 oktober 2021 - 14u30 - Kerkepannezaal 

 

De spreker maakt de geïnteresseerden wegwijs in hoe een stamboom wordt opgemaakt. Reeds meer 

dan 25 jaar doet hij zelf opzoekingen over zijn eigen en aanverwante families. 

Hij maakte de evolutie mee naar het digitale tijdperk, waar via internet diverse bronnen beschikbaar 

zijn. Dat het internet niet altijd betrouwbaar is en een gedegen eigen onderzoek in de archieven nodig 

is, komt in de uiteenzetting ook aan bod. 

 

In de voordracht word je, aan de hand van tips uit de praktijk, zelf op weg gezet om op een 

eenvoudige wijze je voorouders op te zoeken tot in de 18de eeuw. Er wordt aandacht besteed aan de 

diverse bronnen en aan de manier om de gegevens voor te stellen. 

 

Toegang: € 5,00 (1 consumptie inbegrepen) 

Info: Luc Vanden Berghe – tel. 058 62 34 53 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Toneelvoorstelling ‘WEEKENDJE BOUILLON’ 
georganiseerd door het Dialectgenootschap Bachten de Kuupe i.s.m. SAR Koksijde,  

 De voorstelling van donderdag 15 oktober 2020 werd verplaatst naar 

donderdag 21 oktober 2021 om 15u 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Twee bevriende koppels zijn toe aan wat rust en verpozing. Ze huren een huisje in de buurt van 

Bouillon om daar een weekendje lekker ontspannen door te brengen, zonder kinderen, zonder drukte, 

zonder stress. Er komt echter onverwacht een onbekende man aankloppen die lijkt te zijn verdwaald. 

Een situatiekomedie pur-sang met heerlijke personages, onverwachte wendingen en hilarische 

toestanden. En dat alles in ons sappig West-Vlaams! 

 

‘Weekendje Bouillon’ is een productie van Het Prethuis en van de hand van Jeroen Maes.  

De cast bestaat uit: Katrien Vandendries, Wim Stevens, Peter Bulckaen, Bianca Vanhaverbeke en 

Jeroen Maes. 

Inkomprijs voor de seniorenmatinee - voorstelling om 15u - bedraagt € 18.  

Kaarten kunnen ENKEL besteld worden via Suzy Feys  -  058 31 20 85  -  suzwil@skynet.be 

 

 
UITSTAP met *da’s TOF* 

GEGIDSTE ERFGOEDWANDELING door het “HISTORISCH VEURNE” 

woensdag 27 oktober 2021 om 14u 
 

  
Als afsluiter gaan we pannenkoeken smullen in De Loft. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
Met een gids ontdekken we het “Historisch Veurne”. Via gezellige straten en steegjes passeren we heel 

wat historische gebouwen zoals de Sint-Niklaaskerk en het Belfort. Naast erfgoed lopen we ook door 

het Vaubanpark, het Sint-Walburgapark en langs de Jachthaven van Veurne, dit alles met de juiste 

verhalen... Als afsluiter kunnen we, bij een gezellige babbel, genieten van pannenkoeken met 

koffie/thee. 

 

Verzamelen/vertrek (carpooling) om 13u30 parking O.L.V.-ter Duinenkerk – Koksijde-Bad 

Inschrijven voor deelname (gids en koffie/thee + pannenkoeken inbegrepen) door overschrijving vóór 

vrijdag 22 oktober 2021 van € 11 op rekening BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde met de 

vermelding “VEURNE + naam”. 

Info:  Janine - janinejacquemyn@hotmail.com – tel. 058 51 62 23 

 Christine – bruynooghe.christine@gmail.com – tel. 058 51 93 34 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

  

http://www.dialectbachtendekupe.be/index-nl.aspx
mailto:suzwil@skynet.be
mailto:janinejacquemyn@hotmail.com
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
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Creativiteit ten top bij één van onze leden. 

 
De dertiende editie van Cabin Art vond dit jaar plaats van 22 mei  t.e.m. 12 september 2021. 

Het thema van de openluchttentoonstelling was “Souvenir” al dan niet geïnspireerd op het werk 

“Driftwood Line” van Richard Long. 

 

Nog even nagenieten van het werk van PIM CATRY, lid van onze vereniging, die dit jaar 

opnieuw deelnam aan Cabin Art met volgend werk “DNA, troef vol herinneringen” 

 

 
Proficiat Pim! 

 
 
Rubriek “LIMERICKS” cf. oproep  naar “taalspeelse leden” van Marcus.
 

 Een poging tot Limerick van een penningmeester 

 

Een Vl@sser uit Koksijde 

Die iedereen benijdde 

Neemt deel aan elke activiteit 

En heeft daarvan geen spijt 

Maar had graag meer leden aan zijn zijde. 

  

 Of dit verhaal echt gebeurd is laat ik in het midden…. 

 

Een wulpse dame uit Baaltje 

Die vertelde mij een verhaaltje 

Na teveel glaasjes gin 

Trapte ik  er met beide voeten in 

Hopelijk krijgt dit geen staartje 

 

 "onbekende Vl@s-meester"  

 

De Panne claimt het grootste strand 

Maar in de politiek is er wat aan de hand 

Het nieuwe decreet zorgt voor ruzie in het bestuur 

Een mens wordt er gek van op den duur, 

De volgende verkiezingen is het weer trammelant 
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I N   Z E E    M E T   D E    V O O R Z I T T E R 

 

 

Vooraf misschien dit: het woordje “zee” dient men niet te letterlijk te nemen want het betreft hier 

slechts een meer. In Duitsland. Duitsers hebben namelijk de onhebbelijke gewoonte om een meer als 

See te bestempelen en omgekeerd een zee als Meer.  

Het gaat hier over Titisee, een gletsjermeer in het Zwarte Woud dat haar naam verleent aan het 

bijhorend stadje dat dan weer het wereldcentrum is van de koekoeksklokken. Koekoeksklokken vind je 

overal in het Zwarte Woud maar in Titisee kan je er niet naast kijken. Ik ben verzot op die dingen: in 

alle etablissementen hangen ze met honderden langs tientallen meters lange wanden en verkrijgbaar 

in alle maten en prijsklassen. Ik zorg er dan ook voor dat ik telkens enkele minuten voor het uur in 

zo’n zaak binnen stap zodat ik getuige ben van het spektakel wanneer kort daarna de vogeltjes met z’n 

allen hun kopje uit het kastje steken en dan in koor hun gezang ten beste geven. Net voor 12u is de 

beste tijd om binnen te gaan want om twaalf uur duurt het festijn het langst. Twaalf keer na mekaar 

koekoek, koekoek. Thuis heb ik er zo geen hangen; die dingen moet je ginds aanhoren waar ze thuis 

horen. Net zoals een jachtluipaard leuk is in de steppe van de Serengeti maar minder praktisch in je 

tuin. 

Nu was ik daar dus op vakantie met onze voorzitter en de Titisee zelf is een aantrekkelijk mooi meer 

dat zich vriendelijk aanbiedt om er een boottochtje op te maken. Dat kan met een waterfiets, je weet 

wel, peddelen met de benen, maar daar had ik ooit slechte ervaringen mee opgedaan op zo’n andere 

Duitse See waarbij ik de hulp van derden heb moeten vragen om me uit dat ding weer uit te krijgen. 

Niet dus. Roeien kan ook maar daar word je verschrikkelijk moe van en ik ga niet op vakantie om aan 

dwangarbeid te doen. Overigens was ik er me van bewust dat het zinloos zou zijn geweest om aan de 

voorzitter te vragen de roeispanen even over te nemen. Zij is weliswaar overtuigd van het nut van de 

emancipatie maar vindt dat men met die zaken ook niet moet beginnen te overdrijven. Bovendien kan 

je zoiets misschien nog vragen aan een gewoon bestuurslid of aan een of andere medewerker maar 

toch niet aan een voorzitter. Protocollaire standaarden gelden ook in de scheepvaart.  

Het werd dus een elektroboot. Geruisloos gleden we over het water. Aan het stuur stond wel een 

boodschap vermeld dat je vijftig meter van de kant moest blijven; ik nam aan dat dit bedoeld was om 

mogelijke vissers langs de wal niet te storen. Na een halfuurtje bereikten we stilaan de overkant van 

het meer en ik voer wat dichter naar de wal daar ik een grote vogel, een reiger misschien, meende te 

hebben gezien in het lis. Dat was tweemaal fout. Er was geen reiger en de boot raakte de bodem en 

bewoog niet meer. Het water te laag en de wal te dicht. Kortom, in zekere zin waren we aan lager wal 

geraakt. 

“Markus”, zo sprak de voorzitter, “het enige wat je kunt doen is je broekspijpen opstropen, uitstappen 

en ons naar dieper water sleuren zodat we weer vlot raken”. Zo is ze: altijd direct de situatie goed 

inschatten en me de juiste instructies geven. Goed, mijn schoenen en sokken uit, broekspijpen tot aan 

de knie en maar overboord geklauterd. Vooraan was weliswaar een handvat maar hoe ik daar ook aan 

trok, het ding verroerde geen vin. Duwen achteraan eveneens zonder resultaat. Toen zag ik een andere 

elektroboot onze richting uit komen. Eens binnen gehoorsafstand maakte ik de opvarenden duidelijk 

wat ons probleem was; totaal overbodig natuurlijk want dat zagen ze zo ook wel. Uiteraard konden die 

onszelf niet helpen zonder zelf vast te raken in dit ondiepe water. Ik gaf hun wel de boodschap mee om 

de bootverhuurder te verwittigen na hun terugvaart. Alleen wist ik niet wanneer dit zou zijn. 

Maar dan liet de voorzitter zich weerom van haar beste zijde zien. 

“Kijk, Markus, ik zal ook uitstappen, hierdoor komt de boot wat hoger te liggen en misschien raakt hij 

dan vlugger vlot als we met z’n tweeën duwen en trekken” 
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Niet alleen was dat idee lumineus, het werkte nog ook! We sleurden de boot in dieper water tot hij 

weer dreef. Ondertussen waren onze broekspijpen weer afgezakt en stonden we tot onze heupen in het 

gletsjermeer. En hier stelde zich een bijkomend probleem: we raakten niet meer IN de boot. Als 

zestienjarigen zou dit misschien nog gelukt zijn maar vandaag…. Een ogenblik overwogen we om het 

ding weer naar het ondiepe te duwen, er daar in te klauteren en dan te wachten op hulp maar alvorens 

hieraan te beginnen kwam daar plots een kano opdagen. Een vader met z’n twee zoontjes.  

Bereidwillige mensen. Eerst hielpen ze de voorzitter tot in de kano waarna ze daar rechtop kon staan 

en zo onze elektroboot kon instappen. Met mij ging dat heel wat moeilijker. Om het kort te houden: de 

kano is net niet gekapseisd en met vereende krachten van het hele gezelschap heeft men me erin 

gegooid. Met mijn ribben gaat het vandaag al wat beter maar de bult op mijn knie is nog steeds 

zichtbaar. De bereidwillige vader en zijn zoontjes hebben, van hun kant, een verhaal dat nog jaren 

hilariteit zal verzekeren bij vrienden en kennissen. Mensch Mensch! Haben wir viel Spaß gehabt mit 

diesen zwei verrückten Belgiern!!! 

Op dat ogenblik voelde ik niet de minste pijn. Zo gelukkig dat de ellende achter de rug was. We 

zwaaiden dankbaar onze weldoeners uit, wrongen het meeste gletsjerwater uit onze kleren en startten 

de motor. De bedoeling was om nu zo snel mogelijk naar de aanlegsteiger te varen want we waren al 

behoorlijk over de tijdslimiet. Maar dat lukte niet. De boot begon constant in cirkeltjes rond te draaien 

want het roer zat geblokkeerd…. 

Wie het bijbelse boek Job heeft gelezen en heeft beseft welke beproevingen die arme man heeft 

moeten doorstaan zal zich een idee kunnen vormen van de situatie waarin wij ons bevonden. Job zelf 

zou misschien vinden dat hij, vergeleken met ons, er nog vrij goedkoop vanaf is gekomen. Om het roer 

te deblokkeren, iets waarvan ik niet zeker was of ik het zou kunnen, zou ik opnieuw over boord moeten 

gaan en gesteld dat het me lukte, dan kon ik zonder hulp er niet meer terug in.  

In de verte zag ik een andere boot naderen, groter en sneller. Met gemengde gevoelens keek ik er naar 

uit. Gemengd, omdat ik enerzijds opgelucht vermoedde dat het een reddingsboot was maar anderzijds 

omdat mij een donderpreek te wachten stond van de redder. 

Maar het viel nog mee. Hij sleepte ons tot in dieper water, deblokkeerde het roer en stuurde ons 

huiswaarts. Aangekomen wachtte hij ons op met de mededeling dat hij de voorziene onkosten van €50 

liet vallen omdat we al voldoende gestraft waren door onze natte pakken. Brave man. 

‘s Avonds merkte de voorzitter fijntjes op: “Als luchtverkeersleider kun je misschien wel hoog van de 

toren blazen over je kennis van navigatie, maar op het water….” 

Ik kon die woordspeling maar matig appreciëren en ben dan nog maar eens een kijkje gaan nemen 

tussen de koekoeksklokken. 

 

 Markus 

 
 

  

 

                    

 Redding nabij! 

 


