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Beste Vl@s-vrienden, 

 

Voor het najaar bieden we jullie weer een programma aan, met heel wat perspectieven. We hopen 

jullie dan ook talrijk te mogen verwelkomen op een van onze volgende activiteiten. 

 

Warme groeten, 

Het bestuur 

 

Ons programma voor het najaar. Meer details vinden jullie in onze maandelijkse nieuwsbrief. 

 

Donderdag 15 september 11u00 - reünie deelnemers meerdaagse reis naar de Dordogne   

Donderdag 15 september 14u00 - start kaartkampioenschap manillen  

Vrijdag 16 september  Busreis: bezoek struisvogelboerderij en museum Raveel 

Woensdag 21 september Causerie - Het andere Frankrijk door Marc Corthals  

 

Woensdag 5 oktober  *da’s TOF* Verkeersquiz 

Vrijdag 28 oktober   Herdenkingsmoment overleden leden + broodjesmaaltijd 

 

Vrijdag 25 november  Noordzeequiz in zaal Kerkepanne 

Woensdag 30 november Causerie - De bende van Bakelandt door J. Lesage 

 

Vrijdag 9 december  Seniorenfeest 

Dinsdag 20 december *da’s TOF* daguitstap Brugge 

 

Andere interessante activiteiten: 

Zaterdag 17 september  Daens de Musical - Pop-Up Theater Puurs (volzet) 

Donderdag 22 september Start Noordzeequiz in Gistel  

 

NIEUWS UIT ONZE AFDELING 
Rubriek “LIMERICKS” cf. oproep  naar “taalspeelse leden” van Marcus.

 

 

 

De zomervakantie zit er bijna op, 

Voor de horeca was het een echte top 

En ik zal het maar bekennen 

ik liet mij dagelijks met een ijsje verwennen 

maar nu komen de activiteiten bij VL@s voorop! 

 

      Het ijsboerke. 

 

 
 

Website: https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde 

Covoorzitters: Christine Bruynooghe - tel. 058 51 93 34 - bruynooghe.christine@gmail.com 

 Luc Buelens - tel. 058 52 32 93 - luc.buelens@telenet.be  

https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
mailto:luc.buelens@telenet.be
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Donderdag  15 september 2022 om 11u in zaal Kerkepanne 

 

 

 

 

 

 

Reünie van de deelnemers aan onze meerdaagse reis naar de Dordogne, 

om samen gezellig bij te praten en herinneringen op te halen aan de hand van een filmpje en foto’s. 

 

Helaas moeten wij, om organisatorische redenen, onze programmatie waarbij we de start van het 

kaartkampioenschap lieten samenvallen met “de terugblik op onze Dordognereis” aanpassen, maar 

uitstel is geen afstel. NIEUWE DATUM - 15 december 2022 
 

 

Start kaartkampioenschap manillen 

zodat de spanning er wat langer inblijft!  

Het kaartkampioenschap zal doorlopen tot 13 juni 2023, 

 

donderdag 15 september 2022 om 14u00  

in zaal Kerkepanne (deuren open om 13u30) 

 

De wekelijkse activiteiten gaan verder door. Deelname aan de activiteiten (manillen, vrij kaarten, 

breien, scrabble en petanque) € 1.00 - gratis koffie/thee. 

Bijkomende dranken worden aangeboden aan de democratische prijs van € 1,5 (frisdrank en pils) of  

€ 2,5 (andere bieren). 

 

 
Vrijdag 16 september 2022 hadden we een daguitstap gepland, met een bezoek aan een  

struisvogelboerderij en aan het museum Raveel. Deze wordt helaas afgelast wegens te weinig 

inschrijvingen om het kostenplaatje rond te krijgen. 

 

Hartelijk dank aan Aurèle voor de geleverde inspanning om alles in goede banen te leiden - ook toen 

de reis, in tijden van corona, geannuleerd moest worden. Het zag er wel een leuke uitstap uit!  

 

 

Causerie “HET ANDERE FRANKRIJK” door Marc Corthals 

 

woensdag 21 september 2022 - 14u30 

zaal Kerkepanne 

 

In elke uithoek van dit land ligt nog een overvloed aan “onvermoede, 

onverkende, ongekende” schatten. Leuke verhalen, opgediend op een bedje 

van bizarre, frivole of hilarische verhalen. Kortom: een “cassoulet” met hier en 

daar “een hoekje af”! 

 

Toegang: leden € 5,00 - niet-leden € 8,00 (1 consumptie inbegrepen) 

Info: Luc Vanden Berghe - tel. 058 62 34 53 
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*da’s TOF* 
 

WORKSHOP Veilig Verkeer - VERKEERSQUIZ 
 

woensdag 5 oktober 2022 - 14u30  
Zaal Kerkepanne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben je  al een tijdje gepensioneerd 
en de nieuwe verkeersregels nog niet bestudeerd? 

Dan kan de verkeersquiz  er zeker voor zorgen 
De veiligheid van iedereen te helpen waarborgen 

Schrijf nu vlug in, de plaatsen zijn gegeerd! 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De elektrische steps snorren ons voorbij 
Dat maakt de trage fietsers niet zo blij 

Het veiligheidsgevoel is soms helemaal weg 
En bots je erop, dan heb je dikke pech 

Ik ga dan ook liefst op tijd opzij. 
 

Als weggebruiker wordt er verondersteld dat je de verkeersregels goed kent en correct kan toepassen. 

Als voetganger, fietser en autobestuurder de verkeersregels naleven zorgt er al voor dat het verkeer 

een stukje veiliger verloopt. Zin om je kennis op te frissen? Neem dan de proef op de som aan de hand 

van een 25-tal quizvragen die nadien samen met de lesgever besproken worden. 

 

Inschrijving door overschrijving voor 30 september van € 5,00 op rek.nr. BE05 4748 1867 4175 

van Vlas-Koksijde met vermelding “naam + verkeersquiz” 

 

Max. 30 personen - volgorde van inschrijving is bepalend. 
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NOORDZEEQUIZ 
      

Kalender editie 2022 - 2023 

 

AFDELING DAG & DATUM ZAAL ADRES AANVANGSUUR 

GISTEL Donderdag  

22 september 2022 

Zomerloos Sportstraat 1  

Zomerloosstraat 

Gistel 

14:30 

OOSTDUINKERKE Woensdag  

12 oktober 2022 

Witte Burg Witte Burg 92 

Oostduinkerke 

14:30 

KOKSIJDE Vrijdag  

25 november 2022 

Kerkepanne Strandlaan 128 

Koksijde 

14:00 

OOSTENDE Woensdag  

7 december 2022 

Ten Stuyver Stuiverstraat 357 

Oostende 

14:00 

VEURNE Dinsdag  

10 januari 2023 

Zonnebloem Zuidstraat  67 Veurne 14:00 

LEFFINGE Dinsdag  

21 februari 2023 

De Zwerver Dorpsstraat 95 

Leffinge 

14:00 

NIEUWPOORT Woensdag  8 maart 

2023  

Iseland Kaai Nieuwpoort 14:30 

KOEKELARE Donderdag  

13 april 2023 

Zuudhove Ichtegemstraat 14 

Koekelare 

14:30 

MIDDELKERKE -

WESTENDE-

LOMBARSIJDE 

Donderdag  

4 mei 2023 

Stille Meers Sluisvaartstraat 17, 

Middelkerke 

14:30 

 

De eerste bijeenkomsten van de Noordzeequiz editie 2022 - 2023 gaan door in Gistel, zaal Zomerloos, 

Zomerloosstraat, op donderdag 22 september en in Oostduinkerke, zaal Witte Burg,  op 

woensdag 12 oktober telkens om 14u30. 

Iedereen welkom, zowel spelers als supporters kunnen we gebruiken om onze ploeg te versterken! 

 

Een tip voor onze quizzers: Het onderwerp/thema “actualiteit” is verplicht in elke quiz-aflevering. Dit 

kan gaan over de 5 weken voor de eigenlijke quiz (met uitsluiting van de laatste week) en is 

verschenen in minstens twee van de vier grote dagbladen (Nieuwsblad, De Standaard, De Morgen en 

Het laatste nieuws).  

 

Info: Roger tel. 058 51 03 93 

DIVERSE 
Ter info, (initiatief van de gemeente Koksijde) 

 
Vl@s-Koksijde neemt niet deel als groep maar je kan, indien gewenst, individueel deelnemen. Willen 

jullie erbij zijn? Doen! 

 

Op zaterdag 17 september 2022, fietsen we met zoveel mogelijk mensen het gloednieuwe 

fietsstratennetwerk van Koksijde in. Dat loopt van west naar oost doorheen onze gemeente. 
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Inschrijven (met maximum 5) kan via www.koksijde.be/dagvandemobiliteit 

Als je in een grote groep wil inschrijven, graag de naam van de groep en het aantal doorgeven 

via communicatie@koksijde.be 

 

Dit is het programma van 17 september: 

 

10.00 uur We starten met een officieel inhuldigingsmoment (met de fiets uiteraard!) i.a.v. de schepen 

van mobiliteit Guido Decorte aan de hoek van de Polderstraat en de Noordzeedreef. 

 

Daarna fietsen we in groep via de as van de fietsstraten: Noordzeedreef, Hannecartbos, Loze 

Vissertjespad, Piet Verhaertstraat, Witte Burg, Guldenzandstraat, Sint-Andréstraat, Van 

Maldeghemstraat, Pylyserlaan, Abdijstraat, Middenlaan, Van Buggenhoutlaan, Ranonkellaan, 

Duinenkranslaan, P. Delvauxlaan, Pannelaan, Albert Nazylaan, Tennislaan, Ter Duinenlaan. Na de Ter 

Duinenlaan wordt gefietst via de Anemonenlaan en de Vlaanderenstraat naar het gemeentehuis. 

 

11.45 uur Verwelkoming door de burgemeester op het Theaterplein. 

 

12.00 uur Receptie met hapje en geschenkje en de mogelijkheid om gratis 

je fiets te laten graveren. 

 

14.00 - 18.30 uur In de namiddag kan je deelnemen aan verschillende workshops in en rond het 

gemeentehuis. 

 

        * Fiets je schilderij 

        * Dode hoek 

        * Fietsgraveren 

        * Verkeersparcours 

        * Workshop Fiets repareren 

        * Infostand rond knelpuntberoep van fietsenmaker 

        * Ontdek de fietstassen van cultuurcentrum Casino Koksijde 

        * Buck-e 

        * Testkaravaan 

        * Retrofietsen 

 

 

De   VIP  

 

Het letterwoord VIP staat voor de Engelse afkorting  van Very Important Person. In onze taal: “een 

zeer belangrijk persoon”.  Persoon dus, zonder onderscheid van geslacht of gender, bijgevolg helemaal 

correct. De vraag die men zich hierbij kan stellen is: “ Zeer belangrijk voor wie? ” 

Laat het me zo stellen: misschien, ik hoop het althans, ben ik een VIP voor mijn vrouw of voor mijn 

broers en zuster, maar misschien al wat minder V(Very) voor mijn buren en al helemaal niet meer I 

(Important) voor de rest van de wereld. Alles hangt af van hoe men de belangrijkheid van de persoon 

in kwestie aanschouwt. Voor de meesten onder hen ben ik een gewone P (persoon). 

Niettemin toch enige bedenkingen bij die VIPs die zich deze status mogen aanmeten. 

In mijn meest fantastische dromen zie ik mezelf reeds door het leven lopen als een Minister. Een 

functie die beschouwd mag worden als behorend bij een VIP-status, met chauffeur en 

kabinetsmedewerkers om me heen. Pakweg, zoals in Nederland, Minister van Stikstof, of zoals hier, 

Staatssecretaris voor PFis, PFas en PFos. Niet dat ik daar al veel over weet maar men leert al doende. 

http://www.koksijde.be/dagvandemobiliteit
mailto:communicatie@koksijde.be
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Uiteraard zal ik uitleg en lezingen moeten geven bij allerlei instanties die niet opgezet zijn met mijn 

visie over onze toestand hier, in verband met de al dan niet aanwezigheid van PFis, PFas en PFos in 

onze contreien. Het incasseren van overrijpe tomaten en dito eieren behoort bij de risico’s van het vak.  

Bij aankomst aan de zaal waar ik mijn zienswijze wens te verdedigen, worden onze auto’s netjes op 

het parkeerterrein geloodst waarbij de bediende (P) me de vraag stelt of ik wel degelijk de VIP in 

kwestie ben. (Hij /zij dient er voor te zorgen dat mijn bagage terecht komt in de voor mij voorziene 

ministeriële suite, vandaar de vraag).  Dit is de meest moeilijke vraag. Zeer zeker ben ik wel op de 

hoogte van mijn status, maar hoe antwoord je op dergelijke vraag? Zeg ik “ja” tegen het povere “P”-

tje, dan geef ik toe dat ik me van mijn status bewust ben en word ik direct, in zijn/haar ogen, 

beschouwd als een “dikkenek” .  Logisch, want wie zichzelf als een Zeer Belangrijk Persoon aanmeldt, 

kan niet verdacht worden van enige bescheidenheid.  Zeg ik “neen”, dan ben ik een leugenaar met als 

gevolg dat de bediende mijn spullen in de verkeerde suite deponeert, wat hem later gegarandeerd een 

fikse uitbrander oplevert. Altijd een moeilijke situatie. 

Maar gelukkig ben ik nooit Minister geweest en de kans dat ik het ooit word is verwaarloosbaar.  Wat 

niet wegneemt dat ik me ooit een dergelijke status heb aangemeten, of beter gezegd: aangekocht. 

Ooit woonde ik een openluchtconcert bij aan een kasteel in mijn vroegere omgeving. Music for the 

Royal Fireworks van Handel. Barokke muziek om vuurwerk te begeleiden. Overigens een schitterend 

werk, hier gebracht in de perfecte omgeving en waarbij de orkestleden uitgedost waren in 18de-

eeuwse klederdracht. Men kon een gewoon kaartje kopen maar er waren ook plaatsen voorzien op de 

VIP-tribune en dat laatste had ik me aangeschaft. Bij dergelijke voorstellingen vind ik het namelijk 

belangrijk dat het wat rustig om me heen blijft en dat ik het gebeuren behoorlijk kan volgen. 

Wat me bij aankomst het eerst opviel was de grootte van die VIP-tribune. Ze nam zo wat de helft van 

het park in. En ze was al flink bevolkt toen ik mijn plaats innam en een kwartiertje later, al helemaal. 

Wanneer men een beeld toont van een plenaire vergadering in het Parlement, dan zie je wel honderd 

VIPs op een hoop. Maar dit is toch slechts klein bier  vergeleken bij de situatie aan het kasteel. 

Akkoord, in het Chinese Parlement heb ik er nóg meer bij mekaar gezien maar het ging toch al een 

beetje die richting uit. Eerlijk gezegd, ik had nooit beseft dat er zo veel van die exemplaren in mijn 

streek woonden. En velen van hen hadden dan ook nog eens hun partner bij en sommigen zelfs hun 

kleuters. Die laatsten geven meer om muziek van K3 dan van deze van Händel en gaven daar soms 

ongepast blijk van door een luidoppe  vraagstelling in de zin van: “Is ’t hier bijna gedaan?” of “Gaat 

dat spul hier nog lang duren?” 

Nu, dat begeleidend vuurwerk wordt pas aangestoken wanneer het werk naar de finale gaat. Maar dat 

gebeurde niet want op het ogenblik dat de eerste pijlen de lucht zouden moeten invliegen, brak daar 

een kanjer van een onweer los. Dit lijkt ook wel op toepasselijk vuurwerk maar de synchronisatie met 

het orkest is uiteraard van zeer bedenkelijke kwaliteit. 

Bovendien begon het te stortregenen wat nefast is voor de ontsteking van projectielen. Iedereen sloeg 

op de vlucht. Nooit zag ik zo veel VIPs gelijktijdig hun biezen pakken en holderdebolder naar hun 

auto’s rennen. En zoals altijd in hoge nood, wordt er niet meer omgezien naar klassenverschillen. Men 

kon dit al merken ten tijde van de ramp met de Titanic, ook al deed het orkest aldaar zijn uiterste best. 

Hier zag ik net hetzelfde:  de houders van de gewone kaartjes stormden gezamenlijk tussen de betere  

VIP-tribunisten en niemand stoorde zich er aan. Zelf bleef ik nog even zitten, niet zozeer uit 

koelbloedigheid maar wel uit het feit dat ik toch al drijfnat was en niet natter meer kon worden. Wat 

dichter bij het podium zag ik het silhouet van een man die voorovergebogen stond en blijkbaar aan het 

snikken was. Het was de man die het hele vuurwerkspektakel had voorbereid en die het boeltje aan de 

gang zou gehouden hebben. Alles om zeep! Ik stapte tot bij hem en zei: “Meneer, ik begrijp uw 

verdriet. Zonder dit onweer zou u de meest belangrijke persoon zijn geweest van deze voorstelling. De 

enige echte VIP.”  

Een magere troost weliswaar maar hij bedankte me met een flauwe glimlach. Ooit liet Einstein 

optekenen: “Alles is relatief”. Had die kerel gelijk zeg! 

      Markus 


