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Beste Vl@s-vrienden, 

 

Ook wij herleven na de coronacrisis! We hebben er zin in om weer te beginnen, om jullie terug te zien 

en samen te genieten van cultuur, onze babbels en uitstappen, weliswaar met de nodige 

voorzichtigheid.  

 

Graag geven we nog eens de te respecteren regelgeving mee: 

  

 * Ontsmet je handen. Er is handgel aanwezig.  

 * De zaal is opgebouwd met tafels per 8 personen.  

 * Zich verplaatsen moet met mondmasker.  

 * Als men plaats neemt aan tafel mag het mondmasker af. 

 * Er is bediening aan tafel met mondmasker.  

 * Men respecteert de huidige afstandsregel van 1,5 m. 

 

We zijn ervan overtuigd dat we jullie op die manier zo veilig en aangenaam mogelijk kunnen 

ontvangen. Tot gauw! 

 

Warme groeten van het bestuur. 

 

Dit staat op ons programma voor augustus, september  

Vrijdag 27 augustus  *da’s TOF* - Minigolf in Oostduinkerke 

Woensdag 15 september Blij weerzien – Opening seizoen met voorstelling herfstprogramma -  

    Viering van de jubilarissen 

Donderdag 16 september Start kaartkampioenschappen manillen 

Woensdag 22 september  Leesclub – info Paula Thys tel. 058 51 71 26 of paulathijs@live.be 

 

Vooruitblik naar ons programma voor de volgende maanden 

Vrijdag 1 oktober  “Hommage à Brel” door Filip Jordens en muzikanten in CC CasinoKoksijde 

Woensdag 6 oktober  Causerie “Hoe maak ik mijn stamboom op?” - Joeri Stekelorum 

Donderdag 21 oktober Toneel dialectgenootschap i.s.m. SAR - “Weekendje Bouillon” 

Woensdag 27 oktober *da’s TOF* - Gegidste “Erfgoedwandeling Veurne” met als afsluiter  

    pannenkoeken smullen in De Loft, Veurne 

 

Vrijdag 12 november  Herdenking overledenen – broodjesmaaltijd – voorstelling reis 2022 

Zaterdag 13 november Vlaams familiefeest i.s.m. VVB 

Vrijdag 26 november  Noordzeequiz in de Kerkepannezaal Koksijde 

 

Woensdag 1 december Causerie “De Baltische Staten” – J.-P. Demarsin & M. Opsomer 

Woensdag 8 december Noordzeequiz in Oostende 

Vrijdag 10 december  Seniorenfeest in restaurant De Normandie 

Dinsdag 21 december *da’s TOF* - daguitstap Antwerpen 

 

Meer details tijdens de voorstelling van ons herfstprogramma op 15 september en via onze 

maandelijkse nieuwsbrief.  

Voorzitter  Janine Jacquemyn  058 51 62 23   janinejacquemyn@hotmail.be 

Secretaris  Christine Bruynooghe  058 51 93 34  bruynooghe.christine@gmail.com  
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Na de succesvolle heropstart van de petanque op dinsdag in de Bolledroom en op donderdag aan de 

Kerkepannezaal en van de fietsers op maandag, hervatten we nu ook de wekelijkse wandelingen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf donderdag 26 augustus met “De Stappers” 

Elke donderdag staat Greta aan de tramhalte paraat voor haar “Stappers”, die elke week tussen de 10 

à 15 km afstappen in en rond Koksijde, De Panne, Nieuwpoort, … 

Halverwege de middag plannen ze een tussenstop in een cafetaria of op een terrasje en kan iedereen 

er genieten van een drankje met iets lekkers bij, om dan weer met volle moed verder te wandelen. 

 

Verzameling om 14.00 uur aan de tramhalte in Koksijde-Bad. 

Info voor het wandelen met “De Stappers”: Greta - tel. 0468 10 06 53. 

 

Vanaf maandag 30 augustus met “De Genieters” 

Elke maandag, als het weer het toelaat, vertrekken Roos en Alfonsine met een groepje al even 

enthousiaste wandelaars rond hen…, voor een rustige wandeling in onze streek. Koksijde, 

Oostduinkerke, De Panne, Westende, Nieuwpoort worden verkend, soms met wat hulp van de tram als 

de bestemming iets té ver ligt. 

Een gezellige rustpauze met een drankje en een leuke babbel maken de namiddag compleet.  

 

Verzameling om 14.00 uur aan de tramhalte in Koksijde-Bad. 

Info: Roos - tel. 058 62 44 64, Alfonsine - tel. 058 62 31 27 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Naar jaarlijkse traditie staat er weer een ontspannend partijtje minigolf op het programma.  

Dit jaar hebben we gekozen voor de minigolfbaan in Oostduinkerke met maar liefst 18 holes. 

Ook niet-golfers en kleinkinderen zijn welkom. 

*da’s TOF* MINIGOLF 

vrijdag 27 augustus om 14.00 uur 

  

We verzamelen aan de 

TC Tip-Top, Leopold II Laan 112, 

8670 Oostduinkerke  

 

Inschrijven voor deelname door overschrijving vóór maandag 23 augustus van € 4,00 per speler, 

op rekening BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde met de vermelding “minigolf + naam”. 

 

Info: Dorine – tel. 058 62 40 60 – dorine.debal3@gmail.com 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

mailto:dorine.debal3@gmail.com
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BLIJ WEERZIEN – OPENING SEIZOEN/Voorstelling herfstprogramma 

woensdag 15 september om 14.00 uur 

Kerkepannezaal, St. Idesbald 

  Programma 

* Verwelkoming door de voorzitter en toost. 

* Voorstel van het herfstprogramma. 

* Viering van de jubilarissen. 

* Desserten buffet 

       chocolademousse, tiramisu, crème brulée, panna cotta, 

       vers fruit, 2 soorten minitaartjes, pastel(Portugees gebakje), 

       hoeveroomijs 

* Initiatie gezelschapsspelen / tijd voor een gezellige babbel. 

 

Gelieve in te schrijven door overschijving van € 5,00 (leden en gastleden) of € 15,00 voor niet-

leden – op rekening BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde met de vermelding “Blij weerzien + 

naam” en dit vóór woensdag 8 september. 

Info: Janine – tel. 058 51 62 23 – janinejacquemyn@hotmail.be 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Start KAARTKAMPIOENSCHAPPEN - MANILLEN 

Donderdag 16 september om 14:30 uur 

Kerkepannezaal, Sint-Idesbald 

Deuren open om 13.30 uur 

Info: Luc Buelens – tel. 058 52 32 93 

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 Hommage à BREL door Filip Jordens & zijn muzikanten  

    vrijdag 1 oktober 2021 om 20u  
     in het CC Casino Koksijde 
Aangekochte tickets blijven geldig.  

Toegang: in voorverkoop € 25, aan de deur € 30.  

TICKETS en INFO: Christine, tel. 0484 39 95 35  - Dorine, tel. 058 62 40 60  

of tel. 058 53 29 99 tijdens openingsuren CC KOKSIJDE, of online 

www.casinokoksijde.be  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

         Beste Vl@s-reisgenootjes, 

Ondanks dat alles tot in de puntjes was voorbereid voor onze Vl@s-reis naar 

de Dordogne, is deze reis noch in 2020 noch in 2021 kunnen doorgaan. De 

reden is jullie duidelijk wel bekend! Toch blijven we uitkijken naar een 

gezamenlijke busreis “Dordogne” die nu gepland staat van 12 juni 2022 

tot 18 juni 2022. Meer details hieromtrent op vrijdag 12 november. 

Hou jullie inmiddels vooral gezond en geniet van een heerlijke zomer. 

Info: Hilde – tel. 058 52 32 93 

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

MUSICAL DAENS - Door covid-19 kon de musical niet doorgaan in 2020. Tot op heden hebben we 

nog altijd geen nieuwe datum ontvangen van de organisatoren (Vl@s-nationaal).  

De kaarten die jullie kochten, blijven uiteraard geldig. 

mailto:janinejacquemyn@hotmail.be
http://www.casinokoksijde.be/
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Creativiteit ten top bij één van onze leden.  

 

Wat heeft Jozef Vandenberghe gedaan tijdens corona?  Juist, hij heeft een nieuwe maquette 

gemaakt doch nu niet met een treintje, maar van het Jommekeshuis (huis Nys-Vermoote).   

Er kwam wel heel wat zoekwerk, meten en passen aan te pas om de juiste verhoudingen te vinden 

maar het resultaat is ronduit schitterend. Proficiat Jozef! 

 

Bij ons eerste contact was “het project” nog niet volledig af, want er ontbrak nog een grasperk rond 

het huis en ook het toiletkotje had nog geen pannen en was nog niet geschilderd. Hij vertelde dat hij 

voor het huisje zelf reeds 1730 pannen gemaakte had van bamboe BBQ-spiezen,  deze één voor één 

op het dak plakte en alles schilderde. Er kwam geen nagel aan te pas, alles is gelijmd! 

 

“Geen enkele deur of venster kan open want, Jommeke zat ook in zijn kot net zoals ik” zei Jozef…  
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Oproep aan “taalspeelse” leden 
Hieronder een limerickje van eigen fabricaat als voorbeeld. Wie graag ook eens zoiets in mekaar 

knutselt, kan dit altijd aan mij kwijt, liefst via onderstaande e-post. Indien we er enkele leuke bij 

mekaar krijgen, dan publiceren we deze in een van de volgende nieuwsbrieven. 

 

TRIDENTIJNSE  MIS 
 

Een misdienaar uit IJsselstein 

verving de miswijn door azijn. 

Toen de pater dronk 

vloekte hij terstond ; 

gelukkig wel in het Latijn.  

 
Markus 

figaretto@belgacom.net 

 

Wat is een limerick nou precies? 

In de eerste regel wordt (meestal) een persoon of dier geïntroduceerd met een plaatsnaam. 

 De regels 1, 2 en 5 rijmen met elkaar en er is een ander rijm tussen de kortere regels 3 en 4 

(rijmschema: a a b b a). 

Voorts heeft een limerick vaak een wat dubbelzinnige inhoud, of kan zelfs zeer grof zijn. 

De laatste regel is een soort pointe of uitsmijter. 

Limericks zijn gewoon prachtig, in 5 regeltjes zet je een gedachte neer. 

 

Hoe maak je nu een limerick : 

een limerick bestaat dus steeds uit 5 regels 

de eerste regel eindigt steeds op bv. een plaats, stad of land 

de tweede regel rijmt op de eerste en vertelt wat over iets of iemand 

de derde en vierde regel rijmen op elkaar 

en de vijfde regel rijmt weer op de eerste twee. 

 

 

 

VOORTSCHRIJDEND  INZICHT 

 

 

Soms kom ik tot de onthutsende vaststelling dat ik bepaalde denkbeelden lange tijd verkeerd 

interpreteerde. Een voorbeeld: lang geleden toen ik nog op den buiten woonde, had ik me een paar 

kippen aangeschaft. Voor de verse eieren. Maar de ene kip was al wat productiever dan de andere wat 

deze materie betreft. De ene legde dagelijks een ei, de andere sloeg al eens een paar dagen over. 

Kortweg, ik noemde ze ongelijke leggers. Maar onlangs en tot mijn verbazing hoorde ik via het 

sportnieuws dat onze turnkampioene, Nina Derwael, ook iets had gepresteerd met ongelijke leggers; ja 

daar zelfs een gouden medaille mee had behaald. In eerste instantie begreep ik het verband niet goed 

tussen de prestatie van de jongedame en mijn kippen doch na enig kijkwerk op de televisie werd alles 

me duidelijk. Dit noemt men voortschrijdend inzicht. 

Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat ik te weinig televisie kijk. Ik raak achterop. 

Ondertussen doe ik daar wat aan. Ik had vernomen dat onze nationale VRT niet alleen luchtige en 

populaire programma’s uitzendt maar ook informatieve en culturele onderwerpen aansnijdt. Hiervoor 

echter moet men naar Canvas. Van deze zender wordt verondersteld dat hij bedoeld is voor de 

meerwaardezoeker. Het wordt niet nadrukkelijk gezegd maar eigenlijk bedoelen ze de intellectueel. Om 

die status te bereiken zou ik natuurlijk heel wat tijd nodig hebben maar niettemin begon ik, zij het met 

de nodige schroom, naar Canvas te kijken opdat mijn inzichten in de moderne wereldbeelden in de 

juiste richting zouden voortschrijden. 

 

mailto:figaretto@belgacom.net
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Dit heeft me al veel bijgebracht. Onder meer over het klimaat. Regelmatig verschijnen interviews met 

wetenschappers of politici die me er attent op maken dat ik verkeerd bezig ben door met mijn auto te 

rijden omdat hij niet elektrisch is. Of omdat ik al eens een biefstuk eet want runderen produceren 

teveel schadelijke methaangassen bij hun uitlaat. EU-vice president Frans Timmermans maakte me dit 

alles duidelijk vorige week tijdens zijn uiteenzetting over de “Green Deal” van deze Unie. Ik ben ten 

dode opgeschreven, en met mij alle Europeanen, indien ik niet doe wat hij zegt: leef niet langer zoals 

je gewoon bent, maar hou je een beetje in. Je adem om te beginnen bijvoorbeeld. Kwestie van minder 

CO² uit te stoten. En gooi die benzinewagen weg en koop een elektrische. Wij verschepen die oude dan 

wel ergens naar Afrika waar ze nog lang dienst zullen doen. Zo helpen we de mensen aldaar en wij 

produceren propere lucht. De heer Timmermans zelf geeft wel het goede voorbeeld: zijn chauffeur rijdt 

hem rond in een mooie nieuwe elektrische wagen. Ook ik denk er over na. Eerst nog wat sparen 

natuurlijk. Maar het kan nog wel even duren want met het oog op het sluiten van de kerncentrales 

blijken de elektriciteitstarieven flink omhoog te zullen schieten. 

Maar ook wat taalgebruik betreft leer ik elke dag bij. Het woordje “zwart” bijvoorbeeld is voorwerp 

geworden van oneigenlijk gebruik. Zeker in samenstellingen zoals “zwartrijden” of reizen zonder te 

betalen. Duitse vervoermaatschappijen hebben het uit hun woordenlijst gehaald omdat het 

denigrerend zou zijn voor sommige mensen. Voor welke mensen precies zeggen ze er niet bij. Ik denk 

dat dit bedoeld is voor de mijnwerkers uit hun bruin- of steenkoolmijnen die misschien al eens 

onvoldoende gewassen op de tram springen. De Nederlanders, meestal direct paraat voor die dingen, 

schrapten het woord ook en vervingen het door “regenboogrijden”. Mijn inzichten zijn nog niet in die 

mate voortgeschreden dat ik hier de zin van snap. Misschien komt het nog wel. Maar hier kunnen de 

Duitsers ideeën opdoen en zwartrijders voortaan “Regenbogenfahrer” noemen. En zwartwerkers 

(Schwarzarbeiter) worden dan “Regenbogenarbeiter”. 

Het wordt ook goed uitkijken wanneer men het over volkeren heeft. Veel gebruikelijke namen blijken 

kwetsend aan te voelen en dienen dus vervangen te worden. Indianen zijn Indigenas geworden. 

Kinderen spelen niet langer Cowboytje en Indiaantje doch Cowboytje en Indigenaatje. 

Er zijn ook geen Eskimo’s meer. Het zijn “Inuits” geworden. Dit heeft te maken met het feit dat het 

woord Eskimo “vleeseter” betekent. En in de ogen van pakweg Frans Timmermans is dit zeker een 

scheldnaam. Ik zocht even de betekenis van “Inuit” op: simpelweg “mens”. Voortaan zal ik er dus geen 

bezwaar tegen hebben dat men mij een Inuit noemt. Maar dat betekent nog niet dat ik een Eskimo ben 

natuurlijk. 

Dat zigeunersaus uit den boze is wist ik al langer; er zijn immers geen Zigeuners meer. De Roma en de 

Sinti hebben hun plaats ingenomen. 

Tijdens een opruimbeurt op zolder kreeg ik toevallig nog eens een oude fonoplaat in handen van Vico 

Torriani, getiteld “Seine Schönsten Lieder”. Ik schrok me een aap toen ik het eerste nummer las: “Du 

Schwarze Zigeuner”. Wat een rotzooi!!! Tweemaal fout in één titel: “Schwarz” en “Zigeuner”. Zeggen 

dat dit vroeger allemaal als normaal werd beschouwd! Dat waren toch beroerde tijden… 

Uiteraard heb ik me onmiddellijk van dit vieze voorwerp ontdaan. Dit is niet meer voor te lachen. 

 

Met correcte groeten, 

Markus 

 

 

 

 

 

 

                                   


