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Beste Vl@s-vrienden, 

 

De daling van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames laten vanaf 27 juni een nieuwe stap in 

het Zomerplan toe. Op het volgende overlegcomité van 16 juli wordt bekeken of er veel van de nog 

resterende beperkingen kunnen afgeschaft worden want, voor “georganiseerde” activiteiten in juli en 

augustus gelden nog steeds strikte door de overheid opgelegde maatregelen, zoals het respecteren 

van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand houden. 

Rekening houdend met het feit dat sommigen onder ons pas hun 2de prik krijgen in de maand juli, 

bieden we tijdens de zomermaanden een beperkt programma aan. 

 

Vanaf september 2021 hopen we geleidelijk aan terug naar de normaliteit te kunnen gaan zodat jullie 

weer kunnen inschrijven voor en deelnemen aan onze activiteiten zoals wandelingen, een voordracht, 

een uitstap… Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief! 

 

We kijken uit naar een blij weerzien! Draag ondertussen goed zorg voor jezelf en voor mekaar. 

Warme groeten van het bestuur. 

 

NIEUWS UIT ONZE AFDELING 

Rouwbericht 

Op 5 juni 2021 is MARIA BATTEL op 103-jarige leeftijd overleden.  

Maria was lid van onze afdeling tot 2018. Toen verhuisde ze naar een WZC 

in Zonnebeke. Als fervent kaarter was ze telkens present op donderdag in 

de Kerkepannezaal. Hierbij haar levensverhaal. 

https://begrafenissenderveaux.be/rouwbrieven/1623160107.pdf  

We bieden de familie onze oprechte deelname aan. 

 

"Vlaams Familiefeest" i.s.m. VVB Bachten de Kupe (10/07/2021 uitgesteld) 

 

Met de huidige situatie voor ogen heeft het bestuur van de VVB besloten dat het traditioneel 

“Vlaams Familiefeest” niet kan doorgaan op 11 juli, en dus ook niet op 10 juli zoals eerder 

gepland. Omdat ze de uitzonderlijke ‘Vlaamse ambiance’ van het feest niet willen laten 

verloren gaan, stellen ze voor om dat te doen op zaterdag 13 november. 

 

Voorzitter  Janine Jacquemyn 058 51 62 23   janinejacquemyn@hotmail.be 

Secretaris  Christine Bruynooghe  058 51 93 34  bruynooghe.christine@gmail.com  

https://begrafenissenderveaux.be/rouwbrieven/1623160107.pdf
mailto:janinejacquemyn@hotmail.be
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
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Wekelijkse buitenactiviteit (PETANQUE) heropstart aan de Kerkepannezaal 

De eerste petanquedag, op dinsdag 1 juni aan de Bolledroom, is vlot verlopen. 

We waren met 21. Iedereen droeg een mondmasker zoals gevraagd en er 

werd geanimeerd gebabbeld. 

Omdat het zo’n warm weer was, had Roger iedereen verwittigd dat er geen 

koffie zou zijn, en gevraagd dat ieder zijn drinken zou meebrengen. Dat was 

ook allemaal oké. 

Na de petanque kreeg Roger van vele spelers de vraag of we ook op donderdag aan de Kerkepanne, 

opnieuw zouden beginnen te spelen. Ook telefonisch werd die vraag gesteld door spelers die niet naar 

de Bolledroom komen spelen.  

Het doet deugd te merken dat bij onze leden, de honger naar ontmoeting en activiteit groot is en 

jawel… vanaf 1 juli 2021 kunnen we ook aan de Kerkepannezaal van start gaan! 

Startdatum  donderdag 01 juli 2021 

Locatie  KERKEPANNEZAAL – BUITENTERREINEN 

Duur   14.00 uur tot 17.00 uur - Tijdig aanwezig zijn!!! 

WC   Beschikbaar – poetsen achteraf 

Drank   Gratis koffie tijdens de pauze 

   Voorwaarden: bediening BUITEN – aan tafels met maximaal 4 personen -  

               tafels minimaal 1,50m van elkaar  

Petanquespel  Maximaal 25 spelers. De spelers dragen een mondmasker en trachten de afstand 

   te respecteren 

Deelname  € 1,00 

Helpers  Wij rekenen, zoals vroeger, op de solidariteit van alle spelers 

Info   Roger Claes 0486 35 47 72 of claesrog@outlook.com 

   Nieuwe spelers zijn welkom. 

 

Wekelijkse binnenactiviteiten 

LEESCLUB op vrijdag 16 juli 2021 om 14u 

Een leesclub is alvast de ideale plek voor een ontspannende en verrijkende 

babbel met ‘leesgenoten’. Je leert van elkaar, doet nieuwe ervaringen op én 

verrijkt je ‘leeswereld’. 

Op geregelde tijdstippen bespreken we het boek dat we in de voorbije weken gelezen hebben en 

kiezen tevens een nieuw boek voor de volgende periode. Interesse? Neem gerust contact op met 

Paula.  

Info: Paula Thijs tel. 058 51 71 26 of paulathijs@live.be 

 

mailto:claesrog@outlook.com
mailto:paulathijs@live.be
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Zin om samen lekker bij te kletsen onder genot van een drankje?  

 

  

 

 

donderdag 5 augustus 2021 om 14.00 uur 

  

‘ONTSPANNINGSNAMIDDAG’ in de Kerkepannezaal.  

Gezocht… speelvogels om te kaarten, rummikubben, scrabblen, triominos te spelen of te breien…  

suggesties, altijd welkom! 

 

Wij staan alvast klaar om jullie met veel enthousiasme te verwelkomen! 

 

Noteer alvast ook woensdag 15 september 2021 in je agenda! 

“BLIJ WEERZIEN” in de Kerkepannezaal  

en worden onze activiteiten voor het werkjaar 2021-2022 toegelicht. 

Meer details in onze volgende nieuwsbrief. 

 

              
 

NOORDZEEQUIZ 
Dank aan de leden die de moeite gedaan hebben om aan de online editie van de Noordzeequiz deel te 

nemen en proficiat met het behaalde resultaat. De deelnemers werden beloond met een boekenbon 

(bij een minimale deelname van 3 keer). 

Laat ons hopen dat we in het najaar opnieuw onze normale quiz kunnen opstarten. Volgende data 

werden ingepland. Meer details in onze maandelijkse nieuwsbrief. 

 

Afdeling Dag Datum 

Koksijde Vrijdag 26 november 2021 

Oostende Woensdag 8 december 2021 

Veurne Dinsdag 11 januari 2022 

Leffinge Dinsdag 15 februari 2022 

Nieuwpoort Woensdag 9 maart 2022 

Koekelare Donderdag 7 april 2022 

Middelkerke-West.-Lomb. Donderdag 5 mei 2022 
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DIVERSE 

Afscheid nemend van juni, wat is de zomerzonnewende? 

Elk jaar op 20 juni (of 21) staat de zon op het 

hoogste punt van de hemel op het noordelijk 

halfrond. Daarom vindt op die dag de langste dag 

van het jaar plaats (= zomerzonnewende) – 

tenminste voor het noordelijke halfrond- en vice 

versa, de kortste dag voor het zuidelijke halfrond. 

Dit is het officiële begin van de zomer voor het 

noordelijke halfrond en van de winter voor het 

zuidelijke  halfrond. In veel culturen werd de 

zomerzonnewende of ‘midzomer’ vaak gevierd. 

Griekenland vandaag – midzomerfeest. 

De magische “vuren van Klidonas” of “vuren van de Heliotroop”: de gewoonte. 

In Griekenland is het ritueel twee dagen opgeschoven met de vuren die op 24 juni, de dag van Sint- 

Johannes Klidonas worden aangestoken (zoals ze karakteristiek worden genoemd). In andere 

gebieden is de naam van de heilige Sint-Johannes Heliotropos. De rituele vuren worden meestal op 

kruispunten, in verschillende buurten aangestoken en elke buurt heeft als een doel het grootste vuur 

aan te steken. In deze vuren gebruiken mensen alle soorten huishoudelijke voorwerpen die zij graag 

willen weggooien; als eerste de bloemenkrans van 1 mei. Dit symboliseert de behoefte aan 

vernieuwing en regeneratie.  

Jonge mensen springen over het vuur heen en doen wensen waarvan ze hopen dat ze zullen uitkomen.  

Tegelijkertijd proberen ongehuwde meisjes door middel van magische en geheime tekens hun “riziko” 

(= geluk/lot) onthuld te krijgen. Om deze  reden wordt Ai Giannis (= Sint Johannes) van de zomer 

ook Rizikaris of Klidonas (= voorteken, teken) genoemd. De belangrijkste noodzakelijkheden zijn een 

kruik vol met “stil water” en een persoonlijk object van elk meisje. De meisjes van het dorp 

verzamelen zich in een huis. Een van hen gaat naar de bron van het dorp en vult de kruik met water. 

Dan keert ze terug naar het huis, terwijl ze onderweg zwijgt. Dat is de reden waarom het “stil water” 

wordt genoemd. Elk meisje gooit er een “rizikari” in (d.w.z. een talisman, dit kan een vrucht zijn, een 

paar juwelen, enz.). Daarna wordt de kruik met een rode doek bedekt en “wordt het verzegeld”, wat 

betekent dat hij met een touwtje dichtgebonden wordt, en de hele nacht in de open lucht, onder het 

sterrenlicht wordt achtergelaten. Er wordt gezegd dat tijdens deze avond de meisjes zullen dromen van 

de man met wie ze zullen trouwen. 

De volgende ochtend moet het meisje dat het water heeft gebracht het naar binnen brengen, vóór het 

eerste licht van de zon. ‘s Middags komen alle meisjes weer bijeen. De kruik wordt geopend en elk van 

de meisjes pakt er een talisman uit en laat het zien. In de groep is er ook altijd een oudere vrouw die 

talent heeft om spontaan kleine gedichten te maken, een soort ‘mantinades’ zoals ze dat op Kreta 

zouden noemen. Elke keer dat een talisman wordt gekozen, wordt een klein gedicht gemaakt. Er wordt 

geloofd dat deze geïmproviseerde gedichten de toekomst van het onbekende meisje voorspellen dat de 

bezitster is van de ‘rizikari‘. 
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De magische “vuren van Klidonas” of “vuren van de Heliotroop”: de symboliek. 

Vanaf het begin hadden deze ‘midzomervuren’ een zuiverend karakter. Dit is de reden waarom alle 

huishoudelijke “afval” voorwerpen erin worden gegooid. Degenen die over de vuren springen, houden 

hun wensen geheim, de verborgen gedachten van de meisjes, hun dromen en de geïmproviseerde 

gedichten bevestigen ook het occulte karakter van de vuren. Naast al het eerder genoemde zijn de 

vuren initiatievuren. Het ‘stille water’ en zijn magische eigenschappen in combinatie met de kracht van 

het vuur om de wensen uit te laten komen, zijn elementen van het inwijdingskarakter. 

Hoewel de officiële religie de ceremonies en de rituele vuren van Klidonas heeft veroordeeld, zijn ze in 

veel gebieden te vinden, zoals op Kreta en elders. Het is niet nodig om te geloven; je kunt jezelf 

gewoon toestaan om het moment te beleven. En als je over het vuur springt, vergeet dan niet om een 

wens te doen. Misschien komt het niet uit. Maar je weet maar nooit: misschien brengt Sint-Johannes 

van ‘midzomer’ je geluk.  

 

Bronvermelding: Lato, Het Griekse cultuurcentrum van Amsterdam 

 

 

 

 

S A F E    H O U S E 

 

“Zeg Alexander, wordt het nu niet stilaan tijd om op te houden met dat lolletje over Marc Van Ranst? 

Laat hem toch maar opnieuw tevoorschijn komen.” 

“Ik wou liefst nog wat even wachten hoor Frank. Nu de mensen beginnen te genieten van mijn Rijk der 

Vrijheid is hij in staat om iedereen opnieuw de daver op het lijf te jagen.” 

“Ik vind dat hij gelijk heeft; we versoepelen veel te vlug. Het zou beter zijn er nog een paar maanden 

de blok op te houden en hij is de geschikte man ervoor.” 

“Komaan Frank. Nu heb ik samen met Annelies van Binnenlandse Zaken en stafchef Michel Hofman 

heel die cinema met Jurgen Coninckx op touw gezet om Van Ranst van de televisieschermen te halen 

en de mensen slikken het nog altijd. Overigens, waar blijft Annelies, ze had hier al lang moeten zijn op 

dit kernkabinet”. 

“Volgens mij gaat de bevolking dat niet lang meer blijven slikken hoor. Ge kunt drie dagen een 

natuurgebied uitkammen in Limburg, desnoods een week maar geen maand. Iederéén weet 

ondertussen dat hij daar niet zit.” 

“Dat kan zijn Frank, maar zolang niet bekend wordt waar hij zit, zitten wij goed. Dan kunnen we Van 

Ranst blijven binnenhouden. En nu de Kalmthoutse Heide geblust is, kunnen we de operatie misschien 

naar ginder overbrengen voor een paar weken. Is weer tijd gewonnen. Ah, Michel is daar.” 

“Goede morgen premier en meneer de minister.” 

“Goede morgen Michel, over Coninckx zullen we het straks hebben, maar hoe zit het met Van Ranst? 

Hij was wel van de schermen verdwenen maar hij twitterde er nog duchtig op los. Hebt ge daar een 

oplossing voor gevonden?” 

“Inderdaad premier. Toen hij resoluut weigerde om zijn smartphone af te geven hebben we hem 

wijsgemaakt dat zijn safe house ontdekt was en hem daarvoor overgeplaatst naar een van mijn 

marineschepen, de Castor”. 
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“Maar kan hij niet twitteren vanuit dat schip?” 

“Toch wel maar we zijn met hem in volle zee gevaren waar hij buiten het bereik van alle zendmasten is 

gekomen. Vandaar.” 

“Prachtwerk Michel! Vind je ook niet Frank?” 

“Absoluut niet! Dit valt onder vrijheidsberoving met misleidende argumenten! Bovendien is de 

afwezigheid van de heer Van Ranst een gevaar voor de volksgezondheid waarvoor ik de 

verantwoordelijkheid draag. En stel dat de man nog eens zeeziek wordt?” 

“Minder erg dan Covid19 Frank. Hihi, grapje. Ah, ons Annelies is daar ook. Dag Annelies, je bent 

precies een beetje laat maar dat maak je meteen goed door je gracieuze verschijning. Prachtig jurkje. 

Van Dior?” 

“Nee, van Carlo Pignatelli, hoewel ik het liever in een ander kleurtje had gehad; zoiets in de zin van 

turquoise blauw. Ik wou dan nog even bij Delvaux binnenwippen voor een gepaste handtas. Vandaar 

dat ik wat later ben” 

“Geen probleem Annelies. Frank, Michel en ik hadden het juist over Jurgen Coninckx” 

“Over wie?” 

“Jurgen Coninkx, je weet wel, die kerel die gaan lopen is met al dat wapentuig.” 

“Ah ja, die. Kijk, die opdracht die je me gegeven hebt was er eigenlijk een voor Defensie, maar 

aangezien Ludivine er geen donder van begreep heb ik het maar naar Binnenlandse Zaken laten 

komen. Al bij al is het een zwak scenario hoor...” 

“Hoe bedoel je? Zwak? Iedereen trapt er toch in?” 

“Inderdaad, maar hoe lang nog? Het hele scenario hangt met haken en ogen aan mekaar. Eerst 

verklaren we dat hij met vier raketwerpers plus nog wat bommen en granaten is gaan lopen om dit 

alles direct achter te laten in een auto die hij ostentatief zou parkeren aan de rand van een bos waar 

dagelijks bosjes wandelaars voorbijkomen. Ongeloofwaardig en bovendien absurd. Dan maken we de 

mensen wijs dat de man niet alleen heel gevaarlijk maar ook hoogst intelligent is aangezien hij zich zo 

lang kan verborgen houden voor een internationale uitgebreide opsporingsbrigade op een beperkt stuk 

grond. Wat denkt het leger hierover Michel?” 

“Wij maken hier ook een slechte beurt nietwaar? We worden gedwongen om wekenlang een perceeltje 

uit te pluizen op zoek naar iemand waarvan we weten dat hij er niet is. De mensen moeten gaan 

denken dat wij een bende klungelaars zijn. Iet of wat boswachter had hem op zijn eentje al ingerekend 

en hem geboeid overgeleverd in het dichtstbijzijnd politiekantoor.” 

“Dat denk ik ook Michel; ik heb spijt dat ik in dit doorzichtig complot ben betrokken geraakt. En jij 

Frank?” 

“Ik ben altijd tegenstander van het snoeren van de mond van een groot man en voortreffelijk viroloog 

als Marc Van Ranst. Siegfried Bracke noemde hem zelfs De Grootviroloog. Marc wond zich enigszins op 

hierover omdat zijn legendarische bescheidenheid hem weerhield zulke titel te aanvaarden. 

“Zo scherp zou ik het niet willen stellen. Als premier is het mijn taak om de mensen mijn Rijk der 

Vrijheid te verzekeren en hiervoor is Van Ranst een niet te ontziene hinderpaal. Toegegeven, 

naderhand bekeken was er misschien een eenvoudiger middel geweest om hem uit de omloop te 

houden maar ja, de bal is nu eenmaal aan het rollen. Bon, nu is het tijd voor de persconferentie.” 

“En wat ga je vertellen, premier?” 

“Och kijk Frank. Ik zal zeggen dat Marc Van Ranst nog steeds veilig in zijn safe house zit en in verband 

met Coninckx, dat onze troepen een nieuw spoor naar hem hebben ontdekt in een achtergelaten 

rugzak met onder meer een blikje sardines waarop vingerafdrukken die door het forensisch team zullen 

onderzocht worden. Dan zijn ze weer een tijdje zoet. 

 

Markus 


