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Beste Vl@s-vrienden,  
 

Na 1 jaar Corona en lockdown blijft onze maatschappij in de ban van het coronavirus. De roep naar 

versoepelingen en het smachten naar een normaal leven wordt alsmaar groter. De weg naar de 

vrijheid loopt via de vaccinatiecampagne!. Wanneer de vaccins tijdig geleverd worden en de 

vaccinatiecentra optimaal kunnen meedraaien, dan komt dat lichtpuntje weer iets dichterbij. 

  

Laat ons dus nog even geduld opbrengen, volhouden en de regels blijven respecteren. Alleen op deze 

manier komen we erdoor en kunnen we er veilig en gezond terug invliegen.  

 

Omwille van de coronamatregelen zijn samenkomsten nog niet direct aan de orde. Wij houden jullie op 

de hoogte van zodra wij onze activiteiten kunnen heropstarten. Ondertussen blijven we echter niet 

stilzitten en hebben we weer een nieuwsbrief klaargemaakt met tal van interessante, leuke activiteiten 

en weetjes. 

 

Draag zorg voor jezelf en elkaar. 

 

Indien vragen of nood aan een babbel, geef gerust een seintje.  We zijn er voor jullie. 

Warme groeten van het bestuur. 

 

Voorzitter: 

Janine Jacquemyn -  058-51 62 23  

 

Secretaris-ledenadministratie:  

Luc Vanden Berghe -  058-62 34 53 – vlas.koksijde@outlook.be 

 

Secretaris-activiteiten en nieuwsbrief: 

Christine Bruynooghe - 058-51 93 34 -  

 

Penningmeester:   

Luc Buelens - 058-52 32 93 

 

Roger Claes – 058 51 03 93   

 

Aurèle Bekaert – 058 51 21 10 

 

Eddy Beullens – 058 51 67 49 

 

Flor Van Rie – 058 52 28 49 - nieuw mailadres: florentvanrie@gmail.com 

     - nieuw adres: Schoolstraat 5/0101 – 8670 Koksijde (ODK)  

Dorine Debal – 058 62 40 60 

 

mailto:vlas.koksijde@outlook.be
mailto:florentvanrie@gmail.com
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ZOMERTIJD 

 
Het ezelsbruggetje luidt: vóórjaar – klok vóóruit. 

 

 

Onze Vl@s-vrienden die ziek of herstellende zijn, willen we een hart onder de riem steken. 

 
 

NIEUWS UIT ONZE AFDELING 
 

Marie CAYTAN (1924 – 2021) 

Op 18 februari 2021 vond in beperkte familiekring het afscheid plaats van Marie 

CAYTAN, weduwe van Jérôme Heuzel en mama van Roland en Louisette Heuzel-

Hermans.  

We bieden de familie onze oprechte deelname aan. 

Condoleance: Fam. Heuzel – Pirschlaan 1 bus 0103 – 8670 Koksijde (ODK) 

 

 

KRUISWOORDPUZZEL  

Er is goed nieuws voor de fervente oplossers van het kruiswoordraadsel.  

Zodra de corona-horizon enigszins opklaart valt een nieuwe breintestje in jullie 

bus. 

 

Met dank aan Roger. Info: 058 51 03 93  - Nieuw mailadres: claesrog@outlook.com 

 

Musical Mamma Mia 

 

Door de coronacrisis en de maatregelen die in het kader daarvan zijn genomen, ziet de organisator 

zich verplicht om de voorstelling van MAMMA MIA!, initieel voorzien op 28 maart 2020 en vervolgens 

uitgesteld naar 29 augustus 2020 en 3 april 2021, opnieuw te verplaatsen.  

De voorstelling zal nu plaatsvinden op zaterdag 14 augustus 2021 om 15 uur. 

 

mailto:claesrog@outlook.com
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NIEUWS VAN DE QUIZ 

     VL@S NOORDZEEQUIZ: DATA 2021 - 2022      

Zowat een jaar geleden was de corona-epidemie onverbiddelijk voor onze Noordzeequiz. We waren 

genoodzaakt om deze, net zoals zoveel afdelingsactiviteiten, stop te zetten. Hoewel corona nog niet 

weg is en de vaccinaties een beetje lijken op de processie van Echternach zien we toch, weliswaar 

stilletjes aan, licht verschijnen aan het einde van de tunnel. We mogen toch al eens dromen van 

activiteiten in het najaar en daarbij de hoop koesteren dat we ook onze quiz zullen kunnen 

heropstarten. Hieronder vind je dan ook de tabel met de data en de plaatsen voor de nieuwe editie van 

2021-2022. 

Als de epidemiologische situatie het toelaat, als we groen licht krijgen dat ook binnen, activiteiten met 

een onbeperkt aantal deelnemers weer mogen, als voldoende mensen gevaccineerd zijn dan starten 

we in oktober in Oostduinkerke. Helaas niet in Gistel omdat de zaal Zomerloos als vaccinatiecentrum 

gebruikt wordt en dit al zeker tot eind oktober. Er is nog veel als…,  maar laat ons optimistisch blijven 

en erin geloven, oktober is nog een eindje weg. Nog even geduld, het komt goed! 

 

 Afdeling Dag Datum 

Gistel - - 

Oostduinkerke Woensdag 13 oktober 2021 

Koksijde Vrijdag 19 november 2021 

Oostende Woensdag 8 december 2021 

Veurne Dinsdag 11 januari 2022 

Leffinge Dinsdag 15 februari 2022 

Nieuwpoort Woensdag 9 maart 2022 

Koekelare Donderdag 7 april 2022 

Middelkerke-West.-Lomb. Donderdag 5 mei 2022 

Diksmuide ? ? 

 

DIVERSE 

 
Nieuw: Vl@s-boekenwinkel 
Wat?  

Lees je graag boeken? Kruip je graag in je luie zetel met een boek om je even helemaal af te zonderen 

en je te verliezen in een goed verhaal? Hou je van samen lezen met je kleinkinderen of lees je hen 

graag verhaaltjes voor? Geef je graag een boek cadeau? Wil je weten wat er leeft in boekenland?  

Dan heeft Vl@s goed nieuws! Vandaag lanceren we de allereerste online boekenwinkel voor senioren, 

en dit in samenwerking met uitgeverij Doorbraak.  

Deze boekenwinkel vind je terug via http://boeken.vlaamseactievesenioren.be 

Boekenmails  

We willen jullie graag regelmatig informeren over wat er in de boekenwereld leeft. Je kan twee 

boekenmails per week ontvangen van ons. Eentje met boekennieuws, recensies, enzoverder. Een 

tweede e-mail met een ‘boek van de week’. Daarbij komt op dat boek een actie zoals een korting of 

gratis verzending. 

Indien meer info gewenst, geef je mailadres dan door via info@vlaamseactievesenioren.be 

 

Eenvoudig uitschrijven voor deze mails kan ten allen tijde. Boven en onderaan iedere mail staat een 

zinnetje ‘Liever geen nieuwsbrief? Schrijf me uit’. Door daarop te klikken en te bevestigen, zal je de e-

mails niet langer ontvangen. 

http://boeken.vlaamseactievesenioren.be/
mailto:info@vlaamseactievesenioren.be
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PODCAST 
 

Spannende reportages, waargebeurde verhalen, gemiste radioprogramma's en discussies over de 

meest uiteenlopende onderwerpen kun je beluisteren in de vorm van een podcast. Maar wat is een 

podcast precies, hoe werkt het, en welke titels zijn de moeite waard? 

Podcasts bestaan sinds 2004 en groeien nog altijd gestaag in populariteit. Toch weet nog lang niet 

iedereen wat podcasts zijn, of hoe je ze moet gebruiken. En dat is jammer, want als je eenmaal weet 

hoe het werkt is de podcast een medium waar je veel plezier en profijt van kunt hebben - en meestal 

nog gratis ook. 

Een podcast is een digitaal geluidsbestand met discussies, radioshows, muziekprogramma's e.d. dat op 

internet beschikbaar wordt gesteld en door belangstellenden gedownload en op een mp3-speler of een 

pc beluisterd kan worden. 

Hierbij via onderstaande link, als smaakmaker, een toffe sessie over “grijsisme”. Veel luistergenot!  

https://radio1.be/podcast-wijs-grijs-en-puber  

 

Grijsisme, dat is iets als racisme, maar dan tegenover 

ouderen. Filosoof en wiskundige Jean-Paul Van Bendegem wil 

dat ouderen ertegen in opstand komen. Een beetje zoals 

pubers hun plek op de wereld opeisen. 

In vijf afleveringen legt Van Bendegem vijf collega-senioren de 

stellingen uit zijn boek 'Wijs, grijs & puber' voor: journalist 

Walter Zinzen, geneticus Jean-Jacques Cassiman, kunstenares 

Anne-Mie Van Kerckhoven, striptekenaar Merho, en auteur 

Kristien Hemmerechts. 

 

Zin in meer van dat – klik dan om volgende link: https://vlaamsepodcasts.be/index/  

of kies hier uit de categorieën of blader er doorheen…  

 Carrière & Onderwijs      

 Film & Muziek  

 Hobby & Vrije tijd  

 Komedie  

 Maatschappij & cultuur  

 Persoonlijke Dagboeken  

 Politiek  

 Technologie 

 

ZOMAAR… Welkom in de toekomst. 

De manier waarop we dingen gaan doen in de nabije toekomst! Een pizza bestellen in 2022. 

 

BELLER: Is dit Pizza Hut?  

GOOGLE:  Nee meneer, het is Google Pizza. 

BELLER:  Sorry, ik moet een verkeerd nummer hebben gekozen. 

GOOGLE:  Nee meneer, Google heeft vorige maand Pizza Hut gekocht. 

BELLER:  OK.  Ik wil graag een pizza bestellen. 

GOOGLE:  Wilt u uw gebruikelijke, meneer? 

BELLER:  Mijn gebruikelijke?  Je kent me? 

GOOGLE:  Volgens ons gegevensblad met nummerherkenning bestelde u de laatste 12 keer dat u 

belde een extra grote pizza met drie kazen, worst, champignons en gehaktballen op een dikke korst. 

BELLER:  Super!  Dat is wat ik zal hebben. 

GOOGLE:  Mag ik je voorstellen dat je deze keer een pizza bestelt met ricotta, rucola, zongedroogde 

tomaten en olijven op een volkoren glutenvrije dunne korst? 

https://radio1.be/podcast-wijs-grijs-en-puber
https://vlaamsepodcasts.be/index/
https://vlaamsepodcasts.be/category/carrieres/
https://vlaamsepodcasts.be/category/film-muziek/
https://vlaamsepodcasts.be/category/hobbyvrijetijd/
https://vlaamsepodcasts.be/category/komedie/
https://vlaamsepodcasts.be/category/maatschappij-cultuur/
https://vlaamsepodcasts.be/category/persoonlijke-dagboeken/
https://vlaamsepodcasts.be/category/politiek/
https://vlaamsepodcasts.be/category/technologie/
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BELLER:  Wat?  Ik wil geen vegetarische pizza! 

GOOGLE:  Uw cholesterol is niet goed, meneer. 

BELLER:  Hoe weet je dat nou? 

GOOGLE:  We hebben uw telefoonnummer van thuis vergeleken met uw medische gegevens.  We 

hebben de uitslag van uw bloedonderzoeken van de afgelopen 7 jaar. 

BELLER:  Oké, maar ik wil je rotte vegetarische pizza niet!  Ik slik al medicijnen voor mijn cholesterol. 

GOOGLE:  Pardon meneer, maar u heeft uw medicatie niet regelmatig ingenomen.  Volgens onze 

database kocht u vier maanden geleden slechts een doos met 30 cholesteroltabletten bij Lloyds 

Pharmacy. 

BELLER:  Ik heb meer gekocht bij een andere apotheek. 

GOOGLE:  Dat wordt niet weergegeven op uw creditcardafschrift. 

BELLER:  Ik heb contant betaald. 

GOOGLE:  Maar u heeft volgens uw bankafschrift niet genoeg geld opgenomen. 

BELLER:  Ik heb andere geldbronnen. 

GOOGLE:  Dat wordt niet weergegeven op uw laatste belastingaangiften, tenzij u ze heeft gekocht met 

een niet-aangegeven inkomstenbron, wat in strijd is met de wet! 

BELLER:  Wel verdomme! 

GOOGLE:  Het spijt me meneer, we gebruiken dergelijke informatie alleen met de bedoeling u te 

helpen. 

BELLER:  Al genoeg!  Ik ben doodziek van Google, Facebook, Twitter, WhatsApp en alle  anderen.  Ik 

ga naar een eiland zonder internet, tv, waar geen telefoondienst is en niemand die  naar me kijkt of 

me bespioneert. 

GOOGLE:  Ik begrijp het, meneer, maar u moet eerst uw paspoort verlengen.  Het is 6 weken geleden 

verlopen ... 

Laat ons in de toekomst gewoon terug naar het frietkot gaan!  

 

 

B O O R M A C H I N E 

 

Of het met de vergrendeling te maken heeft weet ik niet maar de laatste tijd zoek ik troost in 

meditatie. Dit gebeurt meestal na het middagmaal wanneer ik me languit in de canapé neervlij en de 

ogen sluit. Het bewustzijn vervaagt, er komt een sluimerend gevoel opzetten en wondere 

gebeurtenissen, dikwijls onsamenhangend, doorklieven mijn geest. Een paar dagen geleden was ik net 

een stelling van Wittgenstein aan het ontleden toen mijn vrouw me van mijn wolk blies met de melding 

dat ze iets merkwaardigs had gevonden in die IJslandse thriller die ze aan ‘t lezen was. Zij is namelijk 

verlekkerd op die noordelijke Scandinavische dingen, geschreven door dames met onuitspreekbare 

namen, die klinken als Svengutzdjohndottir. Even moeilijk als de uitspraak van de namen van hun 

vulkanen aldaar. De reden waarom ze me uit mijn gemijmer haalde was een zinsnede uit haar boek 

waarin een dame tot een andere zei: “Er zijn twee soorten mannen, die met een boormachine en die 

zonder”. 

Dit lijkt flauwekul en dat is het ook. Op zulke manier kan men de mensheid indelen in wel duizenden 

soorten. Toch was er een reden om me er attent op te maken. Maar allereerst wens ik toch een 

uitzondering te maken in verband met die gekke opdeling van mensen. Zelf denk ik dat de mensheid 

grofweg kan ingedeeld worden in twee soorten: de practici en de theoretici. Een practicus is een 

persoon die van aanpakken weet. Wanneer zich een probleem stelt zal hij/zij dit oplossen. Indien je 

wagen defect is dan zal de practicus de motorkap openen, hier en daar wat friemelen en binnen de 

kortste keren ben je weer onderweg. Een theoreticus echter is een persoon die misschien niet in staat 

is een probleem op te lossen maar wel de oorzaken ervan kan aanduiden en er aan toevoegen hoe dit 

voortaan te vermijden. Hij of zij zal je eventueel ook nog de nodige lectuur hieromtrent kunnen 

aanbevelen. Maar je wagen zal niet starten. Ik behoor tot deze laatste soort. 
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Met de boormachine moet ik even terug in de tijd, naar het moment wanneer ik verhuisde naar 

Zaventem om mijn intrek te nemen in een klein appartementsgebouw. De syndicus, Pieter, tevens 

bewoner van het gebouw, had me uitgenodigd voor een verkennend gesprek. Hij was een 

gepensioneerd arbeider, een practicus dus, en onderhield me uitvoerig over de vroegere bewoner van 

mijn appartement. Over die man wist hij weinig goeds te vertellen. Die kon nu eens niets! Zijn behang 

vertoonde blazen, het kamerbreed tapijt was scheef gesneden, een deurklink zat los en raakte niet 

hersteld, kortom hij was een kluns. Op een bepaald ogenblik boog Pieter zich met een 

samenzweerdersblik naar mij toe en fluisterde: “Hij had zelfs geen boormachine...” 

Daarna liet hij een stilte vallen om de draagwijdte van deze zorgwekkende verklaring tot mij te laten 

doordringen. Die stilte kwam mij zeer gelegen want ze gaf me de mogelijkheid een antwoord te 

bedenken op zijn vertrouwelijke boodschap. Ik had namelijk zelf geen boormachine maar dit koudweg 

bevestigen zou me meteen catalogiseren bij de nietsnutten. Bij een eerste kennismaking is dit 

natuurlijk nefast maar grofweg liegen ligt me dan ook weer zeer moeilijk. 

“De mijne doet het de laatste tijd niet meer heel goed”, zei ik. En dat was niet gelogen want ooit had ik 

er een gekocht op aanraden van een vroegere buurman die me ooit had zien klooien tijdens een werkje 

aan mijn zijgevel. Maar dat was op een fiasco uitgedraaid want ofwel bleek de boor te klein of te groot, 

moest het een metaal- of een houtboor zijn, had ik een klopboor moeten kopen of een haakse 

pneumatische… Het resultaat was merendeels dat er aanzienlijke brokstukken uit de muur vielen tot 

uiteindelijk de motor verbrandde en het ding opzij werd gegooid. Het werd me te gevaarlijk. Op de 

bijsluiter van veel geneesmiddelen leest men soms dat na inname ervan, de patiënt zich moet 

onthouden van het gebruik van toestellen zoals bulldozers, graafmachines of hijskranen. Voor 

sommigen zouden ook boormachines daar tussen mogen staan.  

De mijne doet het de laatste tijd niet meer heel goed, was dus een correct antwoord. En met 

inachtneming van enige diplomatie heb ik het gesprek stilaan verplaatst naar andere onderwerpen. Het 

is wel zo dat naarmate de tijd verstreek, Pieter wel tot het besef is gekomen dat ik geen haar beter 

was dan mijn voorganger voor wat betreft de dagelijkse technische kanten van het leven maar dat is 

langzaam gekomen. Niet bruusk want dat kan hartstoornissen veroorzaken. We zijn overigens goede 

buren geworden, zeker nadat hij had ingezien dat ik me had neergelegd bij zijn praktische 

superioriteit. 

Theoretici worden dikwijls geprezen omwille van hun publicaties waarin ze precies vertellen wat er 

moet gebeuren. Door anderen weliswaar, want zelf kunnen ze het niet. Ze vinden dingen uit waarmee 

anderen mee aan de slag gaan. Leonardo da Vinci tekende al helikopters, Jules Verne onderzeeërs en 

Willy Vandersteen de teletijdmachine. Dit zijn theoretische toestellen. Net zoals de vliegtuigen 

gecreëerd door Panamarenko. Niet voor veilig dagelijks gebruik. Met de toestellen van de heren 

McDonnell-Douglas, Ilyoushin of Boeing zal ik me met een gerust hart verplaatsen. Maar indien me een 

vluchtje aangeboden wordt in een tuig van Panamarenko zal ik dit, beleefd weliswaar, maar toch 

kordaat afslaan. Dikwijls worden ze als genieën beschouwd maar ik zou ze toch maar geen 

boormachine in de hand stoppen. Je kan net zo goed een kettingzaag als kerstgeschenk geven aan een 

psychopaat. Of een aap een scheermes in de poot drukken. Niettemin wil ik hier toch een uitzondering 

maken voor beeldhouwers. Kijken we bijvoorbeeld naar Michelangelo Buonarotti. Je gaf die man een 

klomp marmer en hij kerfde er met beitel en hamer een prachtig beeld uit. Hij placht te zeggen: “Het 

beeld zit in die klomp, je hoeft er alleen maar het overtollige marmer uit te slaan”. Kijk, dit is een mens 

naar mijn hart: niet alleen geniaal omwille van zijn ideeën maar tevens een practicus: hij doet het zelf! 

Leefde hij in onze huidige tijd, ik zou hem met een gerust geweten een boormachine in de handen 

hebben gestopt. Hij was een genie! Anderzijds natuurlijk is het bekend dat het leven met een genie in 

huis heel moeilijk kan zijn. Vraag het maar aan mijn vrouw… 

 

Markus 


