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               Lidgeld 2023

Hartelijk dank aan de leden en gastleden die hun lidgeld voor  2023 al 

betaalden. Aan degenen die het lidgeld nog niet betaalden vragen wij dit 

dringend te willen regelen voor 31 december 2022. 

 

Het bedrag van het lidmaatschap van Vl@s blijft ook in 2023 ongewijzigd, 

ondanks de stijgende inflatie.  

Individueel lidmaatschap: € 20 

Gezinslidmaatschap: € 35 (ongeacht het aantal gezinsleden, doch wonend op hetzelfde adres). 

Gastlid : 12 €  - voor een bijkomend gastgezinslid  8 €  (gastleden zijn mensen die ergens lid zijn 

van Vl@s maar ook willen genieten van de voordelen die de leden van Vl@s-Koksijde genieten).  

Betaling op rekening BE05 4748 1867 4175 van Vlas-Koksijde met de vermelding “lidgeld 2023 + 

namen van de leden”. 

 

Website: https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde 

Covoorzitters: Christine Bruynooghe - tel. 058 51 93 34 - bruynooghe.christine@gmail.com 

 Luc Buelens - tel. 058 52 32 93 - luc.buelens@telenet.be 

https://vlaamseactievesenioren.be/afdeling/koksijde
mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
mailto:luc.buelens@telenet.be
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NIEUWS UIT ONZE AFDELING 
 

Vooruitblik -  Programma voor januari 2023 - juni 2023. Misschien kunt u nu reeds één en ander 

in uw agenda schrijven… Het volledige jaarprogramma wordt toegelicht op woensdag 18 januari tijdens 

de statutaire vergadering.  

 

Opgelet: De Kerkepanne is gesloten op donderdag 5 januari 2023 

 

Zaterdag 7 januari Winterwandeling  

Woensdag 18 januari Nieuwjaarsreceptie & Statutaire Vergadering  

  en voorstelling meerdaagse reis 2023 naar de Loire Atlantique  

Vrijdag 20 januari Leesclub info: Paula Thijs tel. 058 51 71 26 

Woensdag 1 februari Causerie “De wereld van de operette” - Fons Lammertijn 

Woensdag 15 februari Valentijnsfeest met speciale aandacht voor onze medewerkers 

Vrijdag 10 maart *da’s TOF* daguitstap Oostende: Erfgoedwandeling en bezoek Mu.ZEE  

Woensdag 29 maart Causerie “Sterrenkunst, de wereld van het heelal ” - Danny Chambaere 

Vrijdag 28 april  *da’s TOF* Concert i.s.m. Marnixring 

Woensdag 03 mei Lentefeest met animatie 

Woensdag 10 mei *da’s TOF* Erfgoedwandeling Koksijde 

03 juni t/m 10 juni Meerdaagse reis “Loire Atlantique”  

Donderdag 22 juni Activiteitenviering met koud buffet 

Vrijdag 23 juni *da’s TOF* Boottocht Nieuwpoort - Diksmuide met bezoek IJzertoren  

 

Meer details kunt u steeds vinden in onze maandelijkse nieuwsbrief.  

 

NIEUWS UIT ONZE AFDELING 

Extra uitdaging voor ALLE wandelaars 

WINTERWANDELDAG 

Zaterdag 7 januari 2023 

We pikken graag in op dit initiatief van de gemeente.  

Al voor de 50ste keer organiseert VVV Koksijde de winterwandeldag. Deze 50ste editie krijgt een 

extra cachet met een nieuwe startplaats én 5 gloednieuwe parcours. 

 

Praktisch: startplaats en inschrijvingen, in zaal Witte Burg, Witte Burg 92 Oostduinkerke 

Deelnameprijs: €2 

Voor de kortste wandeling van 6 km spreken we af met “de GENIETERS” om 11:00 uur. 

Contactpersoon: Alfonsine -  tel.058 62 31 27 

Een mooie, rustige wandeling door de villawijken van Oostduinkerke. Ook even struinen langs een stuk 

Doornpanne, een leuk verhard duinenpaadje én de Zeedijk ontbreken niet op het menu. Volg je het 

alternatief (stippellijn) van 500m extra? Dan kunnen ook rolstoelgebruikers deze wandeling 

vervolledigen. 

Op de tocht van 10 km ontdek je de Doornpanne, het Brits militair kerkhof, een stukje Noordduinen 

en kijk je uit over de akkers tussen Koksijde en Veurne.   

Afspraak met “De STAPPERS” om 11:00 uur. Contactpersoon: Greta - tel. 0468 10 06 53 

Voor wie, op eigen initiatief, wat meer kilometers wil afleggen is er ook een parcours van 16 – 20 – 

29km voorzien.  

Aan de eindmeet kunt u de vermoeide benen strekken en een drankje nuttigen. Dankbaar nagenieten 

van een sportieve dag in de gezonde buitenlucht… 

 

We zien er enorm naar uit, en hopen van u hetzelfde ! 
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NIEUWJAARSRECEPTIE & STATUTAIRE VERGADERING  

voor leden en gastleden 2023 

 
Woensdag 18 januari 2023 in zaal Kerkepanne om 11.00 uur 

(deuren open om 10u30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan van start met een hapje en een drankje, en nodigen onze leden en gastleden uit om te 

klinken op een jaar vol nieuwe kansen.  

 

Programma: 

- Verwelkoming door de voorzitters - Nieuwjaarsreceptie 

- Samenstelling en voorstelling bestuur 2023 

- Statutair gedeelte met financieel verslag 2022  

- Terugblik op 2022 en voorstelling jaarprogramma 2023 

- Huldiging van de jubilarissen  

- Gezellig samenzijn met lekkere koekestuten - koffie/thee  

- Diavoorstelling en details meerdaagse reis naar de Loire Atlantique 

 

De deelname is gratis voor onze leden en gastleden.  

 

Om organisatorische redenen, vragen we u om uw aanwezigheid te bevestigen door 

inschrijving vóór woensdag 11 januari, via  

 

- Christine Bruynooghe - tel. 058 51 93 34 - bruynooghe.christine@gmail.com  

- Luc Buelens - tel. 058 52 32 93 - luc.buelens@telenet.be 

 

of via Aurèle Bekaert, Luc Vd Berghe, Pierre De Neef, Piet Vercruysse, Roger Claes 

            MEERDAAGSE REIS    14u30 Diavoorstelling meerdaagse reis - Iedereen welkom    

Waar de langste rivier van Frankrijk (de Loire) zich in de Oceaan 

gooit, ligt één van meest verrassende stukjes van Frankrijk.  

We verblijven in de omgeving van Saint-Nazaire en bezoeken er 

de scheepswerf waar de grootste cruiseschepen ter wereld 

gebouwd worden, het museum van de pakketboot en de 

fabriek van Airbus. Verder bezoeken we Nantes, genieten we 

van de rust van het platteland met de zoutvelden in Guérande, 

maar ook van de Côte Sauvages van de Quiberon, de 

wijngaarden van de Muscadet en ontdekken er de charme van 

de kleine vissershaventjes en de mondaine badplaats La Baule. 

Op de terugweg bezoeken we de likeurstokerij van de Cointreau. 

Info: Pierre De Neef - tel. 058 62 31 27  

mailto:bruynooghe.christine@gmail.com
mailto:luc.buelens@telenet.be
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NIEUWS VAN DE NOORDZEEQUIZ 

Dinsdag 10 januari 2023 om 14u00 in VEURNE,  

zaal Zonnebloem, Zuidstraat 67 

In Oostende zetten onze officiëlen een mooi resultaat neer. Ze staan in het voorlopig eindklassement 

op de 2de plaats. Onze officieuzen staan momenteel op de 4de plaats. 

  

Hierbij een warme oproep aan zowel spelers als supporters om onze ploeg te versterken. 

Iedereen welkom! 

 GISTEL OOSTD KOKS OOST. 

OFFICIËLEN TOTAAL R1 R2 R3 R4 

1 GISTEL 148 36 35 41 36 

2 KOKSIJDE 146 36 42 34 34 

3 OOSTENDE 144 42 37 37 28 

4 VEURNE 141 33 38 36 34 

5 OOSTDUINKERKE 140 40 33 36 31 

6 MIDD. WESTENDE-

LOMBARDS. 

134 39 33 37 25 

7 LEFFINGE 104 34 25 21 24 

8 KOEKELARE 93 31 25 27 10 

9 NIEUWPOORT 60 31 29   

 

OFFICIEUZEN TOTAAL R1 R2 R3 R4 

1 WESTSIJDE/ 

MIDD. WEST-

LOMB. 

155 42 43 34 36 

2 ASTERS / VEURNE 136 39 32 35 30 

2 OOSTENDIA 136 41 25 40 30 

4 NOORDDUINEN / 

KOKSIJDE 

132 23 47 31 31 

5 WITTE BURG / 

OOSTDUINKERKE 

127 35 30 32 30 

6 KOEKELAERENOEN

E 

115 39 26 22 28 

7 FLERIS / 

LEFFINGE 

109 32 24 27 26 

8 RAKKERS/ GISTEL 105 34 23 25 23 

8 BINGS / 

NIEUWPOORT 

105 23 20 30 32 

Deelname: € 2,00 aan de kassa te betalen.  

Info: Roger tel. 058 51 03 93 
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Rubriek “LIMERICKS” cf. oproep  naar “taalspeelse leden” van Marcus.  

 Naweepijn 

 

 In het Europese Parlement 

 keken sommigen niet op een cent. 

 Maar er kwam bazaar 

 afkomst uit Qatar 

 en nu zijn ze in isolement. 

 

 Markus  de Verschrikkelijke 

 

  

 Voor een beetje positieve commentaar 

 over de bouw van die  voetbaltempels in Qatar 

 hebben ze valiezen vol met geld gekregen 

 Vrouw Justitia rijgt ze nu aan haar degen                            

 Sluit ze  maar op voor een paar jaar 

  

 Luc         de Rechtvaardige rechter   

 

  

  

 Ethisch denken hoort bij normaal bestuur 

 Voor sommige EP leden werd het leven toch  te duur 

 Ze gingen naar Qatar op zoek naar voetbaltempels en wat poen 

 En voor positieve commentaar kregen ze een miljoen 

 Achter de tralies kijken ze nu wel  zuur 

 

  Luc         de Cipier van dienst    

 

 

D e    d e r d e    d o e l m a n. 

 

Zelfs de ferventste voetbalhater zal het niet ontgaan zijn wie tijdens het laatste WK-voetbal te Qatar 

bij de Rode Duivels in het doel stond: Thibaut Courtois. Van de tweede doelman, Simon Mignolet, 

zullen alle voetballiefhebbers wel weten dat hij tot de selectie behoorde. Maar wie was de derde 

doelman? Slechts insiders zullen hier het antwoord op weten en aangezien ik een insider ben, kan ik 

het hier wel verklappen: de derde doelman was de heer Koen Casteels. (Overigens een goede keeper 

en een goede vraag bij een volgende quiznamiddag). 

Om de titel van deze column te rechtvaardigen moet ik even terug in de tijd, vér terug naar de tijd 

toen ik nog jong was en zelf keeper was in een voetbalploeg uit Tweede Nationale, een ploeg die na 

mijn vertrek ten gronde is gegaan. 

Toenmalig bondstrainer, Raymond Goethals, ook wel eens den tuveneir genoemd, had een scout naar 

onze ploeg afgevaardigd en die laatste had gemerkt dat keeper Markus zeer goed uit de verf kwam. 

Met als resultaat dat ik bij de eerstvolgende gelegenheid door de bondscoach werd opgeroepen om 

deel te nemen aan een voetbaltornooi ergens in Scandinavië. Ik was fier als een gieter en begaf me 

naar de eerstvolgende bijeenkomst, inclusief training, de toenmalige Heizel. Het werd een beetje een 

ontgoocheling toen bleek dat ik werd aangenomen als derde keeper.  Ik begreep dat ik weinig ten 

tonele zou verschijnen. Bovendien had ik moeite met de heer Goethals omwille van zijn taalgebruik: hij 

sprak weliswaar perfect Brussels maar tot mijn spijt was ik die taal niet volledig machtig waardoor zijn 

aanwijzingen me soms de mist in gingen. Hij had het bijvoorbeeld over: de danjeureuse Danwazen en 

de skieve Suwedwazen woveur ge moest attense pakken. Later begreep ik dat hij het had over Denen 

en Zweden waarvoor je voorzichtig moest zijn. 



             

VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN – afdeling KOKSIJDE 

 

Pagina 6 van 6 
  
 

 

 

Maar mijn  optreden aldaar was eenmalig onder zijn leiding  want kort daarna kwam Guy Thys te 

voorschijn als bondstrainer. Dit was nu eens een mens naar mijn hart! Guy had vastgesteld dat mijn 

functie als derde keeper geresulteerd was in een nul-operatie, zijnde geen enkel doelpunt tegen 

gekregen. Tegenwoordig noemt men dat een clean sheet. Wat niet moeilijk is wanneer je niet in de 

goal hebt gestaan. Guy moet onder de indruk zijn geweest van mijn prestaties en behield me dan ook 

als derde keeper.  

En hier kom ik dan tot de kern van de zaak: de voordelen van het derde keeper zijn…  Nu is het zo dat 

wij in die tijd nog niet betaald werden zoals vandaag met astronomische geldbedragen. Zo liep mijn 

transfer van Tweede Nationale naar de Rode Duivels niet in de miljoenen Euro zoals heden ten dage, 

maar in bescheidener Belgische franken, eventueel bijgepast met een gift in natura. Ik werd 

getransfereerd voor 875 frank plus een stofzuiger van het merk Hoover, een behoorlijk gekend merk in 

die tijd. Ja, in die tijd…Ik was toen nog niet getrouwd en mijn ouders hebben nog lang van dit toestel 

genoten. 

Al vlug had ik al begrepen dat de positie van derde doelman, ondanks de mindere bekendheid, heel 

wat voordelen met zich teweeg bracht: je werd betaald als volwaardig deelnemer, je mocht mee op reis 

naar exotische bestemmingen, je hoefde je niet als loser te vertonen bij verlies van je ploeg – zie Koen 

Casteels van hierboven – waardoor je van alle smet ontheven bleef. 

Ik voelde me dan ook geroepen in die functie, temeer daar ik altijd van oordeel ben geweest dat de 

economische wet “het meeste resultaat bij de minst mogelijke inspanning” mij nauw aan het hart lag. 

En nu nog altijd.  

Ook Guy Thys dacht daar zo over. Ik zie het nog voor mij tijdens een tornooi in Hongarije. Ik zat op de 

bank als derde doelman. Het was bitter koud daar aan het Balaton meer. Guy had zijn dikke overjas 

aan en rookte zijn sigaartje. Puskas had net de 1-0 in ons nadeel  binnengetrapt in ons doel bij 

Munaron, nog voor de rust. Een moeilijke situatie. Maar kort voor het affluiten kon Wilfried Puis vanop 

links de situatie milderen door een prachtige voorzet die door Van Himst werd binnen gekopt. 

Na de rust  werd het alsmaar kouder. Ik zat nog steeds op de bank toen Guy naar me toe kwam, mij 

een sigaartje aanbood en uit zijn binnenzak een flesje jenever tevoorschijn haalde en zei: “Markus, je 

gaat het hier niet overleven, drink een flinke slok” waarbij hij me een behoorlijk kopje geestrijk vocht 

aanbood wat ik met genoegen aanvaardde. Heerlijke vent, die Guy. 

Hij verzocht me dan ook om de rest van de wedstrijd niet langer op de bank door te brengen en raadde 

me aan om het vervolg ervan te volgen op het televisiescherm in de kantine waar de temperatuur 

beter was en ik niet het risico opliep om een verkoudheid op te doen.  

“Kijk Markus”, zei hij. “De zaken staan er goed voor; er blijft nog een halfuurtje te spelen en Jacky 

Munaron staat nog steeds ongehavend in doel; Jean-Marie Pfaff houd ik als tweede doelman warm met 

wollen sokken en jenever want je weet maar nooit.  De kans dat jij als derde doelman nog moet 

optreden is nihil. Het lijkt me dan onverantwoord om je hier nog langer in die kou te laten blijven 

zitten. Neem deze fles en ga heen”, waarbij hij me de halfvolle fles overhandigde en me naar de 

kantine verwees. 

Kijk, dit is nu precies waar ik heen wil met een raad aan onze senioren: indien een van je zoontjes of 

kleinzoontjes een carrière beogen in de voetbalwereld, laat hen dan opteren voor derde doelman: 

misschien worden ze nooit wereldvermaard maar ze zullen genieten van een behoorlijk inkomen, zullen 

mooie reizen te beurt vallen in vijfsterrenhotels, nooit verantwoordelijk worden geacht voor een 

smadelijke nederlaag - laat dat aan anderen over – en ze zullen nooit met besmeurde voetbaltenues 

thuiskomen. 

 

Markus 

 

 


